In liefdevolle herinnering aan

Bertha van de Schoot

Geboren op 23 februari 1919 in Oirschot
Overleden op 25 november 2016 in Oirschot
Begraven op 30 november op het
parochiekerkhof in Oirschot

Bedankt voor uw belangstelling
en medeleven.

Familie van de Schoot

Een trouwe oudste zus, die al haar broers
en zussen met raad en daad bijstond.

Die haar moeder verzorgde tot aan de dood.
Die haar hele leven in de Boterwijk woonde,
waarvan de laatste 48 jaar bij Claartje en
Cees.

Actief betrokken bij al haar 19 neven en
nichten met een warme belangstelling voor
hun bezigheden, voor al hun wel en wee.
Een extra oma voor de kinderen van haar
neven en nichten.

Een samenbindende kracht in de familie van
de Schoot, waarvan vooral haar verjaardagen
getuigden.

Een goeie vriendin.

Een intelligent en creatief mens.

Met liefde voor de natuur en alles wat
groeit en bloeit.

Altijd bezig en tevreden.

Dankbaar voor al wat haar toekwam.

Zij vertrouwde op Onze Lieve Heer en
vond steun bij ons Lieve Vrouw.

We gaan haar missen,

ons Bertha, ons aller tante Bertha.



