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BEERS NIEUWSBRIEFKE 
September 2023 - UITGAVE 132 

 

Mail: alle dagen:  parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl  

Telefoon: 013-5141216 op donderdag van 9-11 uur.  

Bij uitvaarten, ziekte, spoed of geen gehoor: 06-39369784 

Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/  

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925 

Digitale Nieuwsbrief: http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/algemeen/nieuwsbrief/ 

 

 

AFSCHEID  NEMEN 

 

Elk jaar weer moeten we afscheid nemen van dierbaren. Het hoort net zo bij het leven als het verwelkomen van nieuw 

leven. Maar afscheid nemen kan soms heel zwaar zijn. Zelfs als de persoon die het betreft het onderhand genoeg vindt 

en ernaar verlangt. Het is immers een voorgoed vaarwel hier bij ons op aarde. Hoe moeilijk dat voor mensen soms is 

merken we met de Allerzielenviering, die elk jaar weer goed wordt bezocht. Als we afscheid nemen vanuit de kerk van 

een dierbare medegelovige, dan kijken wij terug op het leven van die persoon, danken voor de talenten die hij/zij kreeg 

en die ingezet werden voor dierbaren en anderen. We vragen, bidden en hopen echter ook dat het leven nu verandert. 

Christus beloofde het ons. Als christenen geloven we daarin en zelfs bij televisieprogramma’s, waar je door hun inhoud 

hier niets van verwacht, hoor je soms nog: “ik krijg steun van boven” of  “zij kijkt met me mee”. 

Weet u wat er kerkelijk mogelijk is? We kunnen een kerkelijke uitvaart doen, zoals van vroeger bekend is, maar waar 

ook ruimte is voor persoonlijke inbreng, woorden, terugkijken en eigen muziek; verder een dienst waarbij we met 

foto’s, toespraken en eigen muziek de overledene weer aan het woord laten of hem/haar laten zien, zoals we de 

overledene graag gedenken, daarna volgt dan een korte kerkelijke dienst, waarin de dankbaarheid omtrent het leven en 

het toekomstige leven extra aandacht krijgen. Ook is het mogelijk (tevens in de voormalige kerk in Oostelbeers) een 

volledig aan eigen wensen aangepaste afscheidsdienst samen te stellen. Het is soms heel jammer als er in gesprekken 

met mij door iemand, die zijn/haar einde voelt naderen afspraken worden gemaakt voor zo’n viering en we naderhand 

horen, dat er alleen een tocht naar het crematorium heeft plaats gevonden. Ik heb het al eerder gezegd. Geef van tevoren 

door wat u graag wilt bij uw afscheid en als de kinderen dan reageren: ”Mam/pap, daar praten we nog lang niet over”, 

zet het dan in een schrift op papier, bijvoorbeeld op tafel. Soms zetten mensen het in hun testament, dat echter pas 

geopend wordt na het afscheid. Daarna is het niet terug te draaien als er een crematie heeft plaatsgevonden. Het is niet 

altijd gemakkelijk, maar hoort wel bij ons leven. 

 

Aalmoezenier P. Versteegh 

 

RUST IN VREDE 

 

Jan de Jong. 16 november 2022 

Jan de Jong, echtgenoot van Sjan de Jong- van Beers 

Jan is als 3e kind geboren in Goirle. op zijn 7e verjaardag verhuisden ze naar de 

boerderij op de Donk in Vessem. Daar werd het gezin voltooid met 12 kinderen, 

6 meisjes en 6 jongens. Vele helpende handjes waren nodig. Elke dag vroeg mee 

helpen met melken en werkzaamheden rondom de boerderij. Jan ging al op jonge 

leeftijd werken. Hij heeft bijna 30 jaar bij Loonbedrijf Roes in Vessem gewerkt en 

tot zijn vroegpensioen bij weg- en waterbouwbedrijf FL in Middelbeers. 

Kraanmachinist zijn was zijn lust en zijn leven. Op zijn 34ste getrouwd met Sjan. 

Samen gingen zij naast haar ouders wonen in Middelbeers, waar hun twee dochters zijn 

geboren. Inmiddels ook nog eens twee schoonzonen en vier kleinkinderen rijker. Ze 

genoten volop van het leven, met up en downs. Samen op vakantie en leuke uitstapjes 

maken. In april 2021 begonnen zijn gezondheidsproblemen. Vele ongemakken doorstaan, 

nooit klagen. Behulpzaam en vriendelijk aanvaardde hij zijn lot. Maar nu is er rust voor hem. 

Dankbaar voor 45 jaar lief en leed met Sjan. Op 16 november 2022 is hij te Middelbeers overleden, 

net als zijn vader, Jan de Jong in 1984. 

 

Giel van de Loo: 27 juli 2023 

Giel van de Loo, echtgenoot van Martina van de Loo - Vennix. Giel is geboren in Oirschot op 20 mei 1938 als derde in 

een gezin van negen kinderen. Ze woonden in het brugwachtershuisje aan de Groenewoudsedijk. In 1954 leerde Giel 

bij de H. Eik Martina kennen. Als timmerman bouwde hij zeven jaar later zelf hun huis. Giel volgde de avondschool 



2 

 

voor verschillende diploma’s om hun gezin van vier kinderen te onderhouden. Toen zij op eigen benen gingen staan, 

bouwde hij ook mee aan hun huizen. Wat zijn ogen zagen, kon hij maken. Giel en Martina kregen 11 kleinkinderen en 

4 achterkleinkinderen. Hij was een snoepkont. Als de kleinkinderen op visite waren dan kwamen ze niks tekort.  

Een beetje eigenbelang: “als gullie het krègt, kan ik ôk iets vatte”. Ook leerde hij zijn kleinkinderen dammen; zij 

konden nooit van hem winnen. Giel zei niet veel. Maar je kon zijn humeur afmeten aan de hoeveelheid grapjes die hij 

maakte. In 2014 kreeg Giel hartproblemen en hij verhuisde samen met Martina naar De Vestakker. In 2019 kwam Giel 

vanwege een herseninfarct in de verzorging. De coronatijd was moeilijk. Hij begreep niet goed, waarom hij zijn gezin 

zo weinig zag. Lichaam en geest lieten hem in de steek. Terugkijkend op een mooi en gelukkig leven, overleed Giel op 

27 juli 2023. 

 

Frater Ad Hems: 6 mei 2023 

 
Dankbare herinnering aan 

FRATER AD HEMS 

Adrianus Josephus 

 

Hij werd geboren op 26 maart 1940 in Middelbeers en trad in de congregatie van de 

Fraters van O L V. Moeder van Barmhartigheid op 29 augustus 1960. Zijn professie voor 

het leven legde hi| al in Tilburg op 15 augustus 1966. Hij overleed in de communiteit van 

Joannes Zwijsen te Tilburg op 6 mei 2023. Na de uitvaartdienst hebben we hem op 11 

mei naar zijn laatste rustplaats gebracht bij zijn overleden medebroeders op het 

Landgoed Steenwijk te Vught. 

 

Na enkele jaren in Boxtel als onderwijzer te hebben gewerkt werd hij in 1969 

uitgezonden naar Indonesië Hij begon als leraar aan de middelbare school in Balige en 

werd later novicenmeester, In 1983 werd hij overgeplaatst naar Nias. Hij was overste, zowel in Tögizita als Gunung Sitoli. 

maar hij is vooral van betekenis geweest bij het opzetten van een coöperatieve bank, de Credil Union. Het werd zijn 

levenswerk. Vol trots wist hij erover te vertellen. Gedreven door zijn inzet voor de armen werkte hij aan de uitbouw van die 

coöperatieve bank in heel Nias. 

Na zijn pensionering keerde hij in 2006 terug naar Balige. Hij was er overste of plaatsvervangend overste en had geen 

specifiek werk. Hij zat echter niet stil. Hij was betrokken bij het internaat en introduceerde de Beweging van Barmhartigheid 

in zijn omgeving. Hij had bijzondere aandacht voor fraters in moeilijkheden. Vanuit zijn diep-gelovige houding wist hij 

fraters te bemoedigen. En als hij het nodig vond een medebroeder te corrigeren, deed hij dat vanuit broederlijke liefde In 

2018 keerde hi| terug naar Nederland. Na een jaar op het generalaat te hebben gewoond, werd de communiteit van Joannes 

Zwijsen zijn thuis. Hij sprak regelmatig zijn dankbaarheid uit over het leven dat hij had geleid. ‘Ik heb een mooi leven 

gehad' zei hij dan. Zo begon hij een nieuwe missie, het schrijven van briefjes en kaarten, het maken van collages en het 

geven van kleine cadeautjes aan mensen van wie hij dacht dat ze aandacht nodig hadden Maar hij was ook blij met de 

aandacht, die hij kreeg van familie, medebroeders en vrienden. Zijn teruglopende gezondheid bracht lijden met zich mee. Hij 

wist zich gedragen door de lijdende Christus. Zijn persoonlijke relatie met Christus groeide sterk, die laatste jaren. Dankbaar 

mogen wij terugzien op zijn leven, dat zich kenmerkte door eenvoud, bescheidenheid en grote inzet voor de naasten. We 

vertrouwen hem toe aan God die hem zal blijven dragen.   

 

Communiteit Joannes Zwijsen Frater Kees Hems Familie Hems 

 

ZIJ WERDEN GEDOOPT       

        

7 mei: Bas, zoon van Ad Groenen en Miranda Kanters 

6 augustus: Sophie, dochter van Tom van de Vall en Suzan Nieuwburg 

 

ZIJ DEDEN HUN EERSTE COMMUNIE op 14 mei 2023 

 

Fenne Vingerhoets   Hidde van Hoof 

Maartje van Oirschot  Matz Wouters 

Renske de Beer   Tijs de Koning 

 

AAN/AFMELDEN ALS VRIJWILLIGER 

 

Wij vragen u vriendelijk maar dringend u aan en af te melden als u begint aan een 

vrijwilligerstaak of ermee stopt. 

Ook als uw gegevens wijzigen, horen we dat graag en we denken dan vooral aan uw 

mailadres en telefoonnummer. 

Graag de volgende gegevens doorgeven: De werkgroep waaraan u deel wilt nemen. 

 

OKTOBER 

ROZENKRANSMAAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentoonstellingsruimte 

Foto: Miriam Thijssen 
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Verder uw volledige doopnamen, roep- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer(s) en emailadres, uw 

geboortedatum en begindatum van uw deelname 

Een briefje met deze gegevens t.a.v. de ledenadministratie is voldoende. Het mag in de brievenbus tegen de kerk. U 

kunt deze gegevens ook mailen naar administratie.beerzen@odulphusvanbrabant.nl 

Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Ook dan krijgen we graag (schriftelijk) bericht met de datum waarop u stopt en met 

welke werkgroep. 

Bij het secretariaat zijn eventueel formulieren aanwezig voor aan/afmelden/wijzigen. 

 

DE GROENE KERK 

 

In de parochie is een werkgroep “Groene Kerk” in het leven geroepen. Deze probeert met lokale projecten bij te dragen 

aan de bewustwording rondom duurzaamheid. 

 

Sinds 2019 is onze parochie een “Groene Kerk”. Dat betekent dat we zijn aangesloten bij een netwerk van kerken, die 

bijzondere aandacht willen schenken aan een goede omgang met Gods schepping. Hierbij vinden we bijzondere 

inspiratie in de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus. Deze heeft als ondertitel: “Over de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis, de aarde.” De opwarming van de aarde, de aantasting van natuurlijke leefgebieden en de 

afname van de biodiversiteit gaat ons als gelovigen bijzonder aan het hart. Temeer omdat de armsten van deze wereld 

het meest te lijden hebben onder de gevolgen ervan, terwijl ze er het minste aan hebben bijgedragen. Dat is 

onrechtvaardig. In de parochie is een werkgroep “Groene Kerk” in het leven 

geroepen. Deze probeert met lokale projecten bij te dragen aan de 

bewustwording rondom duurzaamheid.  

Zo zijn er op verschillende plekken regentonnen geplaatst. Is er een WADI 

aangelegd in een van de pastorietuinen en worden er bloemen ingezaaid en 

natuurlijke plekken gecreëerd op de kerkhoven, die insecten aantrekken. In 

het kerkportaal van Oirschot is, naast een inzamelplek voor levensmiddelen 

voor de Voedselbank, een inzamelpunt voor statiegeldflesjes en -blikjes. De 

opbrengst daarvan gaat naar The Plastic Soup Foundation, een stichting die 

zich inzet voor vermindering en uiteindelijk afschaffing van de plastic 

afvalstromen, die rivieren en zeeën ziek maken met onafbreekbare 

(micro)plastics. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u 

contact opnemen met pastor Wilfred van Nunen: 

pastorvannunen@odulphusvanbrabant.nl. 
Egelhuisje in de pastorietuin van Middelbeers     Bron: website Sint-Odulphus van Brabant    

Foto Han van Diesen 

 

WEET U … 

 

dat we dit jaar met de vastenactie meededen met de goede doelenweek? 

dat de opbrengst van de Vastenactie 1712.15 euro was? 

dat het een mooi bedrag is? 

 

dat in Westelbeers de opknapwerkzaamheden aan het kapelletje half september aanvangen? 

dat dat in ieder geval de bedoeling is? 

dat dit met het geld van de processie naar Scherpenheuvel gebeurt? 

dat dit is overgebleven na opheffing van deze processie? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Creative Commons-licentie 

dat verdriet niet alleen kerkmensen treft? 

dat we samen stil willen staan bij het gemis van ons  

ontvallen dorpsgenoten? 

dat de Allerzielenviering dit jaar wordt gehouden op  

zondag 5 november om 14.00 uur? 

dat we hiervoor de families van alle overledenen in de Beerzen  

in het laatste jaar willen uitnodigen? 

dat we vragen of zij een kaars aan willen steken voor degene die  

ze moeten missen? 

dat het echt helpt als mensen samen gedenken en herdenken? 

dat we hopen dat u weet hoe belangrijk uw steun en medeleven is? 

  
dat de vrijwilligersavond op zaterdagmiddag 21 oktober wordt gehouden? 

dat we beginnen met koffie/thee en gebak? 
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dat we eindigen met een viering?  
dat we tussenin ook nog het een en ander schenken? 

dat u niet met een lege maag naar huis hoeft 

dat de uitnodiging meekomt met deze nieuwsbrief?  

dat u wel te boek moet staan als vrijwilliger?      

dat u alleen dan een uitnodiging krijgt? 

dat als u zich nu nog meldt als vrijwilliger, dat u zich dan ook nog kunt  

aanmelden voor het feest? 

dat op zondag 22 oktober de viering komt te vervallen? 

hoe dat komt?  

we maken dan de kerk weer netjes!!!      

 

dat u in Middelbeers ook een kaarsje kunt opsteken als de kerk gesloten is? 

dat de toegangsdeur bij de mindervalidenopgang overdag bijna altijd open is? 

dat u bij slecht weer de kapel van Middelbeers wel eens gesloten aan kunt treffen? 

dat wij en u van Koos niet kunnen verlangen, dat ze dan heen en weer gaat naar de kerk om de deur te openen? 

dat uw kaarsje ook in de kapel van Oostelbeers kan branden? 

dat Maria daar altijd thuis is? 

en de deur open heeft? 

dat u in Westelbeers ook terecht kunt?  

 

 of u ook benieuwd bent naar de opbrengst van de actie 

Kerkbalans? 

dat we het even hebben opgezocht? 

het bedrag dat inmiddels is overgemaakt bedraagt 22381,26 

dat wij het al best een aardig bedrag vinden? 

dat het natuurlijk nog meer kan worden? 

dat u daarvoor nog even in actie dient te komen? 

 

op 10 november en 24 november kunt u om 13.30 uur een kijkje komen nemen in pastorie en kerk. 

dat de groepsgrootte beperkt is tot slechts 10 personen? 

dat u er rekening mee moet houden dat er meerdere trapjes en trappen zijn, zowel in de pastorie als in de kerk? 

dat iedereen zich aan kan melden bij liesbethderk@gmail.com of telefoon 06 23 57 55 15 

 

DEELKASTJE  

Op het kerkplein staat een kast. 

Wie er vaak komt, die kent hem vast. 

Je kunt er brengen, je kunt er halen 

en hoeft er niet voor te betalen. 

 

Als je wat brengt, dan is het fijn 

maar het mag niet “bederfelijk” zijn. 

Het liefst in pot of blik of zak. 

Dat blijft lang goed voor het gemak. 

 

Het is bedoeld voor iedereen. 

Dus loop er soms eens even heen. 

Je vindt hem zo, hij staat heel knus 

gezellig langs de brievenbus. 

 

 
Deelkastje op de parkeerplaats van de kerk  

Foto John Vennix 

BEERS BEZOEKT BEERS 
 

Voor het initiatief “Beers bezoekt Beers”, een samenwerking van onze geloofsgemeenschap met Beers Vitaal (KBO)  

en de Zonnebloem afd. De Beerzen, kunnen mensen die graag bezoek krijgen en mensen die graag anderen willen gaan 

bezoeken zich aanmelden via een e-mail naar beersbezoektbeers@gmail.com t.a.v. Liesbeth der Kinderen of bellen 

tussen 9.00 uur en 17.00 uur naar tel. 06-8153 1628.             

Bron: website Sint-Odulphus van Brabant 

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Scan de QR-code

vul een bedrag in

en doneer via ideal!


