
1 

 

 

 

KERSTGEDACHTEN 

BEERS NIEUWSBRIEFKE 
December 2023 - UITGAVE 133 
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Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925 
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1. Wordt het een Witte Kerst? Veel mensen hebben niet de gedachte: wat leuk, het ziet er zo mooi uit! Maar 

meer: hopelijk niet: die gladheid en die boomwortels, die de voetpaden zo onbegaanbaar maken, zeker als 

er sneeuw op ligt. En bij sneeuw hoort kou. Hoe kan ik de rekening betalen van de energie, torenhoog! 

2. Wat zullen we eten ? De reclame uit folders en krantenadvertenties schreeuwen ons al een paar weken 

tegemoet, dat dit of dat het eten is voor de familiebijeenkomst. Op tv wordt het ene recept na het andere 

voorgekookt, maar men vergeet dat er velen zijn, die moeite hebben in een gewone week rond te komen. 

Kijk maar eens naar de prijs van het vlees. Hoezo kerstdiner? 

3. Wat leggen we onder de boom? Zelfspelend speelgoed, sieraden, romantische kleding, alles wart 

Sinterklaas niet meer heeft gegeven moet nu toch zeker onder de boom. Er zijn ook mensen, die niet eens 

een boom kunnen betalen! 

4. Al meer dan een maand zijn de Kerstmarkten open. De verlichte huisjes, ledslingers, treintjes, gouden en 

rode kerstbomen moeten ons overhalen tot de aankoop van kerstversiering, die dit jaar in de mode is. 

Volgend jaar werken we met een andere kleur en moet dit naar de zolder in de hoop dat deze aankleding 

weer in de mode komt. Er zijn gezinnen, die zelf wat versiering maken of hopen in de kringloop war oude 

kandelaartjes of plastic kerststukjes te vinden, die er nog redelijk uitzien. 

5. Het is het feest van de Vrede! Laten we niet praten over de ruzies die we hebben met anderen of in de 

familie, dat is niet gezellig met Kerstmis. Er komt waarschijnlijk zelfs een wapenstilstand aan het front! In 

Rusland-Oekraïne zou het kunnen, het zijn christelijke landen. Tijdens de wapenstilstand in de tweede 

wereldoorlog hoorden de geallieerden ook de Duitsers Kerstliederen zingen in de loopgraven en omgekeerd. 

In de Gazastrook zal alles wel doorgaan, want in het land waar Kerstmis vandaan komt, gelooft men niet in 

Hem. Na die rustige dagen wordt alles weer als vanouds en schiet men elkaar weer gewoon overhoop: 

Vrede op aarde! 

6. Het is toch allemaal begonnen met de Geboorte van Jezus! Steeds minder wordt daarbij stilgestaan. Daar 

was geen romantiek, geen kerstdiner, geen kerstboom met cadeaus, geen gekleurde ballen, niet eens een 

slaapkamer voor de bevalling. Maar wel een Klein Kind, dat ons al eeuwen voorhoudt dat wij aan vrede 

moeten denken, dat wij naastenliefde moeten betrachten, dat er hoop is, dat er echte liefde bestaat. Dat het 

eigenlijke Kerstfeest een feest moet zijn diep in je hart: God heeft mij gewild, God geeft mij in wat Hij 

graag van mij wil en vooral: God houdt van mij. Ik wil horen bij: alle mensen van goede wil! 

Zalig Kerstmis. 

Paul Versteegh, aalmoezenier 
 

WE GAAN NAAR DE KERK ROND EN MET KERSTMIS 

 

zaterdag 23 december:  

19.00 uur: Viering met samenzang 

zondag 24 december:  

10.00 uur: Vierde zondag van de advent: Viering met 

samenzang 

16.00 uur: Peuterviering 

19.00 uu: Gezinsviering: aangepaste viering voor 

gezinnen met kinderen 

21.00 uur: Kerstviering met zang van de Bèrse Canonici 

Maandag: 25 december: Eerste Kerstdag: 

10.00 uur: Viering met zang van het dameskoor 

Dinsdag: 26 december: Tweede Kerstdag 

10.00 uur: Viering met samenzang 

 

Op Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk 's middags open 

van 2-4 uur  

voor een bezoek aan de kerststal 

Zaterdag 30 januari: 

19.00 uur Viering met samenzang 

Zondag 31 januari: 

10.00 uur: Viering met samenzang 

Zaterdag 6 januari 

19.00 uur: Viering met samenzang, waarin 9 vormelingen 

zich voorstellen 

Zondag 7 januari: Driekoningen 

10.00 uur: Viering met samenzang 
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WEET U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dat we 2 jubilarissen in ons 

midden hebben? 

* dat op 21 oktober aan Gerrit 

Peeters de Gregoriusmedaille en 

de oorkonde voor 25 jaar zang 

werd uitgereikt? 

* dat Dina van Hoof-Roozen op 25 

november om dezelfde reden ook 

een oorkonde ontving en een 

eremedaille kreeg opgespeld? 

* dat zij al die jaren de sterren van 

de hemel zongen! 

* Gerrit bij de Bèrse Canonici, 

Dina bij het dameskoor! 

* dat we beiden van harte proficiat 

wensen! 

 

 

De onderscheiding en de oorkonde worden  

uitgereikt aan Gerrit Peeters 

Foto Marita van Hoof 

 

 

Dina van Hoof met de eremedaille 

Foto Corrie Donkers 

   

WEET U  

• dat we richting einde 2023 gaan?  

• dat u misschien nog verplichtingen heeft? 

• dat we denken aan de actie Kerkbalans? 

• dat u misschien nog een bedrag wilt overmaken voor 2023? 

• dat het daarvoor nooit te laat is? 

• Scan de QR-code en maak alsnog een bedrag over! 

 

• dat er misschien ook nog brieven zijn, die teruggestuurd moeten worden? 

• dat we denken aan grafrechten, die nog betaald moeten worden voor het einde van het jaar? 

• dat u dan nog even in de startblokken moet komen om 2024 met een schone lei te kunnen beginnen? 
 

• dat de aanmeldingen voor de eerste communie voor 2024 weer gedaan zijn? 

• dat we 15 communicantjes mogen verwelkomen in onze gemeenschap? 

• dat zij zich voorstellen of hebben voorgesteld op 9 december in een aangepaste viering voor het hele gezin? 

• dat er 9 aanmeldingen zijn voor het vormsel? 

• dat zij zich aan ons voorstellen op 6 januari 2023 in een afgestemde viering? 

• dat de jeugd de toekomst heeft? 

• dat dat nog wat belooft? 

• dat iedereen in die vieringen welkom is? 

• dat u altijd welkom bent?  
 

• dat wie overstapte naar Delta of Caiway, kon zappen wat hij wilde?  

• dat Oirschot TV niet meer te vinden was?  

• dus ook de kerkdienst op zaterdag op TV niet meer! 

• dat het wel gemist werd? 

• dat we sinds kort weer terecht kunnen op kanaal 12? 

• dat het uiteindelijk dan toch weer goed komt? 
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WEET U 

 

• dat het echt niet hard waaide? 

• dat ook bomen aan slijtage onderhevig blijken te zijn? 

• dat ze zomaar takken lieten vallen? 

• dat het geen kleintjes waren? 

• dat niet altijd alle zegen van boven komt? 

• dat we daarom de toegang achter op het kerkhof hadden afgesloten? 

• dat we geen ongelukken wilden! 

• dat inmiddels specialistisch onderhoud heeft plaats gevonden?  

• dat we denken dat het nu weer veilig is? 

 

• dat de afgelopen weken bezichtigingsdagen in kerk en pastorie zijn 

geweest? 

• dat er drie middagen waren om eens rond te neuzen? 

• dat het leuk en aardig was en dat we nu op hulp wachten? 

• dat zo’n kerk en pastorie af en toe ook eens gepoetst moeten worden? 

• dat het huidige poetsgroepje steeds kleiner wordt? 

• dat het zo maar eens in de 3 weken hoeft te gebeuren in de pastorie? 

• dat er in de kerk om de 2 weken met de stofdoek wordt gewapperd? 

• dat je niet iedere keer alles van onder tot boven ondersteboven hoeft te 

zetten? 

• dat het ook wel gezellig is? 

• dat Koos altijd koffie - en desgewenst thee - heeft? 

• en met een beetje geluk ook nog een koekje! 

 

• dat we op zoek zijn naar mensen die de Nieuwsbrief en de brief voor de actie kerkbalans rond willen brengen? 

• en misschien ook nog een kaartje in de bus willen doen bij geboorte en overlijden. 

• met name in de Willibrordstraat, Rozenstraat, Rozenplein en Margrietstraat 49a t/m 59 en 72 t/m 74! 

• dat u drie vliegen in één klap vangt? 

• dat u ons vooruit helpt! 

• dat wij denken dat u er een goed werk mee doet! 

• en last but not least: dat u de tegenwoordig zo belangrijke beweging krijgt! 

• u kunt u voor alle taken aanmelden bij het secretariaat met naam, adres, telefoon en mailadres! 

• ook als u aan een werkgroep wilt ontsnappen, horen we dat graag. 

 

• dat in nog geen maand tijd 3 vrijwilligers ons zijn ontvallen? 

• we denken aan Gerrie de Bruijn, Kees van Beers en Hennie Raes! 

• dat Gerrie zich in meerdere werkgroepen actief heeft ingezet? 

• dat ze een lange staat van dienst heeft? 

• o.a. de Bèrse Canonici, de actie kerkbalans en vastenactie mochten op haar rekenen! 

• dat de lijst daarmee niet ophoudt? 

• ze  was ook nog vele jaren coördinator in de werkgroep kerststal, lectoren, bloemsiergroep! 

• dat ze in een ver verleden ook nog werk verrichtte voor de pastorale raad? 

• dat Kees van Beers mee schoffelde op het kerkhof in Oostelbeers? 

• dat Hennie Raes de zaken waarnam en een verdienstelijk zanger was in het seniorenkoor Zang doet Leven? 

• dat ze lege plekken achterlaten en wij ze op die plekken zullen missen!  

• dat we hopen dat hun familie de kracht en steun vindt om dit grote verlies te dragen? 
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VRIJWILLIGERSFEEST 
 

Op 21 oktober hielden we ons vrijwilligersfeest om iedereen te 

bedanken voor hun inzet in 

onze parochiegemeenschap. 

Dit jaar nu eens niet ’s 

avonds, maar in de middag. 

Velen lieten horen dat ze daar 

erg blij mee waren. Met ruim 

100 aanwezigen is het een 

gezellige middag geworden 

met optredens van de koren 

en een voordracht door ‘ons 

pastoorke’ Felie Spooren. Er 

is wat afgebuurt. De frietkar 

was de verrassing van de 

middag en viel bij iedereen in 

de smaak. Ook het ijsje na 

ging er bij velen in. 

De middag werd besloten met 

de dienst om 19.00 uur, het opruimen achter de schermen, de afwas, en het 

weer op- en inruimen van de kerk op zondagmorgen. 
 

Een indruk voor (l) en tijdens het feest (r) 

Foto’s Mieke Vennix 

 

‘Ons pastoorke’ 

Foto Nelly Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


