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Door: pastor Pauline Vermeulen-Dekker

Twee seconden 
De eerste indruk van een gast wordt in twee 

seconden gevormd. Deze indruk is moeilijk te herstellen. 
Wist u dat? “Gastvrijheid gaat niet over grote dingen. 
Het gaat om kleine gebaren op het juiste moment.” 
zegt Laura de la Mar in haar boek ‘Het geheim van 
gastvrijheid’ (p.174). Een lange tijd geleden ben ik zelf 
afgestudeerd in hospitality management. Waarschijnlijk 
kent u het fenomeen van de ‘mystery guest’ die een 
bezoek brengt aan een hotel of restaurant. Het is heel 
gebruikelijk om als gast een zogenaamd ‘gasttevreden-
heidsonderzoek’ in te vullen. Feedback ontvangen helpt 
deze bedrijven om zich nog meer bewust te worden hoe 
zij kunnen groeien in gastvrij en verwelkomend zijn.

Gasttevredenheidsonderzoek in de kerk?
In de kerk zijn we het niet gewend om bezoekers 

die van buiten komen bij ons uit te nodigen om een  
gasttevredenheidsonderzoek of tenminste een gastenboek  
in te vullen. Ik vermoed dat de bezoekers die een 
boodschap achterlaten meestal een positieve ervaring 
noteren. Dat is fantastisch! Aan de andere kant zullen 
er ook gasten zijn die hun tips voor zich houden en stil 
vertrekken. Dat is dus jammer!

Vergeet de gastvrijheid niet
Misschien denkt u: “Waarom is dat belangrijk?”  

Er zijn hiervoor heel veel goede redenen waarvan ik in dit 
deel op één reden dieper inga. Gastvrijheid speelt vanaf 
het eerste boek in de bijbel (Genesis) een belangrijke rol. 
Abraham ontvangt drie mysterieuze personen,  
vreemdelingen, waarvoor hij, zijn vrouw Sara en zijn 
knecht een gastmaal aanrichten. Bij vertrek zegt één van 
de drie gasten: “Op de vastgestelde tijd, over precies een 
jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon”  
(Gen. 18, 14). Een mysterieuze uitspraak die ons wil 
aansporen om na te denken over wie deze gast is.

Naast vele gastvrijheidservaringen in het  
Oude Testament lezen we in het Nieuwe Testament  
heel veel getuigenissen van Jezus die op bezoek gaat,  

als gast wordt ont- 
vangen en die de  
Gastheer bij uitstek wordt  
na zijn verrijzenis. Ik wijs  
u op het verhaal van de  
Emmaüsgangers waarin Jezus  
terugkeert bij zijn leerlingen.  
Wanneer Hij bij zijn  
leerlingen in huis verblijft, richt Hij een gastmaal aan 
waarin de leerlingen Jezus herkennen in het breken van 
het brood (Luc. 24). De leerlingen trekken de hele dag 
op met een vreemdeling. Onder hun eigen dak wordt 
de vreemdeling iemand die zij herkennen! Voordat zij 
kunnen reageren is Jezus aan hun zicht onttrokken. In de 
brief aan de Hebreeën waarschuwt Paulus: “En vergeet 
de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder 
het te weten engelen onthaald” (Heb. 13, 2).

“Kijk in de spiegel van de gasten”
In 2024 is er een boek verschenen van  

René van Loon. Het heet ‘Te gast in de kerk’. In dit boek 
doet de auteur verslag van zijn wetenschappelijk onder-
zoek in katholieke, protestantse en evangelische kerken. 
De gemeenschappen die deelnamen aan dit onderzoek 
hebben 150 mensen uitgenodigd om een kerkelijke 
viering te bezoeken. Al deze gasten hebben een vragen-
lijst ingevuld over hun ervaringen. Het zou waardevol 
zijn om hieraan nog een vervolgartikel te wijden.

In het laatste hoofdstuk doet hij tien aanbevelingen 
die uit het onderzoek naar voren komen. Dit hoofdstuk 
heeft als titel meegekregen: “Kijk in de spiegel van de 
gasten!” Vreemdelingen of mysterieuze gasten kunnen 
heel waardevol zijn om onze wijze van vieren en van 
gasten verwelkomen tegen het licht te houden.

Langer dan twee seconden
Van Loon is optimistisch gestemd want volgens 

hem zijn er veel mensen die belangstelling hebben  
voor de kerk en het geloof. Gastvrijheid kun je vanuit 
meerdere invalshoeken belichten en is zeker een 
onderwerp dat de moeite waard is om langer dan twee 
seconden bij stil te staan.

pag 1 • nr 2 • september 2025

BRON VAN HOOP: DE MYSTERIEUZE GAST



PAUS LEO XIV: VREDE VOOR U ALLEN!

Door: pastor Wilfred van Nunen

“Vrede voor u allen!” waren de eerste 
woorden van paus Leo XIV die na het overlijden 
van paus Franciscus na een kort en eensgezind 
verlopen conclaaf tot nieuwe paus gekozen werd.

Ik verstond het als een directe verwij-
zing naar Franciscus, die alle mensen die 
hij ontmoette op zijn weg “vrede en alle 
goeds” toewenste. De nieuwe paus is een 
geestverwant van paus Franciscus, die wil 
dat de kerk er vooral is voor de armen en 
misdeelden. En dat we in de geest van de  
encyclieken ‘Laudato Si’’ en ‘Fratelli tutti’  
zorgdragen voor ons gemeenschappelijk huis, 
de aarde. Vele jaren heeft hij als lid van de orde 
van de augustijnen in Peru gewoond en gewerkt,  
het is zelfs zijn tweede nationaliteit geworden. Een man dus 
die midden in de wereld staat en die zich thuis voelt bij het 
beeld van de kerk als ‘veldhospitaal’, wat zijn voorganger 
Franciscus graag gebruikte om de kerk van nu te typeren. 

Geen kerk ‘op afstand’, geen klinisch instituut, maar een 
menselijke kerk met een warm kloppend hart voor de meest 
kwetsbaren. Bij zijn wens om “vrede voor allen” gaan de 
gedachten van de nieuwe paus net als die van ons natuurlijk 
vooral uit naar de mensen die door oorlogsgeweld getroffen 

worden: met name in Oekraïne, Gaza, 
Soedan. Bij velen leeft de stille hoop dat paus 
Leo via de weg van de diplomatie veel zal 
kunnen betekenen in de moeizame vredes-
processen. Dat zijn hart vurig naar vrede 
verlangt, bleek wel uit de woorden van zijn 
preek die hij hield bij zijn officiële aantreden:   

  
“In onze tijd zien we nog steeds teveel 

verdeeldheid, teveel wonden veroorzaakt door 
haat, geweld, vooroordelen, angst voor het 

verschil, en een economisch paradigma dat de hulpbronnen 
van de aarde uitbuit en de armen aan de kant schuift. 
Laten wij op onze beurt een klein zuurdesem van eenheid, 
gemeenschap en broederschap zijn in deze wereld. Laten wij 
met nederigheid en vreugde aan de wereld zeggen: Kijk naar 
Christus! Kom tot Hem! Neem zijn woord dat verlicht en 
troost aan! Luister naar zijn aanbod van liefde en word zijn 
ene familie: in de ene Christus zijn wij één. Dat is de weg die 
we samen moeten gaan – onder elkaar, maar ook met onze 
zusterkerken, met wie andere religieuze wegen volgen, met 
wie naar God zoeken, met alle mensen van goede wil –  
om samen een nieuwe wereld te bouwen waar vrede heerst!”

Laten we bidden voor paus Leo, en samen mét hem 
voor de wereld: dat het ons in de geest van Jezus Christus 
gegeven mag zijn om mensen van vrede te zijn!
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Foto: Edgar Beltrán, The Pillar

KORT NIEUWS

Mede vanwege hun grote verdiensten 
 voor onze parochie werden op 25 april  
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau:

Jolanda van Doorn-Bos, Jan van Kuik,  
Toon van de Wiel, Jan van der Schoot,  
Jo van Thienen en Frans Verouden. 

Wij feliciteren hen van harte met deze  
koninklijke onderscheiding!

Zorgdragen  
voor ons 

gemeenschappelijk  
huis,  

de aarde.



EEN VRIJWILLIGER VOOR  
HET VOETLICHT: MIEKE VENNIX

Mieke komt oorspronkelijk uit Tilburg, maar 
woont al sinds haar twaalfde in de Beerzen. Ze is 
getrouwd en is behalve moeder ook al een aantal 
jaren oma van drie kleinkinderen. Net zoals haar 
man is zij inmiddels met pensioen, maar nog volop 
actief als vrijwilligster. 

Dat vrijwilligerswerk is niet iets van de laatste jaren. 
In 1986 is Mieke begonnen in de toenmalige H. Andreaskerk 
in Oostelbeers als lid van de werkgroep ‘Eerste communie’. 
Ze hielp ook met het koperpoetsen en ging deel uitmaken 
van de werkgroep ‘Woord en communievieringen’.

Na de sluiting van de kerk bleef Mieke actief in de 
parochie, maar nu in de kerk in Middelbeers. Voorganger  
in woord en communievieringen is ze nog steeds, ook in  
De Vestakker. Sinds een aantal maanden is daar weer één 
keer per maand een viering waarin óf pastoor Spooren  
óf Mieke (al dan niet met een andere vrijwilliger) de voor-
ganger is. Hiermee voldoet men duidelijk aan een behoefte 
van de bewoners en binnenkort zal besproken worden of de 
frequentie van de vieringen niet verhoogd kan worden. 

Mieke is ook lector in de H. Willibrorduskerk. 
Onlangs zijn er vier nieuwe leden bijgekomen. “Dat verlicht 
de druk van vaak aan de beurt zijn en het is hoe dan ook heel 
fijn dat er nieuwe vrijwilligers bijkomen”. 

Ook zingt ze in de Berse Canonici. Dit is een kleiner 
kerkkoor dat zingt op zaterdagavond. Dat heeft o.a. te 
maken met de beschikbaarheid van organist en dirigent. 
Deze musici hebben het in het weekend en zeker met de 
hoogtijdagen razend druk.

Koos, koster van de H. Willibrorduskerk, wordt ook  
door Mieke geholpen bij het opruimen van de kerk na de 
viering en bij het poetsen van het parochiecentrum. Ze is 
bezorgd over het welzijn van de koster en laat Koos niet 
alleen achter in de kerk. Ze brengt haar dan ook naar huis;  
ze is toch met de auto en vindt het een kleine moeite. 

Mieke doet ook vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem 
en ‘Bij ons (plek om te zijn)’; voorheen bekend als ‘Ons 
mevrouw’. Deze werkzaamheden hebben raakvlakken met 
haar werk in de parochie: zorgen voor anderen! 

Mieke probeert zo lang mogelijk actief te blijven.  
Ze heeft gemerkt dat ze zich kan aanpassen aan veranderingen. 

Ze is daarin ook 
nuchter: wat niet 
meer kan, kan  
niet meer! 

Vrijwilligers- 
werk levert haar 
veel op: voldoe-
ning en nieuwe 
contacten.

Zij is graag 
praktisch bezig: 
uitvoeren, doen!  
Haar man helpt 
haar en de andere 
vrijwilligers als dat 
gevraagd wordt, 
hoewel hij andere 
interesses heeft.

Dat haar inzet niet onopgemerkt is gebleven, bleek  
op 26 april 2023. Toen werd Mieke vanwege haar grote 
verdiensten voor onze parochie en voor de Beerse gemeen-
schap benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Wat ons betreft: heel terecht!
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CONTACTGEGEVENS

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best
0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
bereikbaar op donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oost West en Middelbeers
013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 
bereikbaar op donderdag van 9.00 - 11.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: secretaris@odulphusvanbrabant.nl 

Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87
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VANUIT HET PASTORAAT

Door: pastoor-deken Felie Spooren

Het is inmiddels heel wat jaren geleden dat onze 
fusieparochie Sint-Odulphus van Brabant ontstond.  
Het grote samenwerkingsverband van zes kerken in  
de kernen Best, de Beerzen en Oirschot-Spoordonk,  
waarbij Iedere kern zoveel mogelijk typische eigenheden 
kon behouden, werd gestart.

Op 1 oktober 2022 werd ik benoemd tot pastoor  
van deze parochie. Het pastoresteam besloot na mijn komst 
om wat betreft de weekendvieringen te gaan rouleren.  
De aanwezigheid van de verschillende pastores is een 
zichtbaar teken van samen-parochie-zijn. We zijn blij met 
de medewerking van de pastores Brouwers en Spijkers. 
Zij mogen het rustiger aan gaan doen, maar hun blijvende 
bijdrage aan het pastoraat van onze parochie is belangrijk.

Het pastoresteam bestaat verder uit pastor  
Pauline Vermeulen, pastor-diaken Wilfred van Nunen, 
kapelaan Berend van de Berg en ondergetekende.  
Pastor Pauline Vermeulen werkt sinds 1 april 2024 voor  
het familiepastoraat in onze parochie. Berend van de Berg is 
na twee jaar als stagiair in onze parochie gewerkt te hebben 
tot priester gewijd. Na de priesterwijding is Berend door 
onze bisschop officieel benoemd in onze parochie.

Voor weekendassistenties kunnen wij ook een 
beroep doen op de pastores Gabrie Papenburg (in alle vier 
de kerken) en Frans Verhoeven (in de H. Antoniuskerk). 
De veranderingen in het pastoresteam en in het landschap 
van gelovig kerkzijn in deze tijd nopen om samen te kijken 
hoe we in de (nabije) toekomst parochie kunnen zijn.

Door de pastores wordt een pastoraal beleidsplan 
geschreven. Het parochiebestuur denkt vanuit dit plan 
na hoe en wat te faciliteren. Rondom iedere toren is een 
contactgroep actief. Dat is van belang, omdat we zien hoe 
belangrijk de plaatselijke geloofsgemeenschappen zijn.

De contactgroepen van de Sint-Odulphuskerk en de 
H. Antoniuskerk zullen geleidelijk aan als één contactgroep 
gaan opereren.

Nu zijn er nog diverse pastoraatsgroepen, maar na 
overleg is besloten tot één pastoraatsgroep te komen in 
onze parochie. 

Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die meewerken 
om het parochieleven gestalte te geven. Het is goed dat we 
met elkaar wat vertrouwder zijn en dat we elkaar vanuit de 

verschillende kernen binnen de ene parochie leren kennen. 
Zo was er bijvoorbeeld in het voorjaar een bijeenkomst  
van alle contactgroepen en in het najaar vindt er een 
vervolgbijeenkomst plaats.

Wij danken allen die zich inzetten voor de opbouw 
van onze geloofsgemeenschappen en allen die met ons 
meebidden en vieren om Kerk van Jezus Christus te zijn in 
onze parochie!

AGENDA

Sint-Odulphuskerk, Best 

•		 Elke eerste zondag van de maand: koffiedrinken  
na de viering.

•		 De viering van de eerste zondag van de maand 
wordt uitgezonden via Omroep Best.

•		 Zaterdag 4 oktober, 14.00 uur: dierenzegening  
bij de Mariakapel in De Vleut

•		 Zondag 12 oktober, 15.00 uur: Sint-Odulphus 
najaarsconcert in de Sint-Odulphuskerk.

•		 Zaterdag 8 november, 17.00 uur: viering  
Sint-Maarten, met  lampionnentocht naar  
de pastorietuin, waar iets te drinken en een  
Sint-Maarten klaar staan. 

•		 Zaterdag 22 november, 17.00 uur: familieviering 
met thema ‘Sinterklaas’. Deze zal ook een bezoek 
aan onze kerk brengen. Kinderkoor de Gouden 
Appeltjes luistert de viering op.

H. Antoniuskerk, Best

•		 Zaterdag 18 oktober, 15.00-17.00 uur: 
Schoppenvrouw door Ekaterina Levental 
(Muzikaal Oktober Best)

•		 Zondag 16 november: intocht Sinterklaas en 
ontvangst in onze kerk.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

•		 Zondag 5 oktober: opening Franciscustuin, 
Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17 Oirschot.

		  Na de familieviering van 10.00 uur in de basiliek 
wordt de tuin geopend en ingezegend, en is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot 
van koffie/thee. 

		  Huisdierenzegening: van 12.00-12.30 uur.
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HOOP

Paus Franciscus heeft het jaar 2025  
uitgeroepen tot een jubeljaar, een heilig  
jaar, met als thema ‘Pelgrims van hoop’.  
We hebben enkele parochianen gevraagd of zij 
met ons willen delen wat ‘hoop’ voor hen betekent. 

‘Hoop is weten dat het morgen weer beter gaat’. 
Een regel uit een lied dat wij met kinderkoor de Gouden 
Appeltjes zingen. Een regel die precies past als antwoord 
op de vraag wat ‘hoop’ voor mij betekent. Weten dat het 
morgen weer beter gaat, of eigenlijk, weten dat er altijd 
weer een morgen komt als een nieuw begin. Hoe lastig, 
verdrietig, moeilijk, ongemakkelijk, vervelend de dag, avond 
of nacht is, de wereld blijft doordraaien en er volgt altijd 
weer een nieuwe dag met uiteindelijk altijd een oplossing. 
En hoe of wat die morgen, die toekomst zal zijn weet 
niemand. Maar dát het komt is zeker, daar kunnen we op 
vertrouwen. Hoop is weten dat dit morgen weer overgaat.

Vrouw, 40-50 jaar

Ik blijf hopen dat jij weer contact opneemt,
dat jouw stem mijn stilte doorbreekt.
In elke dag die langzaam verstrijkt,
droom ik dat onze paden opnieuw kruisen, hopelijk. 
De herinneringen fladderen als vogels in mijn geest,
verloren woorden die ik nog steeds het liefst zeg.
Mijn hart blijft open, vol geduld en vertrouwen,
wachtend op het moment dat jij weer zal komen.
Want hoop is mijn licht, mijn zachte kracht,
dat jij misschien toch nog aan me dacht.
Tot die tijd blijf ik geloven, blijf ik hopen,
dat onze wegen ooit weer samen zullen komen.

Vrouw, 70-80 jaar

Geloof, hoop en liefde horen bij elkaar. Hoop, is 
voor mij hopen op de toekomst, uitzien naar iets positiefs. 
Hopen dat je nog iets mee mag maken, zoals overgrootoma 
worden. Hopen wanneer iemand ziek is, dat deze er toch 
nog is, of dat het toch nog beter wordt. Hopen kan ook 
over de dood heen gaan; erop vertrouwen dat iemand goed 
terecht is. Geloof, hoop en liefde horen bij elkaar; door het 
geloof blijf je immers hopen. Het aansteken van een kaarsje, 
wat ik iedere dag doe, is een teken van hoop. Je ziet dat ook 
jonge mensen dit doen. Je kunt ook een sprankje hoop zijn 
voor elkaar, door met elkaar mee te leven en hoopvol te 
blijven, ondanks alles wat we meemaken.

Vrouw, 80+ jaar

Hoop 
Wat betekent dat voor ons? Hierover nadenkend 
realiseren we ons dat er bijna dagelijks momenten 
zijn waarop we het woord ‘hoop’ gebruiken. 
We hopen op goed weer
we hopen op tijd aan te komen
we hopen lekker te gaan eten
we hopen op een fijne vakantie
we hopen op beterschap voor een zieke
we hopen op een goede uitslag van een onderzoek
we hopen dat de kinderen thuiskomen
we hopen dat de oorlogen in Soedan, Oekraïne en 
Gaza stoppen
we hopen op een betere wereld

Hoop doet leven. Wij geloven niet dat God dit allemaal 
eventjes voor ons gaat regelen. Wel hopen we dat Hij ons  
inspireert om het goede te doen. Teneinde hopen en 
geloven we dat wij bij Hem in goede handen zullen zijn.

Twee hoopvolle bezoekers van de H. Antoniuskerk

PRIESTERWIJDING

Onze diaken Berend van de Berg is op 
zaterdag 14 juni in de Sint-Janskathedraal 
door Mgr. Gerard de Korte tot priester gewijd. 

Wij feliciteren hem van harte en zijn blij dat  
hij de komende tijd zijn werkzaamheden in onze 
parochie voort mag zetten!



FAMILIEPASTORAAT

Door: pastor Pauline Vermeulen-Dekker

Denkkrachtgesprekken
In de zomermaanden is hard gewerkt om het 

nieuwe werkjaar goed op te starten. Op 26 augustus zijn de 
denkkrachtgesprekken onder leiding van Ingrid van Meer 
(bisdom) gestart. Het is mooi om te zien dat inmiddels acht 
personen zich hebben gemeld die vanuit een houding van 
optimisme en hoop met ons naar de toekomst willen kijken.

Start familievieringen 
Vanaf zondag 5 oktober zal er eenmaal per maand een 

familieviering worden aangeboden in de Sint-Petrusbasiliek 
of in de kapel van Sint-Joris in Oirschot. Iedereen is welkom 
om de startviering met ons mee te maken. Op zondag  
5 oktober staat de heilige Franciscus centraal. Sint-Franciscus 
was vol van de schoonheid van de natuur. Daarom heeft 
hij een prachtig lied ‘Laudato Si’’ geschreven om God te 
bedanken voor de aarde, de zon, de maan en de dieren.  
De viering start om 10.00 uur. De jongste kinderen mogen 
hun knuffels meenemen voor een zegen. Na de viering is er  
ruimte om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Voor de  
kinderen is er een attentie waarmee ze thuis aan de slag 
kunnen. Voldoende redenen om eens een kijkje te nemen.

Heeft u kleinkinderen? Denkt u na het lezen van 
dit stukje: “Misschien zou dit iets voor hen kunnen zijn?” 
Nodig hen gerust uit! Iedereen is welkom! Voor meer  
informatie kunt u contact opnemen met het familie
pastoraat: familiepastoraat@odulphusvanbrabant.nl
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COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de  
r.-k. Parochie Sint-Odulphus van Brabant 

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,  
Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar 
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Marjan Beenker-van Rooij,  
Miek Dillisse-van Luxemborg, Theamarie Geilleit-Goossens,  
Jeanne van Hal, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers,   
Felie Spooren en Berend van de Berg

Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom
Drukwerk: de Croon van Heerbeek
Oplage: 10.800 stuks

DANKJEWEL ANNEMARIE!

Per 1 oktober sluit AnneMarie van 
Schoonderwalt een periode van zo’n tien jaar 
af als onze begraafplaatsencoördinator. 

Met veel inzet en toewijding stond zij onze 
parochie bij in een bewogen periode waarin erg veel 
veranderde rondom het ritueel van het afscheid 
nemen. We konden mede dankzij haar inbreng ook 
stappen zetten in het overwinnen van de onvermij-
delijke groeistuipen die we als jonge fusieparochie 
ondervonden. Met haar hulp groeide ook meer gevoel 
voor de ‘groene kerk’ die ook zijn vertaalslag op onze 
begraafplaatsen moest krijgen. En dan waren er ook de  
moeilijke jaren van de coronapandemie en haar nasleep.

Heel veel dank aan AnneMarie. We wensen 
haar een fantastische en gezonde nieuwe levensfase 
toe, met iets minder hectiek en ruim voorzien van  
de heerlijke momenten van rust en ontspanning.

AnneMaries opvolgster Lieneke de Langen 
wensen wij veel succes en voldoening in haar nieuwe 
werk toe!
Het parochiebestuur


