
Hiep-Hiep-Hoera!
DigiDulfke is deze maand VIER geworden en 

gaat zijn vijfde jaargang in. Vier jaar geleden 

verscheen het eerste DigiDulfke. 

Net als nu was het toen lente, het seizoen van 

het nieuwe leven. Alles begint weer te groeien 

en te bloeien, de vogeltjes zingen dat het een 

lieve lust is en ook de mensen gaan weer vaker 

naar buiten. In de lente vieren we ook Pasen, 

het feest van Jezus’ Verrijzenis. 

Ook het DigiDulfke is een teken van nieuw 

leven in de kerk, want het is speciaal bedoeld 

voor kinderen zoals jij!  

Wij wensen DigiDulfke dat hij nog lang zal 

leven en dat jullie allemaal er nog veel plezier 

aan zullen beleven!

D i g i D u l f k eD i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Donderdag 6 april: na school gaan de  
eerstecommunicanten naar de Mariakapel in 
Westelbeers, om te horen wie Maria is, wat  
een kapel is en waarom we kaarsen opsteken.
Om 17.15 uur komen ze naar de kerk voor 
een speciale viering voor hen rond Witte 
Donderdag. De bedoeling is dat zij brood 
meenemen (mag van alles zijn) om samen te 
delen. 

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 2 april 10.00 uur: Palmzondagviering 
met intocht door kinderen met hun palmpaasstok
Donderdag 6 april 18.00 uur:  
Witte Donderdag viering en Vastenmaaltijd  
voor de communicanten en hun ouders,  
broertjes en zusjes
Vrijdag 7 april 15.00 uur: Kruisweg
Zondag 9 april 9.00 uur in de Sint-Joriskapel: 
Kleine Paasviering met paaseieren zoeken  
in de pastorietuin

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zondag 9 april, eerste paasdag, 9.30 uur: 
Gezinsviering m.m.v. de Gouden Appeltjes. 
Aansluitend paaseieren zoeken in de pastorietuin
Zondag 23 april 10.00 uur: Communieviering 
voor alle communicanten uit Best, m.m.v.  
de Gouden Appeltjes

H. Antoniuskerk, Best
Donderdag 6 april, Witte Donderdag,  
18.00 uur: viering met  
aansluitend een vastenmaaltijd  
voor alle communicanten  
uit Best, hun ouders,  
broertjes en zusjes
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Geloven
Geloven is natuurlijk niet altijd zo gemakkelijk. 
“Ik weet het” is veel gemakkelijker. Toen er nog 
geen televisie was, moesten de mensen maar 
geloven dat er kinderen in Afrika woonden en dat 
er wilde dieren leefden in Zuid-Amerika en Afrika. 
Nu zie je alles van over de hele wereld in program-
ma’s en het Jeugdjournaal op de televisie. 

Als je altijd op zondag naar opa en oma gaat en 
iemand vraagt jou: “Is oma zondag thuis?”
dan zul je alleen kunnen zeggen: “Ik geloof van 
wel”, want je weet het nog niet zeker, maar 
normaal gesproken is dat dus wel zo. Oma kan 
natuurlijk ook op die dag eens weg moeten.
“Geloof je dat Jezus op aarde is geweest?”  
Dat is alleen een gewone vraag, die niets met 
geloof te maken heeft, want daar is al heel lang 
door heel veel mensen over geschreven, dus dat 
is bewezen.

Maar: “Geloof jij dat God op aarde is gekomen 
en als Jezus de mensen over God heeft verteld?
Geloof jij dat Jezus na de dood op het kruis weer 
levend is geworden?” 
Dat is iets wat wel met geloof te maken heeft, 
want dat is natuurlijk niet echt te bewijzen. 

Dat Jezus bijzonder was, is bewezen, 
maar alleen zijn leerlingen hebben Hem 

na zijn verrijzenis gezien, dus kunnen 
we gelóven in wat zij zeggen. 

Dat geloof is dus niet altijd zo 
gemakkelijk. Wij mensen willen 
graag bewijzen zien. Als jij 
iets vertelt aan je vrienden of 
vriendinnen wat je zaterdag of 
zondag hebt gedaan of meege-
maakt, vind je het fijn als ze dat 
geloven, maar je kunt het niet 
altijd bewijzen. Echte vrienden 
geloven jou natuurlijk veel 
eerder, omdat ze je kennen en 
weten dat jij niet zomaar iets zal 
verzinnen. 

Wij mogen ook echte vrienden 
van Jezus zijn. Als Hij zijn leer-
lingen laat vertellen dat Hij weer 
levend is geworden en dat Hij 
als God heel veel van ons houdt 
en ons altijd wil helpen, kunnen 
wij dat dus ook geloven, ook als 
we het niet kunnen bewijzen. 

Het verhaal van ...



DigiDulfke • pagina 3 van 6 • april 2023

Lieve Paus 
Franciscus
Kinderen uit de hele 
wereld hebben een brief 
geschreven aan Paus 
Franciscus en beginnen 
die brief met: Lieve …

Zo vroeg Basia van 8 uit Polen: 
“Lieve Paus Franciscus, 
Ik wil u graag vragen: is uw baan moeilijk, 
en werd u aardig gevonden, en wat wilde u 
worden toen u zo oud was als ik?”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste Basia,  
Ik moet iets toegeven. Toen ik zo oud was als 
jij, wilde ik slager worden. Wees niet verbaasd. 
Weet je waarom ik slager wilde worden?  
Ik ging altijd naar de markt met mijn oma en 
daar was een slager die ik leuk vond. Hij was 
een grote man en hij had een schort om met 
een zak aan de voorkant. Als mijn oma hem 
geld gaf, stopte hij zijn handen in die grote 
zak. De zak zat vol geld, en hij gaf het wissel-
geld dan aan mijn oma. Ik dacht dat hij erg rijk 
was. Dit had veel invloed op me, ik wilde net 
als hij zijn. Het is grappig, maar ik wilde dit 
graag aan jou bekennen.”

?Vraag het Dulfke
Wat is eigenlijk een pastorie?

Dulfke: Het is het huis waar de pastoor woont. 
Omdat een pastoor ergens werkt, waar de 
bisschop wil dat hij werkt, woont hij niet in een 
huis van zichzelf, maar dat van de parochie is.
De bisschop kan hem een andere plaats geven 
en dan zou de pastoor een probleem hebben 
om het huis te verkopen. Vaak is de pastorie 
groot omdat er vroeger meerdere priesters 
woonden: de pastoor en de ‘hulppastors’  
die kapelaan genoemd werden en een  
huishoudelijke hulp (huishoudster), die eten 
kookte, de was deed en zorgde dat alles 
gepoetst werd. 
Tegenwoordig is het vaak zo dat ook het 
kantoor van waaruit alles geregeld wordt,  
‘het parochiecentrum’, in de pastorie zit. 

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Middelbeers - De enveloppen van de Goede 
Doelen Week in de Beerzen zijn inmiddels 
opgehaald. Er kan nog steeds een donatie  
in de bus achter in de kerk gestopt worden.
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Werken van  
barmhartigheid

De komende zeven maanden 
vertellen we jullie iets over de  
zeven werken van barmhartigheid. 
Zij behoren tot het hart van ons 
geloof. In hoofdstuk 25 van het evangelie van 
Matteüs legt Jezus dat uit. Het ware geluk voor 
mensen is niet te vinden in geld, in genieten,  
in ‘hebben’, maar in wat je voor een ander kunt 
doen! Als je écht iets voor een ander kunt bete-
kenen, dan is iedereen daar blij om: degene die 
je helpt, jij zelf, én God! “Want”, zegt Jezus, “wat 
je voor de minsten der mijnen doet, dat heb je 
voor Mij gedaan.” Je zou dus kunnen zeggen dat 
godsdienst op de eerste plaats ménsendienst is!

1. 
Hongerigen 

te eten geven

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, Marcel 
Jurriëns, vissencom.nl, Paul Versteegh, 
freepik.com, pinterest.com, pixabay.com,  
sintfranciscuscentrum.nl, vecteezy.com, 
pexels.com

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Honger
Als eerste werk van barmhartigheid 

wordt genoemd: de hongerigen te 

eten geven. 
Als ik vroeger met een knorrende  

maag wel eens zei: “Ik heb 

honger!” dan zei mijn moeder:  

“Je kunt geen honger hebben, 

want je krijgt elke dag drie keer 

te eten. In Afrika leven kinderen 

die nog niet één keer per dag 

iets eten, die hebben honger! 

Wat jij hebt, is trek.” En daar had 

ze natuurlijk gelijk in. Wij boffen 

toch maar dat we in Nederland 

wonen. Maar… hoe kunnen wij 

de hongerigen in Afrika voeden? 

Nou, bijvoorbeeld door mee te doen met de 

Vastenactie. Wie daar geld aan geeft, helpt 

mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika om 

voor zichzelf te kunnen zorgen. In de Goede 

Doelen Week, die binnenkort gehouden 

wordt, kun je voor dit doel kiezen.  

Voedselbank
Maar ook in ons ‘rijke’ Nederland is de 

welvaart niet gelijk verdeeld. Zo zijn er mensen 

die niet genoeg geld hebben om al hun  

boodschappen te kunnen doen, 

zeker niet nu alles steeds duurder 

wordt. Daarom zijn mensen  

een Voedselbank gestart.  

Die is in Best. Er komen ook 

mensen uit Oirschot, Spoordonk 

en de Beerzen. 

Meer dan 150 gezinnen maken 

daar gebruik van. Je kunt hen 

helpen door levensmiddelen 

te geven. Achter in de kerk 

is een inzamelplaats voor de 

Voedselbank, waar je levensmid-

delen neer kunt zetten. Het gaat 

dan om eten dat niet snel bederft. 

Je kunt denken aan een pot pinda-

kaas, een zak rijst of macaroni, een 

pak hagelslag. Deze spullen worden 

elke week door mensen van de Voedselbank 

opgehaald en verdeeld onder mensen die het zelf 

niet of moeilijk kunnen kopen. Help jij mee?



Verbind de cijfers
Maak de tekening hier links  
compleet door een lijn van cijfer 1  
naar cijfer 2 te trekken, dan door  
naar 3, en zo verder.

Doolhof
Kan jij het kuikentje en de eitjes  
bij elkaar brengen?

PasenPuzzelpagina

Zoek de 8 verschillen
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Kleurplaat Jezus is opgestaan
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