
Mei
Mei, de maand van hoop, verwachting:  het nieuwe leven! 
In mei zien we bloesem, bijtjes van bloem naar bloem, lammetjes in de wei, springende koeien, omdat ze weer naar buiten mogen.  ‘s Ochtends worden we wakker met zingende vogelgeluiden, en ‘s avonds in de schemering begint de merel te zingen en het vleermuisje aan zijn rondje in de tuinen.

Het is voorjaar, iedereen is vol van nieuw leven. Het is ook de maand van kaarsjes bij een Mariakapelletje, van vragen en wensen;  is er deze maand ook eens een kaarsje om  God voor alles te danken?
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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Het is zover: de eerste heilige communie

Maandag 8 mei en vrijdag 12 mei, 15.00 uur 
oefenen onze feestelingen in de kerk.

Zondag 14 mei, 10.30 uur is het dan zover:  
in de kerk staan jullie in het middelpunt.

Zaterdag 3 juni, 19.00 uur is de dankviering 
van de eerstecommunicanten.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 14 mei, 9.30 uur 
Kleine Mariaviering bij de H. Eik.
Op moederdag staan we graag stil bij Maria, 
moeder van Jezus maar eigenlijk ook moeder 
voor ons allemaal. Bij haar zijn we altijd welkom! 

Zondag 28 mei, 9.30 uur kapel Sint Joris
Kleine Pinksterviering.
Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen van 
Jezus de Heilige Geest ontvangen om hen te 
helpen. Ook aan ons wil hij die geest geven: 
een geest van liefde, goedheid, geduld.  
Kom en vier het mee! 

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zondag 4 juni,11.00 uur is er een gezamenlijke 
viering voor alle parochianen uit Best, Oirschot, 
Spoordonk en de Beerzen in de pastorietuin.  
Bij slecht weer vindt de viering plaats in de kerk.

Zaterdag 24 juni, 17.00 uur Dankvieringen 
voor alle eerstecommunicanten uit Best. 
Aansluitend is er in de pastorietuin een  
samenkomst, waarbij de kinderen, hun ouders, 
broertjes, zusjes en andere familieleden  
welkom zijn. De werkgroep zorgt voor iets  
te eten en te drinken.
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Liedjes
Tot halverwege vorige 
eeuw was het heel 
normaal dat er liedjes 
werden gezongen  
waar het ook ging over 
God en Jezus, dus niet 
alleen in de kerk. 

In een heel belangrijk 
lied van Nederland het 
Wilhelmus, ons volkslied komt dat ook voor, 
want een couplet begint met: Mijn schild en de 
betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer. Op U zo wil 
ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat wil dus 
zeggen dat ieder die dat zingt vertrouwen in God 
wil hebben, dat God hem nooit in de steek laat.

Ook bij marsliedjes en liedjes rond het kampvuur 
bij de scouting waren vaak liedjes over God. 
Hemel en aarde kunnen vergaan, vrolijke musici 
blijven bestaan!; Nobody knows the trouble  
I have seen, but Jesus (niemand heeft gezien  
hoe moeilijk ik het had, behalve Jezus.)

Een lied dat ook vaak in Brabant gezongen  
werd, was ook om veel weetjes van de bijbel  
te onthouden. Een is een: ene God alleen.  
Twee is twee: twee stenen tafels (de tien geboden 
waren op twee stenen gebeiteld). Drie is drie:  
drie patriarchen (Abraham, Isaak en Jacobus, 
waren de stamvaders van het Joodse volk in het 
oude testament. Vier is vier: vier evangelisten 
(leerlingen van Jezus, die Zijn verhaal opschreven, 
dat in de kerk wordt voorgelezen. Vijf is vijf:  
vijf heilige wonden (de wonden die Jezus had, 
toen Hij in het graf werd gelegd). Zes is zes:  
zes kruiken wijn op de bruiloft van Kana (daar 
veranderde Jezus water in wijn). Zeven is zeven: 
zeven sacramenten (zoals bijvoorbeeld: doop, 
vormsel, communie, huwelijk). Acht is acht:  
acht zaligheden (Jezus heeft het over acht dingen 
waarmee mensen bijzonder kunnen zijn, maar het 
gaat ook over acht Brabantse dorpen). Negen is 
negen: negen engelenkoren (nooit bewezen dat 
er negen zijn, is dus een verzinsel). Tien is tien:  
de tien geboden.

Heel duidelijk in die tijd was dat het geloven in 
God iets was wat overal in het leven aanwezig 
is. Nu zeggen sommigen dat je alleen in de kerk 
bidt, maar dat was en is niet waar. Je kunt overal 
iets tegen God zeggen en Hem iets vragen. 
Vroeger dankten de mensen eerst God als ze aan 
tafel gingen voor al het eten dat Hij ons geeft; ze 
dankten God als ze naar bed gingen voor alles 
van die dag en ze gingen naar de kerk om samen 
dingen over God te horen en samen te zingen of 
ter communie te gaan. 

Het was duidelijk en dat  
moet het eigenlijk nog steeds zijn:  
God is er overal en altijd voor ons. 

Het verhaal van ...
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Vrede
Wat zijn wij rijk, want al meer dan 75 jaar is er 
hier vrede. In Nederland lopen geen soldaten 
door de straten. Er is niet één persoon, of een 
klein groepje dat alles bepaalt en de rest van 
de mensen niet mag zeggen of schrijven wat ze 
denken of vinden. Uit landen waar wel oorlog 
is, of waar geen vrijheid is, vluchten mensen 
naar ons land.

Elk jaar vieren we onze vrijheid. Op 5 mei is het 
feest. Mensen hangen dan de vlag uit, om te 
laten zien dat ze blij zijn dat ze in vrede leven. 
Voor ons is vrede zo gewoon, dat we er maar 
eens in de vijf jaar een echte feestdag van 
maken. Maar vrede is niet normaal. Vrede 
is heel moeilijk. Dat weet iedereen die een 
broertje of zusje heeft. Vrede is meer dan 
alleen geen oorlog. Als je niets tegen elkaar 
zegt, je kijkt en luistert niet naar elkaar, dan 
heb je geen ruzie, dan heb je helemaal niets. 
Dan is die ander er niet. Dan is die lucht en 
met lucht kun je geen ruzie maken. Maar dat 
is geen vrede. Voor vrede zijn mensen nodig: 
mensen die naar elkaar kijken, die samen 
spelen, die om elkaar geven. 

In elke viering in onze kerken is er de 
‘Vredesritus’. We vragen dan aan Jezus om niet 
op onze fouten te letten, maar ons één te laten 
zijn en vrede te geven in Zijn naam. Wat mooi, 
dat we dan elkaar ook aankijken, soms zelfs 
een hand geven en Zijn vrede toewensen. 

Naar: ‘Wonderwel’, jaargang 13, nummer 7 
uitgave Gooi en Sticht

?Vraag 
het 
Dulfke
Ik zag in 
Duitsland op 
vakantie een 
plaatje van 
Maria met een 
grote mantel 
met heeeeel veel 
mensen eronder.  
Wat betekent dat?

Dulfke: In Duitsland kennen ze Maria ook als 
de SchutzmantelMadonna. Dat betekent: 
Maria met de beschermende mantel. Iedereen 
die ergens bang voor is, die geholpen moet 
worden kan bij Maria terecht. Zij heeft een 
soort mantel, die je verbergt voor gevaren. 
Een moedereend stopt ook de kuikens onder 
haar veren om ze te beschermen. In het  
kapelletje van Westelbeers zie je ook een 
raampje waar dit staat afgebeeld.  
(zie ook de kleurplaat op de laatste pagina).

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Kapelletjesfietstocht
Zondag 21 mei: 
Start vanuit parochiecentrum Oirschot 

Tussen 13.00 en 13.30 uur kan er bij het 
parochiecentrum aan de Nieuwstraat gestart 
worden met de Kapelletjesfietstocht. Die voert 
langs alle kapelletjes in Oirschot, Spoordonk, 
Best en De Beerzen. Bij de start krijgt iedereen 
een routebeschrijving mee. Bij terugkomst bij 
het parochiecentrum is er iets te drinken.
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Werken van  
barmhartigheid

De komende zeven maanden 
vertellen we jullie iets over de  
zeven werken van barmhartigheid. 
Zij behoren tot het hart van ons 
geloof. In hoofdstuk 25 van het evangelie van 
Matteüs legt Jezus dat uit. Het ware geluk voor 
mensen is niet te vinden in geld, in genieten,  
in ‘hebben’, maar in wat je voor een ander kunt 
doen! Als je écht iets voor een ander kunt bete-
kenen, dan is iedereen daar blij om: degene die 
je helpt, jij zelf, én God! “Want”, zegt Jezus, “wat 
je voor de minsten der mijnen doet, dat heb je 
voor Mij gedaan.” Je zou dus kunnen zeggen dat 
godsdienst op de eerste plaats ménsendienst is!

2. 
De dorstigen 

laven

Dorst
‘De dorstigen laven’, zo heet het tweede werk van 

barmhartigheid. ‘Laven’ is een ander woord voor 

te drinken geven.

Nu zijn er in ons waterrijke land niet zoveel 

dorstige mensen, maar in tal van andere landen 

is dat wel het geval. Denk maar eens aan Afrika, 

waar het in sommige streken maandenlang heel 

heet en droog is. Maar ook in Europa komt 

dat meer en meer voor, ook vanwege klimaat

verandering. De armste mensen hebben daar  

het ergst onder te lijden. Daarom is het heel 

belangrijk dat we goed omgaan met water.  

Het is de eerste levensbehoefte voor iedereen. 

Wist je, dat je daar zelf ook aan mee 

kunt helpen? Door op de eerste 

plaats verstandig met 
water om te gaan. 

Bijvoorbeeld 
door niet 
langer onder 
de douche 
te staan dan 
nodig is. 
Of door een 
regenton 
in de tuin 
te zetten, 
zodat je de 
kraan niet 
open hoeft te 
doen om de 
bloemen in de 
tuin water te 
geven. 

De kerk doet ook mee met acties om te zorgen 

voor voldoende en schoon drinkwater overal 

in de wereld, zoals met de Vastenactie. Dit jaar 

wordt die actie gehouden voor Zuid Soedan. 

Met het aanleggen van onder andere 

drinkwaterputten kunnen we 

mensen en dieren 

helpen om hun dorst 

te lessen.
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Doolhof
Kan jij de herder naar het  
verloren schaap sturen?

Woordzoeker
Kun jij alle woorden gevonden krijgen?

MariamaandPuzzelpagina

Zoek de 5 verschillen

Aandacht
Beste
Dienstbaar
Doen
Gastvrijheid
Geloof

Helpen
Huis
Jezus
Keuken
Koken
Lucas

Luisteren
Maria
Marta
Werken
Zorgen
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Kleurplaat Maria
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