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Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

Zondag 11 juni 10.00 uur  
Samenkomst communicanten in de basiliek 
en daarna in het parochiecentrum aan de 
Nieuwstraat. 
Zondag 2 juli 9.30 uur en 11.30 uur  
Eerste Communievieringen Sint-Petrusbasiliek.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zaterdag 24 juni, 17.00 uur  
Dankviering voor alle eerstecommunicanten  
uit Best. Aansluitend is er in de pastorietuin een  
samenkomst, waarbij de kinderen, hun ouders, 
broertjes, zusjes en andere familieleden  
welkom zijn. De werkgroep zorgt voor iets  
te eten en te drinken.

Proficiat met je Eerste Heilige Communie!

Komende tijd zijn er niet zoveel speciale 
kindervieringen in de kerk. Na Pinksteren 
begint de zomerperiode en komt de 
vakantietijd al snel in zicht. Maar ook op 
de gewone zondagen door het jaar zijn 
jullie natuurlijk van harte welkom in onze 
kerken! En vóórdat de vakantietijd begint, 
hebben we nog een groot feest voor de 
boeg: de viering van de Eerste Communie. 
Een hoogtepunt voor de kinderen die 
het vieren, maar ook voor alle papa’s en 
mama’s, broertjes en zusjes, opa’s, oma’s 
en verdere familie. Ook voor de parochie 
is het een grote feestdag. Welkom aan 
de tafel van Jezus! Ook jij hoort er bij! 
Van harte proficiat en een héél fijne dag 
gewenst aan al onze communicanten. 

Zomer!!!
De zomer komt eraan! Weg met de kou, weg met de regen (hopelijk)! Nu komt de zon! Een heerlijke tijd om buiten te zijn, te wandelen en te spelen.

Een tijd met straks de mooie grote vakantie, een tijd waarin we de ene groep/klas verlaten en naar een volgende gaan of misschien wel naar een andere school. Geniet eerst nog van de laatste schoolweken met allerlei leuke activiteiten (of misschien moet je nog even extra je best doen). Er komt een tijd aan van veel plezier. Dat wens ik jullie toe: een mooie zomer! 

Bij de wandelingen kun je ook eens bij een leuk kapelletje binnenlopen en een kaarsje aansteken voor degenen die niet zo kunnen genieten van de zomer, want die zijn er ook!Denk ook af en toe aan je ouders helpen,  b.v. in de tuin, bij het dekken van de tafel buiten of op de camping of bij het bood-schappen doen, want voor mama en papa moet het ook zomer zijn!
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Geloven
Dit is natuurlijk een heel 
moeilijk onderwerp. 
Toen een paar honderd 
jaar geleden mensen op 
weg gingen om de wereld 
te verkennen, kwamen ze 
terug met verhalen over 
mensen met een andere 
huidskleur dan hier, over 
dieren, die er heel apart 
uitzagen.

De mensen konden dat maar moeilijk geloven  
en alleen degenen die zagen dat er dieren 
werden meegebracht, konden dat geloven.  
De rest twijfelde, men wilde bewijzen zien.  
In onze tijd is dat anders. Wij hoeven niet meer 
te twijfelen of Amerika bestaat, of er papegaaien 
in Zuid-Amerikaanse jungles leven, want we zien 
dat allemaal op televisie. Als er in Japan een 
aard beving plaatsvindt, zien we dat even later 
al op de televisie en we geloven het direct. Iets 
anders was de landing op de maan. Zelfs toen we 
de televisiebeelden zagen, werd er getwijfeld of 
men ons niet voor de gek hield door in een hal 
een stukje maanlandschap na te bouwen en net 
te doen of er een opname gemaakt was op de 
maan. Mensen willen nu eenmaal graag bewijzen, 
want geloven is zo moeilijk.

Als wij nu denken aan God is geloven in Hem 
soms ook moeilijk. Dat komt vooral omdat we 
Hem niet zien, zoals we andere mensen kunnen 
zien. En omdat er zoveel erge dingen gebeuren, 
waarvan we het zo moeilijk vinden te geloven dat 
God dat allemaal laat gebeuren als Hij zoveel van 
ons houdt.

Jezus zei al tegen Thomas, die niet kon geloven 
dat Jezus weer leefde na Pasen, voordat hij de 
wonden van Jezus zag: “Zalig alle mensen die  
niet zien, maar het toch geloven.” 

God houdt zoveel van ons, dat Hij ons 
een vrije wil heeft gegeven om goede 
dingen te doen, maar ook verkeerde. 

De ongelovige Thomas, door: Wouter Crabeth II   

(ca. 1594/1595–1644), collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Wij zijn geen computers of robotten, die  
geprogrammeerd zijn om dingen te doen.  
Wij moeten zelf beslissen. Daardoor kunnen 
mensen ook elkaar verdriet doen. Omdat er in de 
natuur ook erge dingen gebeuren, want de aarde 
is nog steeds aan het veranderen, kunnen er ook 
rampen plaatsvinden. Wij kunnen dan aan andere 
mensen laten zien, dat wij goed voor elkaar willen 
zijn door de slachtoffers te helpen.

Hetzelfde geldt voor zieke en arme mensen.  
Wij hebben onze eigen vrije wil om te helpen  
of niet. Als wij dan wel in God willen geloven, 
helpt bidden dan wel? Ja, want we kunnen God 
wel vragen om mensen die iets niet goed doen  
en bijvoorbeeld oorlog voeren, te laten inzien dat  
dat niet goed is. Door mensen die alleen maar 
macht en meer geld willen ten koste van anderen 
dat te laten inzien en te veranderen. Als je na een 
hele droevige periode die je meemaakte, terug-
kijkt hoe je leven is veranderd, hoe je toch weer 
gelukkiger bent geworden, hoe je in het grote 
verdriet een nieuw iemand hebt leren kennen, 
dan kun je toch weer gemakkelijker geloven. God 
helpt echt, alleen niet altijd op een manier, die wij 
voor Hem hebben uitgekozen om te helpen. Hij 
weet beter wat goed voor ons is. 

Dit heeft Jezus ons geleerd en Hij vraagt ons 
daarin te geloven. Hij heeft ook al die wonderen 
gedaan om de mensen in die tijd te bewijzen  
dat Hij waarlijk Gods Zoon is. 

Het verhaal van ...
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Geloven dat het kan
Ze zeggen dat het niet helpt,
dat je machteloos staat.
Wat heb je aan een druppel 
op een gloeiende plaat?

Er zal altijd honger blijven, 
dat verandert toch nooit meer.
Jij kunt daar niks aan doen. 
Leg je daar maar bij neer.

Het is nu eenmaal zo: 
wat jij kunt is veel te klein. 
Dat is altijd zo geweest 
en het zal nooit anders zijn.

Maar als je zo blijft praten, 
wordt een betere wereld nooit waar. 
En al die kleine beetjes, 
zijn toch héél veel bij elkaar?

Je bent toch niet alleen? 
En als iedereen het wil, 
maak je met zijn allen 
toch een wereld van verschil!

Uit: ‘Wonderwel’ jaargang 20,  
nummer 5, uitgave Gooi en Sticht.

Terugblik
Middelbeers - Op zondag 14 mei heb ik samen 
met 5 andere kinderen mijn Communie gedaan 
in de kerk van Middelbeers.

Door de projectbladen van Vinnie de Vis, 
de rondleiding door de kerk en het bezoek 
aan de Mariakapel in Westelbeers heb ik de 
afgelopen tijd veel geleerd over Jezus en wat 
‘je communie doen’ nu eigenlijk is. De Witte 
Donderdagviering vond ik het leukste aan de 
voorbereiding.

Bij de communieviering was de kerk feestelijk 
versierd in alle kleuren van de regenboog; ons 
thema was dan ook: ‘geef je talent kleur’.
Ook hebben we geld opgehaald voor het 
goede doel: dit jaar ‘Efkes Aagterum’ uit 
Oostelbeers. We gaan een gevulde verjaar-
dagsbox schenken, zodat andere kinderen ook 
een leuk feestje kunnen krijgen.

Groetjes van Renske.

?Vraag het Dulfke
Waar is Maria begraven?

Dulfke: De vrienden van Jezus 
hebben Maria na haar dood in een 
graf gelegd, maar de dag daarna 
was het graf leeg. Jezus wilde zijn 
moeder graag met haar lichaam 
erbij in de hemel hebben.
Van alle mensen blijft het lichaam 
op aarde achter, want dat heb je 
niet meer nodig. Het ‘vergaat’  
zoals men dat noemt, zodat er 
bijna niets meer van overblijft, maar dat  
moest niet gebeuren met de mama van Jezus. 
Net als zijn eigen lichaam, dat ook mee naar 
de hemel ging met Hemelvaart.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
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Werken van  
barmhartigheid

De komende zeven maanden 
vertellen we jullie iets over de  
zeven werken van barmhartigheid. 
Zij behoren tot het hart van ons 
geloof. In hoofdstuk 25 van het evangelie van 
Matteüs legt Jezus dat uit. Het ware geluk voor 
mensen is niet te vinden in geld, in genieten,  
in ‘hebben’, maar in wat je voor een ander kunt 
doen! Als je écht iets voor een ander kunt bete-
kenen, dan is iedereen daar blij om: degene die 
je helpt, jij zelf, én God! “Want”, zegt Jezus, “wat 
je voor de minsten der mijnen doet, dat heb je 
voor Mij gedaan.” Je zou dus kunnen zeggen dat 
godsdienst op de eerste plaats ménsendienst is!

De naakten kleden
Zo heet het ‘derde werk van barmhartigheid.’ 

Ieder mens heeft eten en drinken nodig, maar 

ook kleding. Kleren beschermen je tegen 

de kou. Maar je voelt je ook beter als je 

goed gekleed gaat! Als je naakt bent, ben 

je kwetsbaar. Je staat te kijk. Toch zijn er 

mensen die niet of amper over kleding 

beschikken, terwijl anderen een kast vol 

hebben hangen. En dat is helemaal niet 

nodig.  Jezus zegt: “Als je twee 

kledingstukken hebt, geef er dan 

één weg aan wie niets heeft.”  

We moeten niemand in de kou 

laten zitten. Daarom is het mooi 

dat er steeds meer tweedehandswinkels 

komen, waar mensen die niet  

zoveel geld hebben, toch  

goede kleren kunnen kopen. 

Dat is ook beter voor de aarde, want het maken 

van kleren is best vervuilend en het kost veel 

energie. Heb jij kleren die je niet meer passen, 

maar die nog wel goed zijn? Breng 

ze naar de tweedehandswinkel. 

Een ander is er blij mee!

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com,  
sintfranciscuscentrum.nl (Mirjam Florijn),  
pinterest.com, pixabay.com, h-norbertus.nl

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

3. 
De naakten 

kleden



Rebus
Kijk eens naar de plaatjes. Ze horen allemaal 
bij het ‘leven’. Ook de oplossing van de rebus 
gaat over het ‘leven’. Kun jij uitzoeken wat  
hier staat?

Doohof
Mozes ziet een vuur. 
Breng jij hem er naar toe?

MariamaandPuzzelpagina

Woordzoeker
Streep alle woorden weg in de puzzel. Welke 
letters blijven over? En welke zin vormen die 
letters?

APOSTELEN
DROMEN
EVANGELIE
GETUIGEN
JERUZALEM
OLIJFBERG
SAMARIA
UITSTORTING
VUUR
WOLK

BIDDEN
ELAMIETEN
GELUID
HEILIGE GEEST
JOEL
PETRUS
TALEN
VERGEVING
WERELD
WIJN

DERDE URE
ENGELEN
GELOVEN
HEMELVAART
MARIA
PINKSTEREN
TONGEN
VERVULLEN
WIND
ZEGENEN
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Kleurplaat Thomas

Kleur de plaat in, Knip dan de puzzelstukjes uit en schud ze door elkaar. Nu is het niet meer zo duidelijk  
wat de plaat voorstelt. Je ziet het niet meer, net als Thomas. (Zie pagina 2.)
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