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Speciale vieringen
De komende twee maanden zijn er geen 
speciale kindervieringen in onze kerken, 
maar wel elk weekend op zaterdag en/of 
zondag een gewone viering. 
(Op de website www.odulphusvanbrabant.nl  
en in de weekbladen staan de tijden). 

Ook daar zijn jullie natuurlijk van harte welkom 
om even tot stilte en gebed te komen! 

Natuurlijk kun je in de vakantie ook al 
eens met je ouders nadenken over het 
aanmelden voor de Eerste Communie of 
het Vormsel voor het komende schooljaar!

Save The Date: 10 september
We nodigen jullie uit voor een excursie 
naar ‘De Kleine Aarde’ in Boxtel op 

zondag 10 september. 

‘De Kleine Aarde’ is een plek waar 
je van alles kunt ontdekken over 

hoe we samen kunnen zorgen voor 
een gezonde aarde, een leefbare 
planeet. Deze leuke en interessante 
middag biedt de parochie jullie aan 

in het kader van de ‘Periode van de 
Schepping’ die in september gehouden 

wordt. Dat is een initiatief van paus Franciscus. 
Hij ziet graag dat in de parochies aandacht 
wordt gegeven aan het belang van een goede 
omgang met de natuur, die immers Gods 
schepping is!

De ouders krijgen van 14.00-15.00 uur een 
rondleiding en voor de kinderen is er een 
leuk actief programma. 
Voor het vervoer naar ‘De Kleine Aarde’ 

moet je zelf zorgen. Om 15.00 uur gaan 
we op het terras iets lekkers drinken en 
rond 16.00 uur gaan we weer naar huis.
Dit mag je niet missen, dus zet het alvast 
op de kalender! In ‘DigiDulfke’ van 
september kun je er meer over lezen.

Vakantie
Vakantie betekent leeg zijn, niets doen!Jullie hebben allemaal vakantie verdiend. Jullie mogen allemaal de komende weken je accu weer opladen. Rusten, slapen, zwemmen, voetballen wandelen, andere landen of steden bezoeken, of wat jullie met jullie gezin ook maar gaan doen.

Eigenlijk betekent het een beetje dat je geen verplichtingen hebt. Maar voor wie geldt dat? Alleen voor de kinderen?
Ik denk dat jullie mama en papa ook recht hebben op vakantie, dat zij het ook verdiend hebben. Dus zou ik jullie willen vragen als er iets moet gebeuren hen eerst te helpen voor je aan je eigen plezier denkt. Als er opge-ruimd moet worden, eten klaargemaakt, tafel gedekt, dan kunnen jullie best allemaal even meehelpen, want dan kan daarna iedereen vakantie houden.

In de vakantie gaan een aantal dingen die zorgen dat er gegeten, geslapen en gereisd kan worden, gewoon door want je kunt niet zonder. Dus allemaal samenwerken en dan geniet iedereen.
Weet je wie er nooit vakantie heeft? God.  Hem kun je altijd en overal iets zeggen of vragen. Gewoon in het Nederlands, waar je ook bent! Ik hoop dat jullie leuke dingen meemaken, mooie dingen zien en weer met een volle accu aan een nieuw schooljaar zullen kunnen beginnen. Fijne vakantie!
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Het Evangelie
Als een lopend vuurtje verspreidt zich altijd iets 
bijzonders.
Als er in het dorp of de stad iets gebeurt wat fijn 
is, erg is, of leuks is om over te praten, dan gaat 
dat altijd heel snel rond. Iedereen weet binnen 
korte tijd wat er aan de hand is. Het klopt niet 
altijd helemaal maar dat vindt men dan niet zo 
interessant.

Wat denk je dus dat er gebeurde in de tijd dat 
Jezus op aarde was. Mensen hoorden van elkaar 
dat hij een dood meisje levend had gemaakt, dat 
een verlamd iemand weer kon lopen of dat Hij 
vissers had gezegd ’s ochtends de visnetten uit 
te gooien, terwijl de vissen vooral ’s nachts boven 
kwamen, omdat het water dan niet zo warm was 
aan de oppervlakte en die netten waren vól!

Als ze hoorden dat Jezus kwam praten over God 
gingen ze soms zo snel luisteren dat ze vergaten 
om ook iets te eten mee te nemen. Op een 
keer waren er heel veel mensen en toen zorgde 
Jezus met vijf broodjes en twee vissen dat al die 
mensen genoeg te eten hadden. Die verhalen 
gingen als een lopend vuurtje. Zegt het voort, 
zegt het voort!! De leerlingen en vrienden van 
Jezus wenden daar al aan.

De boodschap die Jezus vertelde was eigenlijk 
nog veel belangrijker: God is niet iemand waar 
je bang voor moet zijn. Zijn regels waren geen 
wetten die je moest opvolgen om niet gestraft 
te worden. Nee, God houdt van de mensen en 
de regels volg je op omdat je ook van andere 
mensen moet houden.

Jezus was op aarde gekomen om dat  
allemaal te vertellen en doordat Hij  
voor ons aan het kruis gestorven  
was, was het ook altijd mogelijk  
dat God onze verkeerde dingen  
zou willen vergeven en dat we na  

dit leven voor altijd bij Hem gelukkig mochten 
zijn. Het was dus een Blijde Boodschap. In de taal 
van Jezus heet dat Evangelie. Vlak voor Jezus 
naar de hemel ging zei Hij tegen Zijn vrienden:

Breng deze boodschap  
aan de hele wereld,  

verkondig hem aan iedereen.  
Zegt dat voort. 

En als een lopend vuurtje ging die boodschap 
over de hele wereld die toen bekend was. 
Naderhand werd de bekende wereld steeds 
groter en gingen er monniken en missionarissen 
naar Japan, China, Noord- en Zuid Amerika en 
Afrika. Daarom is er nu geen enkel land waar men 
niet de blijde boodschap van Jezus kan horen. 
Die opdracht aan zijn vrienden is dus ook een 
opdracht aan ons.

Ook wij mogen best over Jezus vertellen en 
andere mensen zeggen dat God veel van  

ons houdt.
Dat doen we in de kerk, maar dat mag 
natuurlijk ook daarbuiten. Als je op 
school zit, als je op vakantie bent. God 
gaat nooit op vakantie en ziet en helpt 
ons overal.

Het verhaal van ...
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?Vraag het Dulfke
Vorig jaar hoorde ik bij het bezoek aan 
een mooie grote kerk dat deze gebouwd 
werd toen de mensen heel arm waren. 
Hoe kon dat?

Dulfke: Er waren vroeger veel mensen die 
machtig en rijk waren, mensen van adel en 
grootgrondbezitters. Deze wilden iets doen 
om God te laten zien wat ze voor Hem over 
hadden en ook om arme mensen wat te laten 
verdienen. De kerken werden gebouwd door 
stenensjouwers, metselaars, timmerlieden en 
versierd door beeldhouwers en schilders.
Nu weten ze vaak wel wie de kerk liet bouwen, 
maar niet meer wie die bouwers en  
kunstenaars waren. Oneerlijk eigenlijk,  
want zij deden het werk en maakten het mooi.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Leve de natuur!    
Op zondag 3 september, tussen 12.00 en  
16.00 uur is er een bijzonder evenement  
in het Natuurtheater in Oisterwijk. 

Er wordt verteld hoe we kunnen helpen  
om onze mooie natuur te behouden.  
Niet alleen voor ons, maar nog veel langer!  
Wij kunnen daar ook aan meehelpen.  
Er zijn ook mensen van 
het Van Gogh Nationaal 
Park. Onze bisschop,  
Mgr. De Korte, komt ook. 

Voor jullie, de kinderen, 
is er een speciaal 
programma, van het IVN 
(een vereniging die jong en 
oud laat beleven hoe leuk, 
gezond én belangrijk de 
natuur is). Er is ook muziek. 
Een programma dus voor 
jullie ouders, maar zeker  
ook voor jullie! 
Van harte welkom!

Geniet van de natuur
Om van de natuur te genieten,  
heb je niet veel nodig. 

Alleen je ogen.
 Doe ze wijd open
 en kijk naar de kleuren,
 de vormen, de beweging.
 Alles danst; kijk maar.
En je oren.
 Die heb je nodig 
 om te luisteren
 naar het ruisen,
 bruisen en ritselen.
 Alles zingt; luister maar.

Ga eens bij een boom zitten.
Hij is vol van takken, van bladeren,

Doe je ogen eens dicht.
Zachtjes waait de wind
door het groene bladerdak.
Hoor je het geritsel?
Hoor je de vogels zingen?
Misschien word je er wel stil van.
En de zon, die danst over het groene 
bladerdak.
Je ziet geel, groen, rood en blauw.
Als slingers in allerlei kleuren
hangt het boven je hoofd.
En kijk eens naar beneden.
Het gras, bloemen, planten,  
kleine diertjes.
De zomer wordt gevierd;  
het lijkt wel feest!
Wat is Gods schepping mooi!!

Er groeit
iets moois 
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Werken van  
barmhartigheid

De komende zeven maanden 
vertellen we jullie iets over de  
zeven werken van barmhartigheid. 
Zij behoren tot het hart van ons 
geloof. In hoofdstuk 25 van het 
evangelie van Matteüs legt Jezus 
dat uit. Het ware geluk voor mensen is niet te 
vinden in geld, in genieten, in ‘hebben’, maar in 
wat je voor een ander kunt doen! Als je écht iets 
voor een ander kunt betekenen, dan is iedereen 
daar blij om: degene die je helpt, jij zelf, én God! 
“Want”, zegt Jezus, “wat je voor de minsten der 
mijnen doet, dat heb je voor Mij gedaan.” Je zou 
dus kunnen zeggen dat godsdienst op de eerste 
plaats ménsendienst is!

De vreemdelingen 
herbergen

Zo heet het werk van barmhartigheid waar we 

deze maand iets over vertellen. Een herberg 

is een plaats waar je kunt eten, slapen 

en waar je gastvrij en vriendelijk ontvangen 

wordt. Zó moeten we als christenen omgaan 

met vreemdelingen, zegt Jezus. Daarbij 

kunnen wij in onze tijd denken aan de vele 

vluchtelingen, die in gammele bootjes de 

zee oversteken op zoek naar een betere 

toekomst. Maar… zij worden niet altijd gastvrij 

ontvangen. Soms worden ze aan hun lot  

overgelaten, zodat hun bootje dreigt te 

zinken, zoals pas geleden nog gebeurde. 

Dat is verschrikkelijk en niet te rijmen met ons 

geloof. Natuurlijk kunnen we onze deur niet 

openzetten voor alle vluchtelingen van de  

 
 
 
hele wereld, maar Jezus vraagt wel van ons,  

dat we beginnen met ons hart voor hen te 

openen, opdat we samen tot goede  

oplossingen komen. Dat is belangrijk, want in  

de vreemdeling komt God zelf ons tegemoet.

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com,  
kleurplaten.nl, pinterest.com, pixabay.com

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

3. 
De vreemde-

lingen 
herbergen



Zoek de 8 verschillen
Denk jij dat de illustraties dezelfde zijn?  
Kijk nog eens goed ...

Cijferpuzzel
Verbind de cijfers met elkaar, van 1 naar 2,  
2 naar 3 en zo verder. Kan jij Jezus zien?  
En wat doet hij?

vakantiePuzzelpagina

Woordzoeker
Streep alle namen weg in de puzzel.  
De overgebleven letters vormen nog twee 
namen. Welke?

ANNA
BENJAMIN
BOAZ
DEBORA
EVA
JOËL

JONA
LUKAS
MICHAËL
NAOMI
NATHAN
RUTH

SARA
SEM
SIFRA
THOMAS

Rebus
Kun jij deze rebus oplossen?
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Kleurplaat Abraham
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