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Speciale vieringen
H.Antoniuskerk, Best 
Zondag 17 september 11.00 uur: Startviering. 
Iedereen is van harte welkom en na afloop is er 
koffie, thee en limonade.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Op woensdag 4 oktober is het feest van  
Sint-Franciscus en ook werelddierendag.
Tijdens de viering, om 17.00 uur bij de  
kapel in de Vleut, is er een dieren-zegen.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Alle kinderen uit de Beerzen, die komend jaar 
de eerste heilige communie willen doen en het 
vormsel willen ontvangen (de kinderen uit groep  
7 en 8), houd alle informatie goed in de gaten,  
we gaan er 21 september weer mee beginnen!

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 1 oktober 9.30 uur in de Sint-Joriskapel 
is de Kleine Franciscusviering. Neem gerust je 
knufeldier(en) mee! Na afloop is er limonade voor 
de kinderen en koffie en thee voor de ouders.

Bezoek aan de Kleine Aarde op 10 september
De Kleine Aarde is een plaats waar je van alles 
kunt zien, horen en ervaren wat te maken heeft 
met onze zorg voor de grond, de aarde, het 
water … kortom: de planeet die voor ons allemaal 
een thuis is! We treffen elkaar om 14.00 uur bij 
de Kleine Aarde; Het Klaverblad 13 in Boxtel. 
Je kunt waterdiertjes scheppen uit een sloot en 
met een zoekkaart proberen er achter te komen 
wat je voor beestjes gevangen hebt. Ook kun 
je in een imkerpak héél dicht bij de bijen komen 
zonder dat je bang hoeft te zijn dat je gestoken 
wordt. Voor de ouders is er een rondleiding op 
het park. Om 15.00 uur gaan we op het terras 
nog even nagenieten met een consumptie die  
je krijgt van de parochie. 
Zin om ook naar Boxtel te gaan? 
Meld je vandaag nog aan met een e-mailtje naar: 
aanmelding@odulphusvanbrabant.nl 

Vakantie voorbij, we gaan weer aan de slag!
De vakantie is voorbij! Er moet weer gewerkt worden. Als het goed is, hebben we weer energie, zijn we uitgeslapen, willen we weer gaan werken en leren.

Een nieuw werk-/schooljaar is weer begonnen. 
Voor sommigen een nieuw jaar op een nieuwe school. Waren jullie op de basisschool de oudste leerlingen, op de nieuwe school zijn jullie de jongsten!

Anderen gaan aan het laatste jaar beginnen en weer anderen beginnen langzaam vooruitte kijken naar welke school ze over enige tijd zullen gaan.

En zo is het voor iedereen anders. Er zijn er natuurlijk ook een heleboel die nog eenpaar jaar op dezelfde school blijven, maar wel weer een nieuwe juf of meester hebben.Even wennen, maar ook dat gaat snel.Digidulfke wenst jullie allemaal een heel mooi jaar toe en hoopt dat jullie de afgelopen weken een heleboel leuke herinneringen hebben verzameld! 
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Waarmee verdienden 
de mensen hun geld 
in de tijd van Jezus?
De meeste mensen werkten op het land als een 
soort boer.

Er waren enkele rijke families, die veel land 
hadden. Ze hadden vooral knechten die op hun 
akkers werkten. Sommigen lieten na de oogst 
arme mensen ‘aren lezen’, dat wil zeggen, dat als 
er geoogst was, de arme moeders de akker op 
mochten om alle arenhalmen die waren blijven 
liggen op te rapen om voor zichzelf mee naar huis 
te nemen.

Er waren ook mensen wijngaardenier: die hadden 
wijnstokken en van de druivenoogst werd wijn 
gemaakt, want die werd best wel gedronken.

Ook waren er rijke families die veel schapen 
hadden. Ze hadden herders in dienst die met de 
herdershonden naar de schapenweiden gingen 
om de schapen te laten grazen. Het was vaak 
hard en gevaarlijk werk, omdat er ook veel wilde 
wolven waren, die de schapen wilden doden.
Natuurlijk waren er ook minder rijke mensen,  
die zelf een stukje land hadden of zelf schapen.
Veel knechten waren alleen ‘dagloners’, mensen 
die naar de markt gingen om zich voor een dag  
te laten inhuren om het werk te doen op het land. 

Dan waren er de handwerkslieden, bijvoorbeeld 
de timmerman, die houten banken, tafels en/of 
karren maakte, zoals Jozef deed en daarna Jezus 
zelf. Weer anderen waren in dienst als soldaat 
bij de hogepriester van de tempel of koning 
Herodes. 

Ook werkten sommigen als ambtenaar, bijvoor-
beeld tollenaar, voor de Romeinen die het land 
bezet hielden. Een tollenaar was een soort 
belastingambtenaar.

Een hele grote en belangrijke groep mensen 

waren de vissers. Er werd veel vis gegeten  

met brood dat de mensen zelf bakten. 

Er waren ook enkele broodbakkers,  

maar meestal deden de mensen het zelf.

Dan waren er nog priesters voor de synagogen 
(de kerken van het Joodse volk) en rondtrekkende 
leraren, ‘rabbi’s’, zoals ook Jezus was. Huisjes 
werden meestal met stenen door de mensen zelf 
gebouwd met hulp van hun familie of buren. 

Wat Joodse mensen niet hadden waren varkens. 
In het verhaal van de verloren zoon hoor je wel 
van het hoeden van de varkens, maar dat kwam 
omdat de zoon ver weg was gegaan en bij een 
ander volk voor de varkens ging zorgen.  
De Joden mogen geen varkensvlees eten, want 
varkens eten alles en als je niet heel goed met 
alles omgaat, kun je door slechte hygiëne er ook 
gemakkelijk ziek van worden.
(In deze tijd hoef je daar allemaal niet bang 
voor te zijn en daarom is varkensvlees nu heel 
gewoon.)

Verder waren er nog touwslagers (mensen die 
touwen vlochten) en leerbewerkers. Het houden 
van koeien kwam ook voor, maar niet zoveel.

Het verhaal van ...

Schilderij: de arme weduwe. Het verhaal van het  
schilderij: In de tempel keek Jezus naar de rijke mensen 
die geld in de geldkist deden. Hij zag ook een arme 
weduwe. Zij deed twee muntjes in de geldkist.  
Die waren bijna niets waard. Toen zei Jezus: ‘Luister 
goed naar mijn woorden: Die arme vrouw heeft het 
meest gegeven van allemaal. Want de anderen gaven 
een deel van het geld dat ze overhadden. Maar die 
vrouw gaf geld dat ze niet kon missen. Al het geld  
dat ze had, geld waar ze van moest leven.’
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Vredesweek
Aan het einde van  
deze maand,  
van 16 t/m 24 september,  
is het de ‘Vredesweek’. 

Vrede is meer dan  
geen oorlog en dat  
we blij zijn dat we in Nederland al ruim 75 jaar 
geen oorlog hebben, vieren we elk jaar op 
5 mei. Als er geen oorlog meer is, is er dan 
vrede tussen de mensen? 

In de Bijbel betekent vrede: 
•  gaaf zijn, gaaf leven
•  de mensen kunnen het goed vinden met 

elkaar: in het gezin, de familie, de buurt,  
in alle landen van de wereld

•  de mensen kunnen het goed vinden met God.

Vrede is, naast gezond zijn, het mooiste dat  
er is. Al in het eerste gedeelte van de Bijbel,  
in het Oude Testament - in het boek  
Numeri-, kun je het volgende lezen:
“In mijn hart draag ik een wens:
Dat God jou geluk en voorspoed schenkt;  
dat Hij goed voor jou zorgt. Dat Hij bij jou is 
met een glimlach die blij maakt. Dat Hij jou 
nooit uit het oog verliest, maar je van harte 
vrede schenkt, vrede met jezelf en iedereen.”

Vrede gaat iedereen aan, ook mij en jou.  
Aan vrede werken, kunnen we elke dag.  
In de ‘Vredesweek’ staan we er speciaal bij stil.

?Vraag het Dulfke
Ik zou graag willen weten waar we de 
vorige uitgaven van het DigiDulfke nog 
kunnen inzien.

Dulfke: Op internet, op de website van  
onze parochie, www.odulphusvanbrabant.nl, 
zie je een afbeelding van de laatste editie van 
DigiDulfke. Als je daarop klikt, kun je ook de 
eerdere uitgaven terugzien.
Veel lees-, puzzel- en kijkplezier!

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Kinderen in de Bijbel  
In de Bijbel staan een heleboel verhalen. 
Meestal gaan ze over grote mensen, maar 
er staan ook verhalen over kinderen in. 
Bijvoorbeeld over Jozef en zijn dromen, over 
Mozes toen hij nog klein was, en over Jezus in 
de tempel, toen hij twaalf jaar was.

In de tijd van de Bijbel was je eigenlijk op 
je twaalfde al geen kind meer; dan werd je 
volwassen.Kinderen gingen vaak al werken 
wanneer ze zes jaar waren. Nou ja, werken en 
leren tegelijk. Bij een schaapsherder leerde je 
op schapen passen. Bij een timmerman leerde 
je timmeren. Bij een pottenbakker leerde je 
kruiken maken van klei. Een kind had niet veel 
te vertellen. “Jij telt nog niet mee”, zeiden 
de mensen vaak. Hoe ouder iemand was, des 
te meer ging hij meetellen. Door ervaringen, 
de dingen die ze geleerd en meegemaakt 
hadden, werden oude mensen als ‘wijs’ gezien. 
Jezus vond kinderen wel heel belangrijk!  
Heel bekend is het Bijbelverhaal dat kinderen 
naar voren wilden komen, omdat ze graag 
wilden horen wat Jezus vertelde. Maar de 
apostelen, de vrienden van Jezus, hielden 
hen tegen: “Blijven jullie daar maar staan, 
jullie zijn nog te klein!” Toen werd Jezus een 
beetje boos. “Wat hoor ik nu? Hen wegsturen? 
Kinderen horen er ook bij!” Hij liet ze naar 
voren komen; ze mochten dicht bij Hem staan, 
zodat ze alles goed konden horen! Daarna 
zegende Hij hen en vroeg aan God, zijn Vader, 
of Hij dicht bij de kinderen wilde blijven.

Bron: Wonderwel, jaargang 21, no. 1; 
uitgave Gooi en Sticht.



DigiDulfke • pagina 4 van 6 • september 2023

Werken van  
barmhartigheid

De komende zeven maanden 
vertellen we jullie iets over de  
zeven werken van barmhartigheid. 
Zij behoren tot het hart van ons 
geloof. In hoofdstuk 25 van 
het evangelie van Matteüs 
legt Jezus dat uit. Het ware 
geluk voor mensen is niet te 
vinden in geld, in genieten, 
in ‘hebben’, maar in wat je 
voor een ander kunt doen! 
Als je écht iets voor een 
ander kunt betekenen, dan 
is iedereen daar blij om: 
degene die je helpt, jij zelf, 
én God! “Want”, zegt Jezus, 
“wat je voor de minsten 
der mijnen doet, dat heb je 
voor Mij gedaan.” Je zou dus 
kunnen zeggen dat gods-
dienst op de eerste plaats 
ménsendienst is!

De doden 
begraven
Als er iemand is doodge-

gaan, blijven mensen achter 

met verdriet. Zij missen hun 

geliefde heel erg! Daar willen we als kerk oog en 

oor voor hebben. Daarom is een waardig afscheid 

van een dode heel belangrijk. We verzorgen een 

dienst in de kerk met mooie teksten, gebeden en 

muziek. We halen herinneringen op uit het leven 

van de gestorvene en we spreken onze hoop 

uit, dat deze mens bij 

God mag thuiskomen 

en daar voor altijd mag 

zijn. We geven het 

dode lichaam terug aan 

de aarde door het te 

begraven in een graf, 

dat mooi verzorgd wordt 

met een gedenkteken en 

bloemen. Op het kerkhof 

is wekelijks een groep 

mensen bezig om alles 

netjes te onderhouden. 

Na een crematie, waarbij 

het lichaam niet begraven 

maar verbrandt wordt, 

wordt de urn met de as 

op een bijzondere plek 

gezet, of wordt de as 

uitgestrooid op een plek 

waar de overledene graag 

kwam. Zo blijven de doden 

met ons verbonden.  

Ook ná het afscheid blijven 

we oog hebben voor mensen die rouwen. We 

organiseren bijeenkomsten voor hen en nodigen 

hen uit op speciale dagen om hun geliefde nog 

eens te gedenken, zoals met Allerzielen of bij het 

eerste jaargetijde. Zo zie je dat onze zorg  

voor de overledenen heel belangrijk is!

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com,  
pinterest.com, pixabay.com, kids-n-fun.nl

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  

deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres 

van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

4. 
de doden 
begraven



Zoek de 8 verschillen
Denk jij dat de illustraties dezelfde zijn?  
Kijk nog eens goed ...

weer naar schoolPuzzelpagina

Woordzoeker
Terug naar school!
Kan jij alle woorden gevonden krijgen?

Rebus

Terug naar school!
Kan jij alle woorden gevonden krijgen?

DIGIBORD
LUNCH
TOETS
FIETS
KRIJT
DICTEE

SCHRIFT
STIFT
SCHOOL
PLEZIER
LERAAR
AGENDA

HUISWERK
POTLOOD
ROOSTER
SPEELPLEIN

Doolhof
Kun jij de weg door dit doolhof vinden?
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Kleurplaat dagelijks leven in de tijd van Jezus
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