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Zijn we de vakantie alweer bijna vergeten? Nu komt de winter er weer aan!
Het is alweer oktober en we zijn alweer  ongeveer een maand hard aan het werken.Veel mensen denken al bijna niet meer aan  de vakantie, maar wel aan de komende winter: de verwarming moet weer aan, misschien gaat er sneeuw vallen, de winter kleding uit de kast halen en als het te klein geworden is, moet er misschien nieuwe gekocht worden.Er zijn ook mensen die daar met een angstig gevoel aan denken, want het wordt misschien allemaal erg duur. Denk er eens over na of je hen niet een beetje kunt helpen. We kennen steeds meer deelkastjes. En er wordt ook vaker kleding ingezameld, die men weer goed geschikt kan maken voor andere mensen. Is dit ook iets voor jou?

Blijven geloven  
dat ’t goed komt.
Op 31 oktober wordt het steeds meer 

gewoonte Halloween te vieren. Halloween is 

een verkleedfeest, dat oorspronkelijk uit Ierland 

en Engeland komt. De mensen geloofden dat 

ze dan de boze geesten moesten verjagen. 

Vandaar dat het allemaal zo griezelig is.

Op 1 november is het Allerheiligen. Dan 

wordt aan alle heiligen gedacht en dat zijn er 

duizenden. Toen ze nog leefden, vielen ze op 

door de goede dingen die ze deden. Daarom 

kregen ze de speciale eretitel ‘Sint’ of ‘Heilige’.

2 November, Allerzielen, denken we speciaal 

aan alle mensen die niet meer bij ons zijn. 

Veel mensen brengen een bloemetje of een 

lichtje naar het graf van iemand van wie ze veel 

gehouden hebben. We moesten voorgoed 

afscheid van hen nemen en dat deed/doet best 

pijn. Toch mogen we blijven geloven dat het 

goed komt.
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Speciale vieringen
Sint-Odulphuskerk, Best 
Woensdag 4 oktober is het feest van  
Sint-Franciscus en ook werelddierendag.
Tijdens de viering, om 17.00 uur bij de kapel in 
de Vleut, is er een dieren-zegen.

Zaterdag 11 november 17.00 uur: 
Gezinsviering met als thema ‘Sint-Maarten’. 
Tijdens de viering stellen de vormelingen zich 
voor. Na afloop is er een tocht met lampionnen 
naar de pastorietuin. Daar drinken we nog 
chocomel en eten een Sint-Maartenbroodje.

H.Antoniuskerk, Best 
Dinsdag 10 oktober 19.00 uur: Tweede voor-
bereidingsavond H. Vormsel voor ouders en 
vormelingen. We starten met een gebedsdienst 
met als thema: ‘om te breken en te delen…’  
We kijken terug op de eerste communie.  
Zoals brood dagelijks voedsel voor ons is,  
zo wil Jezus geestelijk voedsel voor ons zijn:  
ons kracht en inspiratie geven om goed te leven.

Dinsdag 24 oktober 19.00 uur: Derde voor-
bereidingsavond voor vormelingen en ouders. 
Als vervolg en afsluiting van de eerdere zinsdelen 
is nu het thema: “en in zijn Geest te leven.”  
We staan stil bij de symbolen voor de heilige 
Geest: zalf, olie, vuur. 

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
We zijn weer begonnen met de voorbereiding 
van de eerste heilige communie van 2024.

24 oktober om 20.00 uur zal de eerste infor-
matieavond zijn in de kerk van Middelbeers.
Daarna kunnen de kinderen aangemeld worden 
en zij stellen zich voor in de kerk op  
9 december in de zaterdagavondmis van  
19.00 uur. De eerste communie zelf is  
zondag 2 juni 2024 om 10.30 uur. We wensen 
alle kinderen een leuke en goede voorbereiding. 

In oktober beginnen we ook met het opstarten 
van de vormselvoorbereiding. De vormelingen 
kunnen zich al wel aanmelden op het mailadres: 
parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbra-
bant.nl

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 5 november 9.30 uur  
Kleine Allerzielenviering in de kapel van  
Sint-Joris, ingang Gasthuisstraat. Met Allerzielen 
denken we speciaal aan alle familieleden en 
vrienden die overleden zijn. We hebben veel aan 
hen te danken! Daarom zetten mensen bloemen 
op het graf en maken een kaarsje aan bij een foto. 
In de Kleine Allerzielenviering staan we ook stil 
bij de herfst. We zien nu in de natuur dat alles 
afsterft, zoals de blaadjes aan de bomen en de 
eikels en de kastanjes die naar beneden vallen. 
Neem gerust mooie herfstbladeren en andere 
“hersft-dingetjes” mee, zodat we er samen naar 
kunnen kijken! Na de viering is er voor iedereen 
iets te drinken.

Er was eens een rups
Hij vond het fijn tussen de sappige groene 
blaadjes.
Hij kroop van tak tot tak en at zijn buikje dik.
Maar op een dag voelde hij zich niet lekker.
Hij was moe en stijf en dacht: “Ik ga dood”. 
Toen werd het helemaal wit om hem heen
en stil, dood-stil.
Een tijdje later brak zijn witte huisje open.
Een prachtige vlinder kwam tevoorschijn.
“Wie had dat nu kunnen dromen”, zei de rups,
die een vlinder was geworden. 
“Ik begin opnieuw te leven”.
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Ik ben niet rijk, 
dus wat kan ik aan 
anderen geven?
Het is oktober, een speciale maand waar we 
vooral aan Maria denken. Maria was ook niet rijk, 
maar gaf en geeft veel aan anderen. Wat je geeft, 
hoeft echter niet altijd geld te zijn.

Je kunt anderen heel veel geven zonder er armer 
van te worden en daarom heb je altijd genoeg om 
anderen ervan te geven. Je kunt het vergelijken 
met het paasvuur dat in de donkere paasnacht 
door de mensen aan elkaar wordt doorgegeven, 
nadat het is aangestoken aan de paaskaars. 
Iedereen heeft daarna een  brandend kaarsje en 
hoeft zelf het vuurtje niet te missen.

Als je goed nadenkt, zijn er heel veel dingen waar 
een ander iets aan heeft, als jij het aan hen geeft, 
zonder er zelf minder van te hebben:
1. Een glimlach. Als je naar iemand glimlacht 

wordt hij/zij ook een beetje blij.
2. Een troostende hand of ander gebaar als 

iemand verdrietig is.
3. Een gemeende begroeting als je ziet dat 

iemand ergens verlegen binnenkomt.
4. Als iemand het erg moeilijk heeft, kun je 

zeggen dat je aan Maria wil vragen om een 
goed woordje voor die persoon te doen 
bij Jezus. Jezus kan Zijn Moeder bijna niets 
weigeren, zoals je ziet bij de bruiloft van Kana.

5. Een stevige handdruk om te laten zien dat 
iemand welkom is of op jouw steun kan 
rekenen.

6. Verder kun je natuurlijk ook: meedenken, 
bedanken, een complimentje geven.

Allemaal dingen die niets kosten  
en waar mensen rijker van worden  

en jij niet armer.

Dan zijn er nog dingen die je kunt doen, om 
anderen te helpen zonder geld:
Thuis helpen met karweitjes (tafel dekken, 

afwassen, kamer opruimen), maar ook voor 
anderen een tas helpen dragen of lege flessen 
wegbrengen, een spelletje doen met een 
eenzaam iemand.

Zo zie je, als je even nadenkt, kun je ook veel voor 
andere mensen doen, zonder dat het je geld kost 
en die mensen voelen zich zoveel rijker, door jouw 
aandacht, door jouw hulp.

Als we horen wat de mensen meemaken die  
een bedevaartplaats van Maria hebben bezocht, 
dan hoor je van zoveel dingen waardoor ze rijker 
zijn geworden (alleen niet met geld), doordat 
ze bij Maria een kaarsje hebben aangestoken. 
Maria geeft ook geen geld, maar doet wel een 
goed woordje bij God, die de mensen op allerlei 
gebied kan helpen. Soms zie in bedevaart-
plaatsen waarmee mensen zijn geholpen, want 
dan hebben ze een (vaak zilveren) afbeelding 
van die hulp bij Maria opgehangen. Die dingen 
noemen we exvoto. 

Dus je ziet: het doet er niet toe of je rijk 
bent (in geld), want je bent altijd rijk 

genoeg om iets aan anderen te geven.

Het verhaal van ...

Foto: Museo Adriano Bernareggi
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Verslag bezoek aan  
de Kleine Aarde
Op zondag 10 september bezochten we met 
zo’n 25 mensen de Kleine Aarde in Boxtel. 

De kinderen konden waterdiertjes scheppen en 
ontdekken hoe ze allemaal leven. Ook zijn we 
door de prachtige moestuin gewandeld, waar 
groenten worden gekweekt zonder vergif te 
gebruiken en zonder het land om te ploegen. 
Vrijwilligers, die graag buiten zijn en houden 
van de natuur, houden het allemaal bij.  
En de groenten die geoogst worden, gaan 
naar de Voedselbank. Zo is de Kleine Aarde 
een prachtige plek waar zorgen voor de natuur 
en zorgen voor de armen hand in hand gaan! 
Wil je er ook eens gaan kijken? De Kleine 
Aarde is elke dag opengesteld.

?Vraag het Dulfke
Op vakantie hoorden wij overal waar we 
waren kerkklokken. 
Waarom hoor je die op zoveel tijden en 
telkens anders?

Dulfke: Bijna elke kerk heeft meerdere klokken.
Er zijn klokken voor de tijd (vroeger hadden 
de mensen geen horloge), klokken voor blije 
dingen (trouwen, geboorte, andere feesten), 
klokken voor droevige dingen (uitvaart,  
overlijden). Vroeger was er ook een klok  
voor brand. Elke plaats heeft andere regels 
voor het laten horen van bepaalde klokken.  
Maar het betekent eigenlijk: let op, er is iets 
aan de hand!

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Verslag onthulling 
grondwaterpeil H. Eik 
Je ziet het niet, maar het ís er wel:  
water onder de grond

Het is heel belangrijk. Voor de natuur, voor 
ons drinkwater en voor de gewassen van de 
boeren. Maar vanwege de klimaatverandering 
schommelt het grondwater heel erg. 
Soms is het heel droog, en dan weer heel nat.

Hoe het nu is? Dat kun je dus aflezen op de 
grondwatermeter die pas geleden bij de kapel 
van de H. Eik is neergezet. Ga er maar eens 

een kijkje nemen!  
Je kunt daar prachtig 
wandelen, je kunt  
er een kaarsje 
opsteken bij  
Maria, maar je 
kunt er dus ook 
van alles te weten 
komen over het 
grondwater! 
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Werken van  
barmhartigheid

De komende zeven maanden 
vertellen we jullie iets over de  
zeven werken van barmhartigheid. 
Zij behoren tot het hart van ons 
geloof. In hoofdstuk 25 van het 
evangelie van Matteüs legt Jezus 
dat uit. Het ware geluk voor mensen is niet  
te vinden in geld, in genieten, in ‘hebben’,  
maar in wat je voor een ander kunt doen!  
Als je écht iets voor een ander kunt betekenen, 
dan is iedereen daar blij om: degene die je 
helpt, jij zelf, én God! “Want”, zegt Jezus,  
“wat je voor de minsten der mijnen doet,  
dat heb je voor Mij gedaan.” Je zou dus kunnen 
zeggen dat godsdienst op de eerste plaats 
ménsendienst is!

De zieken bezoeken

Wat is het allerbelangrijkste om te krijgen als je 

ziek bent? Misschien denk je aan medicijnen.  

En dat kan kloppen. Maar … is bezoek niet 

minstens zo belangrijk? Nu is het niet altijd 

gemakkelijk om op bezoek te gaan bij iemand  

die ziek is. Maar als je eenmaal binnen bent, 

merk je vaak hoe fijn het wordt gevonden dat je 

er bent! De ziekte wordt even 

vergeten en er worden vaak 

mooie dingen besproken 

tijdens het bezoek.  

Dat beurt de zieke op.  

Het is dan ook een écht 

werk van barmhartigheid. 

Denk daar eens aan als iemand 

in je familie of in de buurt ziek is!

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com, 
Wikimedia Commons, kinderwoorddienst.nl, 
pinterest.com, pixabay.com

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  

deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres 

van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

5. 
De zieken 
bezoeken



Woordzoeker
Kan jij alle woorden gevonden krijgen?

Zoek de 14 verschillen
Jezus in de tempel. Kan jij de verschillen vinden?

herfstPuzzelpagina

AANDACHT
DOEN
HELPEN
KEUKEN
LUISTEREN
WERKEN

BESTE
GASTVRIJHEID
HUIS
KOKEN
MARIA
ZORGEN

DIENSTBAAR
GELOOF
JEZUS
LUCAS
MARTA
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Kleurplaat heilig hart
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