
Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Vormselvoorbereiding Oirschot - Inmiddels  
is de vormselvoorbereiding van start gegaan.  
De komende weken zullen de jongens en 
meisjes die op 2 juni dit mooie sacrament gaan 
ontvangen, een aantal keren bij elkaar komen  
voor een gebedsdienst in de Sint-Joriskapel en 
aansluitend een groepsgesprek bij gastouders.  
Dit zijn de data: 
Maandag 13 november 19.00 uur:  
eerste gebedsdienst met als thema:  
“Wij zijn gedoopt…” 
Dinsdag 21 november 19.00 uur:  
tweede gebedsdienst met als thema:  
“…om te breken en te delen…”
Woensdag 29 november 19.00 uur:  
derde gebedsdienst met als thema:  
“…en in Zijn geest te leven.” 

H.Antoniuskerk, Best 
Dinsdag 14 november 19.00-19.30 uur: 
Generale repetitie voor de vormelingen. 
Ouders kunnen/mogen in de kerk wachten.
Zaterdag 25 november 19.00 uur: 
Vormselviering. Vicaris-generaal Theo Lamers 
komt zeventien jongens en meisjes het  
H. Vormsel toedienen. De muziek wordt verzorgd 
door Meeske van Halteren (piano en orgel) en  
Suzanne Kratsborn (dwarsfluit). Jan de Ruyter  
zorgt weer voor een mooie PowerPoint -presentatie.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zaterdag 11 november 17.00 uur: 
Gezinsviering met als thema ‘Sint-Maarten’. 
Tijdens de viering stellen de vormelingen zich 
voor. Na afloop is er een tocht met lampionnen 
naar de pastorietuin. Daar drinken we nog 
chocomel en eten een Sint-Maartenbroodje.
Zondag 3 december 9.30 uur is er een speciale 
Sinterklaasviering voor het hele gezin. Kinderkoor 
‘de Gouden Appeltjes’ komt zingen en misschien 
brengt Sinterklaas aan het einde van de viering 
een bezoekje aan onze kerk.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
We zijn blij dat er dit jaar weer meer eerste-
communicanten zijn dan vorig jaar. Er hebben  
zich 13 toekomstige feestelingen aangemeld, 
maar waarschijnlijk worden het er nog meer. 
Vrijdag 8 december zullen zij zich in een speciale 
viering in de kerk aan ons voorstellen. Inmiddels 
krijgen ze persoonlijke brieven in de bus met 
vragen voor hun ouders en informatie. Er zal door 
de ouders een feestboekje worden gemaakt en 
zullen leuke bijeenkomsten geregeld worden. 
Zondag 2 juni zal dan de grote dag zijn. 
Donderdag 9 november 19.30 uur:  
informatieavond voor de vormelingen in ons 
parochiecentrum.
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Het oudjaar komt  er alweer aan!
Eind van deze maand is het alweer oudjaar  voor de kerk.

Het laatste weekend (25 en 26 november) vieren we het feest van Christus Koning!Jezus is de koning over alles en iedereen. Daarmee sluiten we het jaar weer af.Het weekend daarna (2 en 3 december)  vieren we het nieuwe jaar van de kerk.Het begint met de eerste zondag van  de advent, dat betekent ‘aankomst’.We bereiden ons dan vier weken voor  op Kerstmis, de geboorte van Jezus.
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Willibrordus
Kennen jullie de heilige Willibrordus?
Heel veel kerken in Nederland hebben zijn naam.
In Bakel, Waalre, Veldhoven, Casteren, Riethoven, 
Liessel, Deurne en in nog veel meer plaatsen.
Bij ons is ook een kerk met die naam en die staat 
in Middelbeers. 

Wie was Willibrordus dan? 
Ik heb over hem in het DigiDulfke van december 
2021 ook iets verteld. Hij was als 7-jarige jongen 
naar het klooster gegaan. En toen hij 15 was,  
wist hij het zeker: hij wilde monnik worden.  
In die tijd was het voor monniken heel belangrijk  
om niet, zoals nu meestal, in hun klooster te 
blijven, maar de meeste gingen naar gebieden 
waar de mensen nog nooit van Jezus hadden 
gehoord, om daar over Jezus en Zijn boodschap 
te vertellen. Het klooster waar hij naartoe ging, 
bereidde vooral missionarissen voor die naar het 
Friese land (Noord-Nederland, Noord-Duitsland 
tot aan de Poolse grens en Denemarken) gingen. 
Hij werd daar priester gewijd in het jaar 688.

Twee jaar later vertrok hij met elf anderen  
daarnaartoe. Hij vertelde overal over Jezus’ leven 
en de grote liefde van God voor de mensen.  
Men kende alleen andere goden, die niet echt 
bestonden, maar de mensen vonden het wel 
gevaarlijk om zomaar over te stappen naar een 
ander geloof. Stel je voor dat de God, die je in  
de steek liet, toch bestond en wraak zou nemen. 
Het was dus best een moeilijke opgave.

De paus vond zijn werk zo belangrijk, dat hij hem 
benoemde tot aartsbisschop van Utrecht. 
Willibrordus bouwde daar toen het eerste kerkje 
van Nederland. Daarom wordt hij ook altijd  
afgebeeld met een kerkje op zijn hand (kijk maar 
naar de foto’s). De plaats kennen we ook precies, 
want als je ooit in Utrecht komt, moet je eens 
kijken op het Domplein, vlak tegen de Domkerk 
aan, waar je een poort door kunt gaan. Daar zie je 
tegen de muur een plattegrond van het Domplein 
toen de Domtoren nog een deel van een hele 
grote kerk was. (Ze hadden de zijkanten van die 
kerk niet stevig genoeg gemaakt en daarom heeft 

een storm hem laten instorten). 
Je ziet dan ook aangegeven 
waar het eerste kerkje van 
Willibrordus stond.  

Hij kwam in het  
hele land, maar vooral 
ook hier in het zuiden 

en daarom hebben 
veel kerken zijn naam 

gekregen.

Zij feestdag is 7 november en 
daarom vertel ik ook nu zijn 
verhaal. Hij is de patroon-
heilige van heel Nederland  
en ligt begraven in het 
klooster in Echternach 
(Luxemburg), dat hij daar 
heeft gebouwd.

Hij werd 81 jaar. Elk jaar is 
er een processie bij zijn graf. 
Vroeger was die heel apart: 
de mensen liepen dan drie 
stappen vooruit en dan weer 
twee achteruit (waarom weet 
ik ook niet). Nu doen ze dat 
niet meer maar springen  
wel tijdens de tocht en 
daarom noemen ze het  
‘de spring processie’.

Het verhaal van ...
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Advent
We merken aan de natuur dat de winter er 
aankomt. De dagen worden steeds korter.  
Het is kouder en de meeste bomen zijn (bijna) 
kaal. Soms giert de wind om ons huis en  
klettert de regen of hagel op het dak. 

Werd het maar weer licht. Ging de zon maar 
weer schijnen. Alles ziet er nu dor en doods uit. 
Zouden er wel weer bloemen gaan bloeien? 
Zouden de bomen wel weer bladeren krijgen? 
Zou het licht het winnen van de duisternis?  
De warmte van de kou? 

Stel je eens voor dat het altijd licht zou zijn. 
Dat zou ook snel vervelen.
Licht en donker kunnen ook in jezelf zitten. 
Soms zie je het somber in. Je bent bang of 
verdrietig. Dan is het net of alles donker is om 
je heen. Je ziet niet dat de zon toch schijnt. 
Het is dan net of je niet meer blij kunt zijn. 
En toch: het leven kan een feest zijn!  
Dat beseft je pas goed, als het daarvóór 
donker was. Als je ziek was en weer beter 
mocht worden, waardeer je gezond-zijn nog 
meer! Als je oorlog hebt meegemaakt, weet je 
pas echt hoe waardevol in vrede leven is. 
Ook de voorbereiding op een feest, kan al 
een feestje op zich zijn. Je kunt er dan al over 
dromen hoe het zou kunnen worden. 

Het lijkt nog ver weg, maar meteen na 
november gaan we al beginnen met ons voor 
te bereiden op Kerstmis. We nemen daar-
voor vier weken de tijd en vieren de advent. 
Op de vier zondagen op weg naar Kerstmis 
steken we steeds één kaarsje meer aan op de 
adventskrans. Het wordt dus steeds lichter en 
duidelijker dat het Kerstmis wordt. Een feest 
van een nieuw leven, hoop, een nieuw begin! 

Bron: Wonderwel, jaargang 25, no. 1;

uitgave Gooi en Sticht.

?Vraag het Dulfke
Ik hoorde laatst spreken over een  
organist en een dirigent, wat zijn dat?

Dulfke: in de kerk staat 
een orgel, een instru-
ment met allemaal 
fluiten, waar lucht door 
geblazen kan worden. 
Omdat alle fluiten 
anders zijn krijg je dan 
muziek. Een organist 
is iemand die op het 
orgel speelt en dus 
daarmee muziek 
maakt.
Dirigeren betekent: 
richting aangeven. 
Een dirigent geeft 
de ‘richting’ aan het koor. 
Met gebaren geeft hij aan wanneer iedereen 
moet beginnen. Hij zorgt dus voor een mooie 
samenwerking tussen alle koorleden.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Verschillende kleuren
Op de afbeelding zie je dat er verschillende 
kleuren gebruikt worden. Deze kleuren 
hebben ieder een eigen betekenis. 

Zo zie je dat de advent en de veertigdagentijd 
paars ingekleurd zijn: de kleur van bezinning. 
De vakken kerst- en paastijd zijn wit: de kleur 
van feest! Het grootste gedeelte van het jaar  
is groen gekleurd. Groen staat voor ‘de tijd 
door het jaar’, de gewone tijd. Rood is de 
kleur van liefde, vuur, lijden en offer. Het wordt 
gebruikt met Pinksteren,  
bij vieringen  
van het  
lijden van  
Jezus en bij  
feestdagen  
van de  
martelaren.
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Werken van  
barmhartigheid

De komende zeven maanden 
vertellen we jullie iets over de  
zeven werken van barmhartigheid. 
Zij behoren tot het hart van  
ons geloof. In hoofdstuk 25 van 
het evangelie van Matteüs  
legt Jezus dat uit. Het ware  
geluk voor mensen is niet te 
vinden in geld, in genieten,  
in ‘hebben’, maar in wat je  
voor een ander kunt doen! 
Als je écht iets voor een 
ander kunt betekenen, dan is 
iedereen daar blij om: degene 
die je helpt, jij zelf, én God! 
“Want”, zegt Jezus, “wat je 
voor de minsten der mijnen 
doet, dat heb je voor Mij 
gedaan.” Je zou dus kunnen 
zeggen dat godsdienst op de 
eerste plaats ménsendienst is!

De 
gevangenen 
bezoeken
Misschien vind je dit een vreemd ‘werk van  

barmhartigheid’. Je zou kunnen denken:  

“als iemand in de gevangenis zit, dan zal het wel 

zijn of haar verdiende loon zijn!” Maar… er zijn 

best veel landen waar veel mensen onterecht 

in de gevangenis zitten. Bijvoorbeeld omdat ze 

openlijk voor hun mening zijn uitgekomen. En als  

die mening niet naar de zin is van de leider(s) 

van dat land, dan kan iemand zomaar opgepakt 

worden! Gelukkig zijn er 

mensen die zich verenigen 

en proberen deze mensen 

vrij te krijgen. Bijvoorbeeld 

door massaal brieven te 

schrijven naar de leiders 

van het land. En door 

erover te schrijven in de 

krant. Dat vinden die harde 

leiders niet leuk. Niet altijd, 

maar soms zijn ze daar 

dan toch gevoelig voor en 

laten ze de gevangene vrij.  

Amnesty International is 

bekend om dit goede werk. 

Maar…ook als mensen wél 

terecht in de gevangenis 

zitten, moeten we hen niet 

overal van buiten te sluiten. 

Zij blijven mens. Misschien 

komen ze tot inkeer en 

verdienen ze een nieuwe kans. Daarom zegt 

Jezus dat God het belangrijk vindt dat mensen 

oog hebben voor de gevangenen. De vier kerken 

van onze parochie behoren tot een netwerk van 

‘kerken met stip’. Dat zijn kerken waar mensen 

die uit de gevangenis komen, omdat hun straf 

erop zit, welkom zijn. En waar ze mogen rekenen 

op steun om weer deel te gaan nemen aan het 

kerkelijk leven, als ze dat willen.
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Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  

deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres 

van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

6. 
De 

gevangenen 
bezoeken



Woordzoeker
Kan jij alle woorden gevonden krijgen en van 
de overgebleven letters een zin maken?

Oplossing:

Doolhof
Petrus en Johannes volgen de weg van Jezus. 
Kun jij de weg vinden?

Sudoku
Los de sudoku op. Alle cijfers mogen maar 1 
keer voorkomen in elke rij, kolom en elk blok.

Sint-MaartenPuzzelpagina

AANBELLEN
BEDELFEEST
FEEST
FOEKEPOT
FRUIT
HUIZEN
KINDEREN

LAMPION
LEKKERS
LICHTJES
LIEDJES
LOPEN
NAAMDAG
NOVEMBER

OPTOCHT
SINTMAARTEN
SNOEP
TASJES
VERKLEDEN
VOLKSFEEST
ZINGEN
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Kleurplaat Heilige Willibrordus
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