
Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Vrijdagmiddag 15 december gaan de jongens 
en meisjes die op 2 juni het Vormsel vieren, 
kerststukjes maken, die ze naar iemand brengen 
die ziek is of misschien erg aan huis gebonden 
is. Daarna komen we nog gezellig samen in het 
parochiecentrum en doen we spelletjes. Een 
leuke en zinvolle stap op weg naar het Vormsel! 

Zondag 24 december, kerstavond 18.00 uur: 
gezinsviering met kinderkoor Triangel en een 
dwarsfluit-duo. Het kerstverhaal wordt verteld  
en uitgebeeld door kinderen.

25 December, eerste kerstdag, 9.00 uur: 
Herdertjesviering. Een kerstviering  
speciaal voor de allerjongste kindjes. 

Sint-Odulphuskerk, Best 
Vanaf 10 december is dagelijks de kerststal 
te bezoeken van 8.00 tot 18.00 uur. Er staat een 
wensboom bij de kerk. Hierin kan iedereen foto’s, 
goede wensen, een mooie boodschap, tekening 
of gedicht hangen. 

Zondag 17 december 18.00 uur: opening 
van de kerststal en kerststallenroute bij de 
Mariakapel in De Vleut. De grote kerststal en is 
elke dag te bezoeken t/m 7 januari. De route kan 
in die periode gefietst of gewandeld worden. 

25 December 9.30 uur: Herdertjesviering  
met zang van de Gouden Appeltjes

7 Januari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur:  
inloop Schelpjesviering

H.Antoniuskerk, Best 
25 December van 13.00 tot 15.00 uur is de  
kerk open en kun je de kerststal bezoeken.

Maandag 15 januari 2024 19.30 uur:  
informatieavond eerste communie voor  
de ouders van de a.s. communicanten uit Best. 

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
9 December 19.00 uur: 15 communicanten 
stellen zich voor in de viering. 

24 December om 16.00 uur is er een 
Peuterviering.

24 December om 19.00 uur is er een  
speciale viering voor gezinnen met kinderen.

Eerste en tweede kerstdag is er gelegenheid  
de kerststal te bezoeken van 14.00 - 16.00 uur.

6 Januari 2024 19.00 uur: 9 vormelingen  
stellen zich voor in de viering.
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R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers

Nieuwsbrief voor kinderen en hun ouders

december 2023
jaargang 5 • nummer 8

Bidden voor vrede
Kerstmis is het feest van vrede. We vieren de geboorte van Jezus, die heeft laten zien dat vrede op aarde mogelijk is.
Helaas is er ook veel oorlog in de wereld. In Oekraïne, in Israël en Gaza en in Soedan. Daarom zijn er in de komende weken speciale gebedsmomenten om samen te bidden voor vrede. Op de donderdagen 7, 14, 21 en  28 december van 19.00 uur tot 20.00 kan iedereen die wil, binnenlopen in de  Sint Joriskapel aan de Gasthuisstraat.  Er zijn momenten van stilte, afgewisseld met muziek, gebeden en gedachten over vrede. Het allerheiligst sacrament (een grote hostie) is uitgesteld in een speciale standaard, die ‘monstrans’ heet. Het is een mooi symbool van Jezus die bij ons wil zijn. Deze gebeds-momenten worden georganiseerd door onze stagiar-priesterstudent Berend van den Berg.
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Met Kerstmis is er 
een Kindje geboren 
en de naam is: 

Jezus!
Iedereen komt met Kerstmis 
graag naar het stalletje kijken en 
wat zien ze daar: een grot in de 
berg of een houten gebouwtje, 
schaapjes en herders, (soms 
driekoningen), een engel in de 
boom en in het stalletje: een 
os, een ezel, Jozef, Maria en het 
Kerstkindje dat ligt in een kribje.

Nu is het zo dat bijna iedereen 
graag naar een klein pasge-
boren baby’tje kijkt. Meestal 
heeft het de oogjes gesloten, knuistjes dicht en 
vlak bij het mondje, weinig haartjes, alles is nog 
zo klein. Moeilijk voor te stellen dat het ooit een 
groot mens zal worden. Dit Kerstkindje is heel 
bijzonder, want iedereen kijkt er graag naar en 
honderden jaren lang hebben mensen gewacht 
op de geboorte van dit Kindje.

Toen de mensen er pas waren, hebben ze ontdekt 
dat ze ook verkeerde dingen konden doen, die 
God niet fijn vond, maar ze kregen ook te horen 
dat er ooit Iemand zou komen, die zou zorgen 
dat alles tussen God en de mensen weer goed 
zou komen. Eeuwen (honderden jaren) later was 
er een ouder iemand, Abraham, die van God te 
horen kreeg dat uit zijn familie dat Kindje geboren 
zou worden.

Abraham kreeg een kind, Isaak. Die kreeg twee 
kinderen: Ezau en Jakob. Jakob kreeg er twaalf 
en daarna werd het een groot volk: het Joodse 
volk. In het eerste boek van de Bijbel lezen we 
hierover en hoe het met dat volk is gegaan. 
Heel vaak gingen er dingen niet goed, maar dan 
waren er weer speciale mensen die van God de 
boodschap voor het volk kregen over de komst 
van dat Kindje. Ze werden profeten genoemd. 
Zij mochten dan ook al van alles voorspellen over 
het leven van dat Kindje. En toen, eindelijk, is het 

geboren. Maria en Jozef kregen te horen hoe ze 
het Kindje moesten noemen, niet een naam uit 
de familie of iemand waar ze bewondering voor 
hadden, maar ze moesten het Jezus noemen.  
Dat betekent: God redt.

Jezus zorgde er later weer voor dat de mensen 
met zijn Vader, met God, verzoend werden.  
Dus dat God hen de dingen die ze verkeerd 
deden, zou vergeven. Meteen leerde Hij hen 
hoe ze met elkaar om moesten gaan, hoe ze 
van elkaar moesten houden en dat ze dit aan 
iedereen op aarde moesten vertellen. Dat is 
allemaal te lezen in het tweede boek van de 
Bijbel. Als wij dus over een paar weken naar het 
stalletje gaan, kijken we dus niet alleen maar naar 
een leuk plaatje met mensen en dieren, maar we 
kijken naar een Kindje, dat een boodschap van 
God is: God redt ons, Hij houdt zoveel van ons, 
dat Hij het altijd weer goed wil maken met ons. 
En Hij vraagt ons om het ook elke keer weer goed 
te maken met elkaar als we ruzie hebben gehad. 
Daarom zingen de engelen bij de stal ook: 

VREDE OP AARDE  
AAN ALLE MENSEN  

VAN GOEDE WIL!

Het verhaal van ...
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?
Herinneringen
‘Het gebeurde in de dagen dat keizer Augustus 
het bevel gaf dat iedereen zich moest laten 
inschrijven.’ Jozef vindt nog steeds dat hij  
geen slechter moment had kunnen kiezen. 
“Naar Bethlehem moesten we en onze zoon 
zou bijna geboren worden!” De mannen om 
hem heen knikken. Ook zij hadden zich moeten 
laten inschrijven en daarbij had iedereen zijn 
eigen verhaal.

Maria zit tussen de vrouwen en vertelt over de 
stal, de herders en de engelen. Iedereen knikt. 
Ze hebben het verhaal al vaker gehoord, maar 
ze worden het niet moe. Zeker niet als Maria 
vertelt over de koningen, als ze het kistje met 
wierook tevoorschijn haalt en iedereen even 
laat ruiken aan de geur van een ver land, van 
een onbekend volk. “Het was een zware tijd, 
maar moet je eens zien wat voor moois we er 
aan hebben overgehouden’, zegt Maria, als ze 
trots naar haar zoon Jezus kijkt. Wat gaat de 
tijd toch snel!

Ieder jaar opnieuw, wanneer de tijd is aange-
broken waarin de volkstelling werd gehouden, 
denkt ze terug aan wat er toen gebeurd is.  
De engel die haar kwam zeggen dat ze een zoon  
zou krijgen. En de lofzang die ze gezongen 
heeft toen ze bij haar nicht Elisabeth was.  
Dat ze samen met Jozef die moeilijke, lange 
weg naar Bethlehem aflegde. Gelukkig hadden 
ze een ezel, waarop ze kon zitten. De moeite 
die ze hadden om een plaats te vinden voor de 
nacht. Dat haar kindje geboren werd in een stal 
en dat ze niet meer hadden dan wat doeken 
en wat stro, terwijl thuis in Nazareth alles klaar 
stond voor hun baby’tje. 

Ze herinnert zich de herders met stralende 
gezichten, omdat ze de hemel open hadden 
zien gaan. De koningen, die op hun knieën in 
de stal zaten.

Telkens wanneer ze eraan terugdenkt, zingt 
haar hart. Dat haar zoon geboren is, heeft heel 
de wereld in een nieuw licht gezet. Dat is iets 
om te vieren, ieder jaar weer!

Bron: Wonderwel,  

jaargang 25, no. 2;  

uitgave Gooi en Sticht.

Paus Gregorius XIII zit de kalendercommissie voor 

(Bicchernatablet 72, Siena, 1582)

Vraag het Dulfke
Zijn ze echt met de jaartelling begonnen 
met de geboorte van Jezus?

Dulfke: Er was van tevoren ook al een  
jaartelling, die werd de juliaanse genoemd 
naar Julius Caesar (alles was toen van de 
Romeinen). Paus Gregorius wilde een nieuwe 
christelijke jaartelling en een monnik heeft 
dit allemaal uitgezocht (en zich 6 jaar verteld. 
Jezus was dus al 6 jaar voor zijn geboorte!! ). 
Daarna werd er dus gesproken over een jaartal 
voor Christus of een jaartal na Christus.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
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Statiegeldactie
Wist je dat je in het torenportaal van de  
Sint-Petrusbasiliek lege flesjes en blikjes kunt 
inleveren? De afgelopen twee jaar zijn er al méér 
dan 5000 ingeleverd, zodat we al ruim 800 euro 
hebben kunnen doneren aan de ‘Plastic Soup 
Foundation’. Doe jij ook mee? 

Voedselbankactie
Ook kun je houdbare levensmiddelen  
inleveren in het torenportaal. Dat gaat naar  
de Voedselbank, die de boodschappen  
verdeelt onder mensen die moeite  
hebben om hun boodschappen te kunnen 
betalen. Ook dat is barmhartigheid…

Werken van  
barmhartigheid

De afgelopen maanden vertelden 
we jullie iets over de zeven werken 
van barmhartigheid. Zij behoren 
tot het hart van ons geloof. In 
hoofdstuk 25 van het evangelie van 
Matteüs legt Jezus dat uit. Het ware geluk voor 
mensen is niet te vinden in geld, in genieten,  
in ‘hebben’, maar in wat je voor een ander kunt 
doen! Als je écht iets voor een ander kunt  
betekenen, dan is iedereen daar blij om: 
degene die je helpt, jij zelf, én God! “Want”, 
zegt Jezus, “wat je voor de minsten der mijnen 
doet, dat heb je voor Mij gedaan.” Je zou dus 
kunnen zeggen dat godsdienst op de eerste 
plaats ménsendienst is!

Zorgen voor de aarde
In de afgelopen zeven maanden stonden we  

stil bij de ‘Werken van barmhartigheid’.  

Paus Franciscus heeft er een achtste werk  

aan toegevoegd, namelijk: goed zorgen  

voor de aarde. Want de aarde is ons thuis.  

Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten 

en dieren. Alles hangt met elkaar samen en wij 

moeten ervoor zorgen dat het evenwicht bewaard 

blijft. Helaas gaat het vaak mis. Rivieren worden 

vervuild, bossen worden gekapt, het klimaat 

verandert… En de armste mensen in de wereld 

hebben daar het meeste last van!

Gelukkig zijn er 
veel, ook jonge 
mensen, die hier 
tegen opstaan en 
zeggen: “Zo kan het 

niet langer, er moet 

echt iets veranderen.” 

Daar ligt een taak 
voor iedereen: voor 

de regering, voor de 

fabrieken en bedrijven 

en ook voor jou en 
mij! Bijvoorbeeld door 

op te letten met wat 

je koopt en wat je 
eet. Wist je dat we 

de klimaatverandering al flink zouden kunnen 

afremmen als iedereen een of twee dagen in de 

week géén vlees meer zou eten? En zo zijn er nog 

heel veel dingen meer die we kunnen doen om 

de aarde te beschermen, zodat onze kinderen 

en kleinkinderen straks ook nog een goed leven 

hebben.

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit - Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com, 
pinterest.com, pixabay.com, wikipedia.org,  
kerkbladgaandeweg.nl, pxhere.com

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie 

van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen 

naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  

deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres 

van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Zorgen voor 
de aarde



Verbind de cijfers
Hoe reizen Jozef en Maria? Op een ...
(verbind de puntjes met elkaar, en begin bij 1)

Zoek de 20 verschillen
Er zijn behoorlijk wat verschillen tussen de 
twee plaatjes. Kan jij ze allemaal vinden?

Welke is compleet?
In de stal waarin Jezus werd geboren, waren 
ook koeien en andere dieren. Op welk van  
de drie plaatjes staan alle stukjes om de koe  
te maken?

Rebus
Los jij de rebus op?

Puzzelpagina kerststal
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Kleurplaat Maria met Jezus
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