
Terugblik Kerstmis
Middelbeers  -  

Onder begelei
ding van onze 
aanstaande 
eerstecommu
nicanten met 
kaarsjes werd 
in de gezins
viering op 
kerstavond 
het Kerst
kindje door 
de donkere 
kerk naar 
voren 
gebracht 
en in het 
kribje gelegd.

Oirschot  -  Hieronder twee foto’s van  

de herdertjesviering in Oirschot.
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Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Dinsdag 23 januari 15.0016.30 uur: De derde 
bijeenkomst voor de communicanten in het 
parochiecentrum. Thema: het “Huis van God”. 

Sint-Odulphuskerk, Best 
7 januari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur:  
Schelpjesviering voor de ouders en familie
leden van de kinderen die in 2023 gedoopt zijn. 
We vieren ook Driekoningen en de kinderen 
mogen als koning verkleed naar deze viering 
komen en krijgen een kroon.

H.Antoniuskerk, Best 
Maandag 15 januari 2024 19.30 uur:  
informatieavond eerste communie voor  
de ouders van de a.s. communicanten uit Best. 

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
6 januari 19.00 uur: de vormelingen  
stellen zich voor in de viering.

17 januari komen de ouders van de  
eerstecommunicanten in het pastoraal  
centrum bij elkaar voor het samenstellen  
van het feestelijk boekje voor de viering.

25 januari 19.30 uur: een gebedsdienst  
met ‘discussie na’ voor de vormelingen.
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Het Verhaal  
van Nieuw
We hebben net het mooie feest gevierd van het 
nieuwe leven, een bijzonder leven, want het is het 
leven van God Zelf, maar dan als mens. Maria wist 
nog lang niet wat er allemaal zou gebeuren in het 
leven van Jezus, dus zal zij, net als elke andere 
moeder, leuke en fijne dingen voor haar Zoon 
gewenst hebben. Zoals we weten, liep dat echter 
allemaal heel anders.

Elke keer als er in ons leven een soort van nieuw 
begin wordt gemaakt, denken we vaak aan de 
toekomst: hoe zal die verlopen? En dan krijg 
je van allerlei mensen lieve wensen te horen: 
bij een geboorte, bij een verjaardag (begin van 
een nieuw levensjaar), bij een trouwerij of begin 
van samenwonen, bij een nieuwe school, bij een 
nieuwe baan, bij een nieuwe vriendschap, bij het 
beginnen bij een nieuwe sport, een nieuwe club. 
Alle mensen komen dan met goede wensen voor 
de toekomst bij die nieuwe start. En dat voelt 
natuurlijk heel goed. Maar er hoort ook vaak nog 
iets anders bij: jij moet ook wat doen! 

Kijk bijvoorbeeld maar bij de scouting, of bij een 
huwelijk, of als je “ja” zegt tegen een nieuwe 
baan: je moet iets beloven. Je moet beloven je 
aan de regels te houden, je om een ander te 
bekommeren en voor te zorgen, je inzetten om 
het goed te doen. Doe je dat niet, dan stel je 
anderen teleur en dat kan weer heel vervelend 
worden.  
En dus hoort daar ook weer iets anders bij: goede 
voornemens. Voor je iets voor de toekomst 
belooft moet je weer goede voornemens hebben.
Ik neem me voor, (en beloof dus) altijd voor je te 
zorgen. Of: op tijd op mijn werk te komen en het 
serieus te nemen, goed met mijn collega’s om te 
gaan. En zo nog heel veel dingen meer. 

Een nieuw begin is dus eigenlijk altijd wel heel 
mooi, omdat je alleen maar aan goede dingen 
denkt. Dit geldt dus ook voor nieuwjaar.  
Elk nieuwjaar hebben mensen wensen voor elkaar, 
die we meestal al met Kerstmis meedelen, maar 
mensen maken dan vaak ook goede voornemens:
komend jaar ga ik minder roken (stoppen durven 
ze bijna nooit te zeggen, want ze zijn bang dat ze 

het toch niet kunnen), ga ik meer sporten, ga ik 
meer lezen, ga ik thuis meer helpen, ga ik overal 
op tijd zijn, ga ik minder snoepen, ga ik een 
leukere vriend of vriendin zijn. En kun je er zelf 
zeker nog heel veel noemen. 

Nieuwjaar beginnen we dus eigenlijk altijd heel 
positief. Maar ja, we zijn allemaal mensen en er 
zijn er niet zoveel die bijvoorbeeld in de maand 
maart even terugkijken naar de goede voorne
mens om te kijken of ze het ook hebben gedaan.

Je zou op de kalender op 1 maart een 
aantekening moeten maken: 

kijk maar eens terug naar 1 januari!

Het blijft dus vaak bij goede voornemens en 
beloften. Toch is dat niet goed. Als je iemand iets 
belooft, moet je je eraan houden. Als je je iets 
voorneemt, beloof je eigenlijk iets aan jezelf.  
En ook daar moet je je aan houden. Je wilt toch 
niet teleurgesteld worden door anderen, maar 
toch zeker niet door jezelf?

Het verhaal van ...
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De vierde koning
Waarschijnlijk kennen jullie het verhaal over de 
drie koningen uit het Oosten (Caspar, Melchior en 
Balthasar) die bij het kindje Jezus, Maria en Jozef 
op bezoek gingen. 

Ze hadden gelezen over een koning die licht en 
vrede zou brengen over de hele aarde. Als teken 
van zijn geboorte zou een grote ster aan de 
hemel verschijnen, die de weg zou wijzen naar de 

plaats waar de 
nieuwe koning 
geboren was.  
Ze brachten kost
bare geschenken 
mee uit hun land: 
goud, wierook en 
mirre. 

Het staat niet in 
de Bijbel, maar 
er is ook nog een 
verhaal over een 
vierde koning, die 
Artaban heette.
Hij zou samen 
reizen met de 

anderen. Hij verkocht al zijn bezittingen en kocht 
daarvoor kostbare edelstenen: een saffier, een 
robijn en een parel om aan die bijzondere koning 
te geven. Hij ging op weg naar zijn vrienden. 
Door onderweg hulp te bieden aan een mens in 
nood, kwam hij te laat op de ontmoetingsplaats 
en moest hij alleen de ster achterna reizen. 
Hij ontmoette veel mensen en hij hielp iedereen 
die dat nodig had. De geschenken die hij aan 
de nieuwe koning wilde geven, gebruikte hij om 
mensen te kunnen helpen. Iedere keer moest hij 
een keuze maken: zijn geschenk bewaren voor de 
koning of gebruiken om iemand te redden.

Aan het eind van zijn leven had hij de koning nog 
steeds niet ontmoet. Hij hoorde toen wel een 
stem die zei: “Vrede zij met u, Artaban.  
Toen Ik honger had, heb je Mij eten gegeven. 
Toen Ik naakt was, heb je mij kleding gegeven. 
Toen Ik verdriet had, heb je Mij getroost. Wat 
je voor de minsten der mijnen deed, dat heb je 
voor Mij gedaan!”. Hij had de werken van barm
hartigheid (waarover we in 2023 in DigiDulfke 
schreven) in de praktijk gebracht! Hij had écht 
iets voor anderen kunnen betekenen en daar 
was iedereen, ook God, blij om! Artaban had de 
Koning gevonden.

?Vraag het Dulfke
Is Jezus geboren in een stal of in een grot, 
want je ziet het allebei?

Dulfke: Dat weten we niets precies. In het 
Verhaal van Lucas over de geboorte van Jezus
lezen we alleen dat Maria Jezus na de 
geboorte in een voederbak voor dieren (een 
kribje) legde, omdat er geen plaats was in de 
herberg.
In de tijd dat Jezus werd geboren, kwam het 
vaak voor dat er berggrotten werden gebruikt 
voor de dieren, maar er werden ook schuur
tjes gebouwd, dus het kan allebei. Franciscus 
van Assisi heeft de eerste kerststal gemaakt in 
1223 (dus nu al 800 jaar geleden) en sindsdien 
zie je hem op heel veel plaatsen.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Geloof - HOOP - Liefde
Deze drie woorden vertellen ons, wat het  

allerbelangrijkste is in ons leven.

De apostel Paulus heeft daar in een van 

zijn brieven een hele mooie gedachte over 

geschreven. Daarin zegt hij, dat de LIEFDE  

het voornaamste is. En dat is natuurlijk ook zo. 

Toch zouden wij aan het begin van het nieuwe 

jaar de HOOP centraal willen stellen.

Laten we HOPEN dat er in dit nieuwe jaar meer 

vrede mag komen in de wereld. Dat de wapens 

tot zwijgen komen. En dat de mensen wereldwijd 

gaan GELOVEN dat de LIEFDE het allerbelang

rijkste is. 

Wij wensen 
jullie alle-
maal een 
HOOPVOL 
2024!
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Aan- of afmelden
Voor aan of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een email sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Colofon
Redactie - Paul Versteegh, Wilfred van Nunen, 
Theamarie Geilleit  Goossens

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, Paul Versteegh, freepik.com, 
pinterest.com, pixabay.com, shutterstock,  
animaatjes.nl, pxhere.com

De kerk
We praten heel vaak over de kerk,  

maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?

Als je het aan iemand vraagt zegt hij 

meestal, dat is dat grote gebouw met die 

toren. Is dat dan goed? Ja, het is goed, 

het is het gebouw waar we bij elkaar 

komen om samen met God te praten, Hem te 

danken, te vieren, afscheid van iemand te nemen, 

communie te ontvangen, maar er is meer.

Als je wordt gedoopt, wordt je ook lid 

van de kerk. Je kunt geen lid worden van 

een gebouw, dus bedoelen we dan de 

hele groep mensen over de hele wereld, 

die proberen te doen wat Jezus van ons 

vraagt. 

We kennen ook het begrip kerk als we 

het hebben over de organisatie, die alle 

regels opstelt om te zorgen dat de alle 

leden weten wat ze wel en niet zouden 

moeten doen.

Het is dus niet altijd zo gemakkelijk om meteen te  

weten wat men bedoelt als men het heeft over de  

kerk. Wat natuurlijk het belangrijkste is, is die hele 

gemeenschap van mensen die samen kerk willen 

zijn. Je bent een goed lid als je goed bent voor 

elkaar, als je anderen helpt, als je ruzies weer snel 

bijlegt en iemand kan vergeven. Als je God niet 

alleen dingen vraagt, maar Hem ook bedankt.  

Dat kan in het kerkgebouw, maar ook ergens 

anders. Het is natuurlijk ook fijn om samen te 

komen, te zingen, na te denken en met Jezus aan 

tafel te gaan. Alleen naar het gebouw komen en  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
de andere dingen die ik net aangaf 

niet doen, is natuurlijk niet zo goed. In de bijeen

komsten in het gebouw hoor je over dingen, die 

je buiten het gebouw voor elkaar kunt doen. Het 

hoort dus eigenlijk gewoon samen.

Kerk zijn, kun je dus nooit alleen, maar doe je 

samen.



Zoek de verschillen
Kan jij de 12 verschillen vinden? 
En je kunt de afbeeldingen ook inkleuren.

Zoek de verschillen
Los jij de rebus op?

januariPuzzelpagina

Woordzoeker
Welke letters blijven over?

CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
HANDSCHOENEN
IJS
IJSBAAN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SJAAL

SKIEEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
SNEEUWVLOK
VORST
WINTER
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT
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Kleurplaat kerk
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