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Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Woensdag 14 februari 19.00 uur: viering 
waarin het askruisje wordt uitgedeeld.
Woensdag 21 februari: Uitstapje naar 
Peerke Donders voor onze vormelingen.
Vrijdag 23 februari 15.00 uur: 
Eerstecommunicanten krijgen een  
rondleiding met uitleg door de kerk.
Donderdag 29 februari 15.00 uur: 
Vormelingen komen naar de kerk voor een 
leuke quiz.
Donderdag 7 maart 18.30 uur: 
Eerstecommunicanten hebben hun 2e  
informatieavond met hun ouders.
Zaterdag 16 maart 19.00 uur: Feest voor de 
vormelingen: hen wordt het Sacrament van 
het Vormsel toegediend.

Februari ...
Dat betekent dat de lente er aankomt! 

Het kan nog koud zijn, maar de dagen worden  

al flink langer. Weet je wie dat ook merken?  

De vogels! Heb je de merel al horen zingen,  

’s morgens als het licht wordt en ’s avonds als  

het weer donker wordt? Echte lentebodes zijn 

het. Geniet van deze mooie tijd van het jaar!  

In deze tijd kijken we ook alweer vooruit naar  

de vieringen van de Eerste Communie en  

(in Oirschot en de Beerzen) het Vormsel. Wij  

wensen alle kinderen een fijne voorbereiding toe!

Donderdag 28 maart 16.00 uur:  
Eerstecommunicanten gaan op bezoek bij 
Maria in de kapel in Westelbeers
Donderdag 28 maart 17.30 uur:  
Witte Donderdagmaaltijd voor  
eerstecommunicanten en hun gezin.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Woensdag 14 februari 19.00 uur:  
aswoensdagviering in de Sint-Joriskapel  
met medewerking van de jongens en meisjes  
die dit jaar hun Vormsel vieren.
Donderdag 22 februari 15.00 uur:  
Vierde bijeenkomst voor de communicanten. 
Thema: “Heel” 
Vrijdag 22 maart 15.30 uur: Palmpaasstokken 
maken in de pastorie. Volgende maand lezen 
jullie hier meer over
Zondag 24 maart 10.00 uur: 
Palmzondagviering in de Sint-Petrusbasiliek.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Dinsdag 20 februari 19.00 uur: projectavond 
blok 1 voor de eerstecommunicanten.
Dinsdag 5 maart 19.00 uur: projectavond 
blok 2. 
Zaterdag 9 maart 14.00-15.30 uur:  
speurtocht in de kerk voor alle kinderen  
die de H. Communie doen.
Dinsdag 19 maart 19.00 uur: projectavond 
blok 3. 

H.Antoniuskerk, Best 
Zondag 12 maart 11.00 uur: 
Presentatieviering met zang van  
De Gouden Appeltjes. In deze viering stellen 
de eerstecommunicanten zich voor.
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 
18.00 uur: viering met zang van de Gouden 
Appeltjes. Aansluitend is er een vastenmaaltijd 
voor de communicanten en hun ouders,  
broertjes en zusjes.
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Het kruis
We kennen het allemaal: het kruis. 
Maar waar komt het vandaan?

Het was in de tijd van de 
Romeinen het middel om  
moordenaars te straffen.  
Daarom keek Pontius Pilatus, 
die de landheer van Palestina was in de tijd van 
Jezus, ook zo gek op toen hij hoorde dat de 
Joodse hogepriester van hem eiste dat Jezus aan 
het kruis moest sterven. Jezus had toch niemand 
vermoord? De andere twee veroordeelden die 
tegelijk met Jezus gedood werden wel.
Die dood van Jezus aan het kruis was al twee-
duizend jaar door de profeten voorspeld in het 
Oude Testament. Doordat Jezus aan het kruis 
was gestorven en weer levend was geworden is 
het kruis opeens geen verschrikkelijk teken meer 
van moord en dood, maar een teken van liefde 
en hoop. “God houdt van ons” zegt het kruis. 
Nu vinden we in de kerken altijd meerdere kruis-
beelden waar een afbeelding op staat van Jezus. 
We vinden er ook de kruisweg die met afbeel-
dingen vertelt van de laatste tocht van Jezus met 
dat kruis. We gebruiken het teken van dat kruis 
ook als wij met God gaan praten, als we gaan 
bidden. We beginnen dan met dat teken, waar-
door wij eigenlijk elke keer zeggen: “God houdt 
van ons”. En dan beginnen we pas met bidden. 
Vroeger (en soms nu nog wel) werd er door de 
mensen een kruisteken over het brood gemaakt 
voordat het werd gesneden. Dan dachten ze er 
ook weer aan dat God van ons houdt en moge-
lijk maakt dat de aarde eten en drinken geeft. 
Hetzelfde geldt als iemand een kruisteken maakt 
voor hij gaat eten. Van een symbool van moord 
en dood is het dus een symbool geworden van 
eeuwig leven en liefde. Daarom wordt het door 
veel mensen ook gedragen als een sieraad, een 
oorbel of aan een kettinkje. Alleen zijn er tegen-
woordig helaas ook veel mensen die het dragen, 
maar niet meer weten wat dat kruisje betekent.
Belangrijk in de geschiedenis van de betekenis 
van het kruis was ook het gebruik ervan door 
de Romeinse keizer. Keizer Constantijn kreeg 
te maken met een opstand van een belangrijke 
generaal. Zijn moeder was een volgeling van 
Jezus en had hem over Jezus verteld. De nacht 

voor de grote veldslag met de 
opstandelingen kreeg de keizer 
een droom. Een engel zei in die 
droom tegen hem, dat hij op alle schilden van 
zijn soldaten een kruis moest laten schilderen 
en er verscheen aan de hemel een mooi kruis (in 
zijn droom), met de tekst: ‘in hoc signo vinces’, 
wat betekent: ‘in dit teken zul je overwinnen’. De 
keizer deed het en zijn vijanden schrokken zo erg 
van al die kruizen, die hen dus alleen maar lieten 
denken aan de doodstraf voor moordenaars, dat 
zij zich aan de keizer overgaven. Daarna werd 
Constantijn dus de eerste christelijke keizer van 
het Romeinse rijk. Dankzij het kruis. Het kruis 
is dus veel belangrijker dan wapens. Het is het 
teken van Gods liefde. De aalmoezeniers en 
dominees van ons leger hebben dan ook een 
embleem op hun baret, waardoor ze herkend 
kunnen worden in die functie. Het embleem 
bestaat uit een kruis met daaromheen de tekst 
die de keizer in zijn droom zag: ‘in dit teken zul 
je overwinnen!’ Dus zij laten zien dat de liefde 
veel belangrijker is dan alle wapens!! Er zijn ook 
mensen, misschien weten mama of papa het nog 
wel, of anders opa of oma, die de kinderen een 
kruisje op het voorhoofd geven voor ze gaan 
slapen. Dit is ook een teken dat ze zoveel van jou 
houden, dat ze daarmee laten zien dat ze ook 
geloven dat God zo van jou houdt!

Het verhaal van ...
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?Vraag het Dulfke
Ik hoorde dat Jezus weer terug zal komen. 
Hoe lang duurt dat nog?

Dulfke: Ja, dat zou iedereen wel willen weten.
De vrienden van Jezus dachten dat zij dat zelf 
nog zouden meemaken. Maar Jezus had al 
gezegd dat niemand dat kon weten, alleen 
God Zelf. Ook kon je niet van tevoren weten, 
wanneer iemand naar God toe zou gaan. 
Daarom moet je eigenlijk altijd zorgen dat 
je niemand in de steek laat en zeker zo snel 
mogelijk ruzies laat stoppen en het weer  
goed maakt.  

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

Overwinteraar
Op sommige dagen kom je iets bijzonders tegen, 

maar o zo mooi. 

Deze kleurrijke gast, een dagpauwoog op  

de werkkamer in de pastorie van Oirschot, 

verried zich met zijn gefladder. De pastor  

heeft hem maar even naar de zolder van de 

pastorie overgebracht. Daar is de temperatuur 

constant laag, zodat deze vlinder zijn winterslaap 

kan uitvieren ...

Vlinders (en andere insecten) zijn creatief in het 

vinden van overwinteringsplaatsen. Een oude 

pastorie heeft altijd wel ergens een kiertje ...

Na zijn winterslaap kan hij weer vrij rondvliegen; 

het dakraampje gaat in het voorjaar open.

Carnaval
Nog even en dan is het carnaval. Je trekt  
een carnavalspak aan, smeert schmink op  
je gezicht, zet iets leuks op je hoofd en het  
feest kan beginnen! Vier dagen en sommigen 
houden het zelfs wel vijf dagen vol: lekker  
uit je dak gaan!

Waarom is er carnaval? Na carnaval begint  
de vastentijd. Aswoensdag, als je in de kerk  
een askruisje kunt halen, is de ommekeer. 
Geen feest meer, maar we leven veertig dagen 
naar Pasen toe. Met Pasen vieren we dat Jezus 
is opgestaan uit de dood. Voordat het zover 
was, heeft Hij veel meegemaakt. Hij werd 
vervolgd, gevangen genomen en gemarteld. 
Daarna is Hij gestorven aan een kruis. Om daar 
bij stil te staan kun je besluiten te gaan vasten. 
Vroeger deed iedereen dat. Dat betekende: 
geen feestjes, niet snoepen, soberder leven. 
Daarom wilden mensen van tevoren nog even 
genieten. Zo is carnaval ontstaan. 

In Nederland, zeker in het zuiden, wordt op 
veel plaatsen carnaval gevierd. Sommige 
plaatsen krijgen zelfs een andere naam met 
carnaval. 

Als je carnaval gaat vieren in Strijkersgat, 
Klompengat, Skôn Orre Gat of in Olliedonk: 
veel plezier toegewenst! Ga je op vakantie of 
blijf je lekker thuis: geniet ervan!

Bron: Wonderwel, jaargang 25, no. 4;  

uitgave Gooi en Sticht
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God
Als we lezen in het eerste gedeelte (het heet  

het ‘Oude Testament’, omdat testament 

‘verbond’ betekent en het verbond is van God 

met Abraham, dat Hij zijn familie tot een heel 

groot volk zou maken, waaruit de Verlosser 

geboren zou worden), dan zien we dat God er 

eerst was. God had heel veel liefde, maar er was 

niemand om lief te hebben. Daarom maakte Hij 

de aarde met de planten, dieren en tenslotte de 

mensen. Nu weten we allemaal dat de geleerden 

tegenwoordig zeggen dat het verhaal van de 

Bijbel niet klopt. Overal waar in het verhaal staat 

‘en God deed dat’ hebben de geleerden juist  

op dat punt een vraag hoe het is gebeurd.  

De volgorde van alles wat is ontstaan (dit verhaal 

is al meer dan 4000 jaar oud) klopt wel ongeveer.  

Dus hoe kon iemand dat verzinnen, die niet 

zoveel wist als wij nu?

God mogen wij dus de schepper, de maker van 

onze aarde noemen. Op het laatst maakte Hij de 

mens en zei dat hij alles een naam mocht geven. 

Als jij een huisdier krijgt die je een naam mag 

geven, betekent eigenlijk dat jij de zorg daarvoor 

krijgt. De mensen kregen dus de zorg voor de 

planten, de dieren en elkaar. Daar moeten zij heel 

goed voor zorgen. In de verdere gedeelten van 

het Oude Testament kun je lezen dat de mensen 

niet zo goed naar God luisteren, alleen aan zich-

zelf denken, slecht met die schepping omgaan. 

God moet ze af en toe straffen. Dan zoekt Hij 

Abraham uit en sluit met hem dat verbond van 

het grote volk. Dat volk gaat Hij daarna helpen 

om een volk te worden waar men goed met 

elkaar omgaat. De regels daarvoor schrijft Hij 

op in de tien geboden. Hij helpt het volk tegen 

de vijanden, maar straft het ook als het weer de 

verkeerde kant opgaat. Hij stelt soms mensen 

aan, die we profeten noemen, die namens Hem 

het volk weer op de juiste weg brengen. Kortom: 

Hij is heel druk bezig er een volk van te maken 

met goede mensen en moet daarvoor soms ook 

wel eens straf uitdelen.

Volgende keer over God de Vader.

In vier delen ga ik proberen jullie iets over God 
te vertellen. Ik zeg proberen, want we weten 
eigenlijk heel weinig over Hem. We zien Hem 
bijvoorbeeld heel anders in het eerste grote 
gedeelte van de Bijbel, dan in het laatste 
gedeelte. Maar Hij moet in dat eerste gedeelte 
ook heel anders omgaan met de mensen dan 
in het tweede. In dit stuk vertel ik over de God 
van het eerste gedeelte. Volgende keer over 
God de Vader, daarna over God de Zoon en 
tenslotte over God de Heilige Geest.



Letterpuzzel
De druiven in deze puzzel zijn gevuld met 
letters, die per druiventros een naam vormen, 
die je ook in de bijbel tegenkomt. 

Sudoku
Hebben jullie wel eens en Sudoku gemaakt? 
Elk cijfer mag maar 1 keer voorkomen per vak, 
rij of kolom. Veel succes!

vroege voorjaarPuzzelpagina

Woord-
zoeker
‘De goede  
herder’. De letters  
die overblijven vormen een zin.

VLUCHTEN
VERBONDENHEID
LIEFDE
BETROKKENHEID
VADER
SLECHT
EIGENAAR
LEVEN
AANVALLEN
KENNEN
ONVERSCHILLIG
WOL
GRASLAND

GEVAAR
HERDERSCHAP
HERDER
KUDDE
SCHAAPSKOOI
GOED
HUURLING
VACHT
STAF
BESCHERMEN
ZORGZAAM
SCHAPEN
WOLF
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Kleurplaat kruis
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