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Een bijzondere week
Nog een paar weken en dan begint de Goede 

Week, een bijzondere week voor alle mensen die 

in Jezus geloven. We gedenken daarin zijn lijden 

en sterven. Hij bleef trouw aan zichzelf en aan 

God, ook al wist Hij dat het zijn leven ging kosten. 

De Goede Week begint met Palmzondag en 

eindigt met een vreugdevol feest: Pasen! 

Op Palmzondag herdenken we dat Jezus als een 

held met palmtakken werd binnengehaald in de 

hoofdstad Jeruzalem.

Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus voor 

de laatste maal samen was met zijn vrienden. 

Jezus deelde het brood en samen dronken ze 

uit de beker met wijn. Hierna werd Hij opgepakt, 

verhoord en veroordeeld.

Op Goede Vrijdag herdenken we Jezus’ dood 

en begrafenis. Een afscheid voorgoed? 

Op Paaszaterdag zijn we stil. Sommige mensen 

noemen dit daarom ‘Stille Zaterdag’. Er is niets 

te vieren. Jezus is dood en begraven. Iedereen 

wacht in stilte af.
In de Paaswake vieren we de overgang van 

donker naar licht, van dood naar nieuw leven.

Met Pasen vieren we het ongelooflijke: het 

graf van Jezus is leeg en Hij is gezien door zijn 

vrienden. “Jezus leeft”, riepen ze. “Alleluja”, 

hoorde je overal. Tot op de dag van vandaag 

klinkt het “Alleluja” over de hele wereld. 

Zalig Pasen!

Middagje Lourdes 
voor gezinnen 
Elke jaar gaan heel veel mensen op bedevaart 
naar Maria in Lourdes (Zuid-Frankrijk).  
Dat Lourdes zo bekend is, komt door de  
H. Bernadette, die Maria daar 
een aantal keren heeft gezien.

Een reliek van Bernadette, 
een stukje van haar gebeente, 
reist nu de wereld rond en 
komt ook in ons bisdom. 
Zondag 28 april is er een 
speciale middag voor 
gezinnen in Den Bosch.  
Bij deze DigiDulfke mailen we je een 
flyer met meer informatie. Van harte welkom!

Middag voor Gezinnen
IN HET TEKEN VAN 

BERNADETTE SOUBIROUS

MELD JE AAN VOOR EEN

ZONDAG 28 APRIL
13.30 U TOT 16.45 U
‘S-HERTOGENBOSCH

Scan voor meer informatie 
en aanmelding de QR-Code

?Vraag het Dulfke
Waarom heet het Goede Vrijdag? Het is toch 
de dag dat ze Jezus hebben dood gemaakt?

Dulfke: Dat klopt. In sommige landen noemen 
ze het ‘droevige vrijdag’, in andere landen 
‘heilige vrijdag’ en wij noemen het al heel lang 
‘Goede Vrijdag’, omdat  op die dag bleek 
hoe de goedheid, de liefde van God voor ons 
zichtbaar is geworden. Jezus is zelfs voor ons 
gestorven na heel veel pijn geleden te hebben, 
zoveel had Hij voor ons over. ‘Goede Vrijdag’ 
spoort ons ook aan hier goed aan te denken 
en goed te zijn voor elkaar.

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
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Wonderbare 
broodvermenig-
vuldiging
Een van de meest bijzondere wonderen die 
Jezus heeft gedaan, is die van de wonderbare 
broodvermenigvuldiging.

Jezus was met zijn leerlingen in het open veld en 
zag heel veel mensen die naar Hem kwamen luis-
teren. Hij vertelde hen over Gods liefde en genas 
veel zieken. Het werd later en later en tegen de 
avond vond Jezus dat de mensen onderhand 
ook maar iets moesten gaan eten. De leerlingen 
wilden de mensen naar huis laten gaan, maar dat 
vond Jezus niet nodig. Hij zei tegen hen, dat zij 
hen maar te eten moesten geven.

Ze keken heel verbaasd. Ze hadden helemaal niet 
zoveel eten, laat staan voor al die mensen!
Ze gingen rond en vonden twee kinderen, het 
ene had vijf broden en de andere twee vissen 
in een mand, maar dat was natuurlijk niets voor 
zoveel mensen! Jezus vroeg de kinderen of Hij 
die broden en vissen mocht gebruiken en dat 
was goed. Hij zei tegen de vrienden, dat zij de 
mensen moest laten zitten en pakte brood en vis 
en gaf het om te laten uitdelen. En Jezus pakte 
opnieuw brood en vis en deed hetzelfde. En Hij 
bleef maar bezig.

Ze snapten het niet en keken in de manden, 
maar daar zagen ze tot hun verbazing nog steeds 
de broden en de vissen liggen, die er eerst ook 
lagen. Telkens als Jezus wat pakte, was het er 
weer. En dat bleef zomaar doorgaan, totdat 
iedereen genoeg te eten had gehad. Toen zei 
Jezus dat de leerlingen alles wat over was weer 
netjes moesten gaan verzamelen en ze haalden 
twaalf manden vol met stukken brood op! Zoveel 
mensen, zo weinig brood en vis en toch was het 
genoeg; dat was toch echt een wonder.

Nu zijn er ook mensen, die zeggen dat dit nooit 
echt gebeurd kan zijn, maar dat Jezus de mensen 
overhaalde om het eten wat ze bij zich hadden 
samen te delen. Leuk verzonnen, maar zo staat 
het niet in de Bijbel. Jezus heeft dat wonder  
echt gedaan. Maar stel dat ze toch gelijk hadden, 
dan was het ook een wonder dat mensen opeens 
zoveel met elkaar gingen delen. 

Als iedereen op de wereld die genoeg te 
eten heeft, dat nu eens zou delen met 
degenen die dat niet hebben, dan zou 

er geen honger meer zijn en ook dat zou 
een heel groot wonder zijn!

Het verhaal van ...

Wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Schilderij in 

Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos (Lessen).
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Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Donderdag 7 maart 18.30 uur: 
Eerstecommunicanten hebben hun  
2e informatieavond met hun ouders.
Zaterdag 16 maart 19.00 uur: Feest voor de 
vormelingen: hen wordt het Sacrament van 
het Vormsel toegediend.
Donderdag 28 maart 16.00 uur:  
Eerstecommunicanten gaan op bezoek bij 
Maria in de kapel in Westelbeers
Donderdag 28 maart 17.30 uur:  
Witte Donderdagmaaltijd voor  
eerstecommunicanten en hun gezin.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Vrijdag 22 maart 15.30 uur: Palmpaasstokken 
maken in de pastorie.
Zondag 24 maart 10.00 uur: 
Palmzondagviering
Donderdag 28 maart 18.00 uur:  
Witte Donderdagviering en 
vastenmaaltijd voor de communicanten en 
hun ouders, broertjes en zusjes.
Vrijdag 29 maart 15.00 uur: kruisweg
Zondag 31 maart 09.00 uur: Kleine 
Paasviering in de Sint-Joriskapel. Aansluitend 
paaseieren zoeken in de pastorietuin. 

Sint-Odulphuskerk, Best 
Dinsdag 5 maart 19.00 uur:  
projectavond blok 2. 
Zaterdag 9 maart 14.00-15.30 uur:  
speurtocht in de kerk voor alle kinderen  
die de H. Communie doen.
Dinsdag 19 maart 19.00 uur:  
projectavond blok 3. 
Zondag 31 maart 09.30 uur:  
Eerste paasdag, gezinsviering met  
zang van De Gouden Appeltjes.

H.Antoniuskerk, Best 
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 
18.00 uur: viering met zang van De Gouden 
Appeltjes. Aansluitend is er een vastenmaaltijd 
voor de communicanten en hun ouders,  
broertjes en zusjes.

Beerse vormelingen 
naar Peerke Donders
Woensdagmiddag 21 februari hebben de  

vormelingen van Beers een bezoek gebracht  

aan Peerke Donders.

Daar kregen zij te horen dat de boodschap is van 

Jezus, dat je in je leven de naastenliefde 

aan anderen moet laten zien. Dat je bij het 

vormsel belooft heel goed voor anderen te zijn 

en te doen wat God van je vraagt. Verder dat er 

ook mensen zijn geweest die hun hele leven in 

dienst van die opdracht hebben gesteld, zoals 

kloosterlingen en missionarissen. Het leven van 

Peerke, wat hij deed voor de melaatsen en het 

wonder dat er gebeurd is op zijn voorspraak, 

maakte veel indruk. 

Hierbij een foto van de vormelingen van twee 

jaar geleden (er staat ook een foto op de achter-

grond van de tentoonstelling over de heiligen 

van Brabant met pastor Brouwers van Best erop.) 

Deze foto stond in het Peerke Dondersblad.
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God de Vader
Dit gedeelte van de Bijbel ging over het 

ontstaan van het joodse volk waarin Jezus 

geboren zou worden. Het testament was het 

verbond met Abraham. Het tweede grote 

gedeelte van de Bijbel noemen we het 

Nieuwe Testament. Bij zijn laatste avondmaal 

spreekt Jezus over het nieuwe verbond:  

Hij heeft Zichzelf voor ons aan het kruis laten 

slaan, zodat wij altijd goed kunnen maken 

wat we verkeerd hebben gedaan en na onze 

dood bij God gelukkig kunnen zijn. Wij moeten 

op onze beurt luisteren naar wat Hij zegt en zijn 

geboden (dezelfde als in het Oude Testament) 

zien als regels voor het liefhebben van elkaar.

In het Nieuwe Verbond leren we God anders 

kennen. Jezus vertelt ons duidelijk dat er één God 

is, maar dat die God drie personen zijn!? Dit snapt 

niemand. Ik kan het dus ook niet uitleggen.

Er was ooit een belangrijke bisschop, Augustinus, 

die hierover liep na te denken terwijl hij op 

het strand heen en weer liep. Hij zag een klein 

kindje dat een kuiltje in het zand had gemaakt 

en telkens naar de zee liep met een emmertje. 

Het vulde het emmertje met water en gooide 

dat in het kuiltje. Nadat hij dit een paar keer had 

gezien vroeg de bisschop het kindje wat hij deed. 

“De zee in het kuiltje doen!” De bisschop zei 

verbaasd: “Die grote zee kan toch nooit in dat 

kleine kuiltje!” Het kindje (dat een engel was) zei 

toen: “Zo kan ook de grootheid van God nooit in 

jouw mensenverstand!” en het verdween.

Een leuk verhaaltje om duidelijk te maken dat 

we dit nooit kunnen begrijpen. Maar we horen 

wel duidelijk over God de Vader. Bij de doop van 

Jezus in de Jordaan horen we de stem van God 

en als Jezus met zijn leerlingen boven op de berg 

staat, horen we zijn stem. Jezus spreekt meer-

dere keren tot Hem als Hij iets bijzonders gaat 

zeggen of doen. En Jezus vraagt Hem of er geen 

andere oplossing is om de mensen te helpen 

dan die verschrikkelijke dood aan het kruis. Het 

allermooiste is echter dat Jezus ons leert hoe we 

God mogen aanspreken en wat we Hem mogen 

vragen. Die woorden kennen wij als het Onze 

Vader.  

Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat we God 

niet meer moeten zien als de strenge straffende 

God uit het Oude Testament, maar als een Vader 

die heel veel van ons houdt en onze namen zelfs 

in de palm van zijn hand heeft geschreven. 

Volgende keer: God de Zoon.

Vorige keer vertelde ik over God in  
het Oude Testament.

God de 

Vader die 

het land van 

het water 

scheidt. 

Fresco van 

Michelangelo 

in de Sixtijnse 

Kapel.



Cijferpuzzel
Wat voor eten heeft  
deze jongen bij zich?

Doolhof
Help jij de vrouw om de verloren munt  
te vinden door het doolhof op de vloer?  
Je mag niet over de lijntjes gaan. 

vroege voorjaarPuzzelpagina

Rebus
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Kleurplaat wonderbare broodvermenigvuldiging
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