
Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
Maandag 27 mei gaan we na school oefenen 
voor het grote feest, de eerste heilige communie.
Vrijdag 31 mei doen we dat nog eens, want 
Zondag 2 juni is het zover: de eerste heilige 
communie om 10.30 uur.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Zondag 19 mei, eerste pinksterdag, 9.30 uur: 
Kleine Pinksterviering in de Sint-Joriskapel. 
Een viering, speciaal voor gezinnen met jonge 
kinderen, met zang door kinderkoor ‘Triangel. 
Na de viering is er ranja voor de kinderen en 
koffie en thee voor de ouders.
Maandag 20 mei, tweede pinksterdag,  
10.00 uur: Openluchtviering bij de kapel van 
de H. Eik. Wie mee wil lopen in de processie 
met het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw van 
de Heilige Eik kan vanaf 9.30 uur verzamelen bij 
het adres: Groenewoud 4. De kinderen die dit 
jaar hun eerste communie vieren, lopen mee met 
bloemen. 
Zondag 26 mei, 10.00 uur: Viering van de eerste 
heilige communie met kinderkoor ‘Triangel’.
Zondag 2 juni, 10.00 uur: Viering van het heilig 
vormsel, met zanggroep ‘Mixed Voices’.  Vicaris-
generaal Theo Lamers komt namens de bisschop 
het H. Sacrament van het vormsel toedienen.

Sint-Odulphuskerk, Best 
Zondag 17 juni,11.00 uur is er een gezamenlijke 
viering voor alle parochianen uit Best, Oirschot, 
Spoordonk en de Beerzen in de pastorietuin.  
Bij slecht weer vindt de viering plaats in de kerk.
Zaterdag 22 juni, 17.00 uur: dankviering voor 
alle eerstecommunicanten uit Best. Aansluitend 
is er in de pastorietuin een samenkomst, waarbij 
de kinderen, hun ouders, broertjes, zusjes en 
andere familieleden welkom zijn. De werkgroep 
zorgt voor iets te eten en te drinken.
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Feesten in mei
Mei is een echte feestmaand.  

Er val veel te vieren. 

Om te beginnen is het nog vakantie en vieren we 

op 5 mei dat we nog steeds in een vrij land leven.

Het is de hele maand Mariamaand. Je kunt een 

kaarsje bij haar opsteken en aan haar denken. 

Je kunt ook een bloemetje bij haar beeld neer-

zetten, want Maria is de moeder van Jezus,  

maar ook de moeder van iedereen. Ze is een heel 

sterke vrouw, bij wie je al je zorgen kwijt kunt. 

In mei vieren ook alle andere moeders feest,  

want de tweede zondag in mei, dit jaar is dat  

12 mei, is het Moederdag. Misschien ga je mama 

verrassen met een ontbijt of een zelfgemaakt 

knutselwerkje. Daar zal ze vast blij mee zijn!

Maar er is nog meer om te vieren: donderdag  

9 mei is het Hemelvaartsdag en tien dagen later 

vieren we Pinksteren. 

Genoeg om te vieren dus en hope-

lijk kun je op al die vrije dagen ook 

genieten van mooi weer, want in 

mei is de zomer nabij! 

H.Antoniuskerk, Best 
Dit jaar bestaat het Wilhelminadorp, de wijk in 
Best waarin de H. Antoniuskerk staat, 75 jaar. 
Ook de kerk viert haar 75e verjaardag in een 
gezamenlijke viering voor alle parochianen op 
zondag 23 juni om 10.30 uur. Iedereen is van 
harte uitgenodigd dit feest samen te vieren!
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Het verhaal van ...

De 
leerlingen  
en 
apostelen 
van 
Jezus
De termen ‘leerlingen’  
en ‘apostelen’ worden  
vaak door elkaar gehaald als het gaat over 
degenen die met Jezus meegingen door het land 
toen Hij zijn Blijde Boodschap (evangelie) verkon-
digde dat God zoveel van de mensen houdt.

Toen Jezus 30 jaar was geworden, ging Hij uit huis 
bij Maria. Tot die tijd woonden zij samen (wanneer 
Jozef gestorven is weten we niet) en Jezus zorgde 
voor het inkomen als timmerman.

Hij vroeg de eerste leerlingen, Johannes, Simon 
(die Hij later de naam Petrus gaf), Andreas en 
Jacobus met Hem mee te gaan. Zij wilden graag 
mee, want ze hadden ook gezien dat Hij die 
wonderbare visvangst had gedaan. Zij waren 
vissers en behalve Simon waren ze ook niet 
getrouwd.

Naderhand kwamen er steeds meer leerlingen 
bij, die alles in de steek lieten om meer van deze 
wonderlijke man te horen. Hij wist niet alleen 
alles wat er in het Oude Testament stond en kon 
boeiend over God vertellen (met een uitleg die 
iederen begreep), Hij kon ook onverklaarbare 
dingen doen. Er waren er 12 die Hij heel dicht 
bij zich hield en die Hij veel meer uitlegde dan 
alle anderen. Het getal 12 lijkt heel belangrijk, 
maar daar vertel ik zo meer over. Er waren echter 
nog veel meer leerlingen en daaronder ook veel 
vrouwen die met Hem meegingen (Maria was 
daar ook altijd bij). Judas was de penningmeester. 
Op sommige momenten lezen we dat de vissers 
onder hen ook hun eigenlijke werk uitvoerden, 
waarschijnlijk om de onkosten van alle leerlingen 
te kunnen betalen.

Onder de 12, die een speciale positie hadden 
en de naam ‘apostel’ kregen, waren er ook drie, 
Simon, Johannes en Jacobus, die altijd bij Hem 
waren. Zij waren er ook toen God de Vader 
bovenop de berg over Jezus sprak als zijn Zoon. 
We lezen in het verhaal dat Lucas over Jezus 
heeft geschreven (hoofdstuk 10), dat Jezus 72 van 
zijn leerlingen (dan zie je dus hoeveel er waren) 
eropuit zond om ook de boodschap te verkon-
digen en naar die plaatsen te gaan, waar Hij 
naderhand zelf ook naartoe zou gaan.

Het getal 12 was heel belangrijk voor 
het Joodse volk, want dat betekent 

eigenlijk: compleet. 

Dit kwam omdat Jacob, de zoon van Izaäk en  
de kleinzoon van Abraham, 12 zonen had.  
De nakomelingen van die 12 zonen werden de 
12 stammen van het volk. Toen Judas nader-
hand Jezus had verraden, was hij natuurlijk geen 
apostel meer, maar de anderen wilden dat er 
toch weer 12 zouden zijn en daarom hebben zij 
Matthias erbij gekozen. Omdat Paulus later Jezus 
zelf heeft gezien, toen Jezus hem de opdracht 
gaf om ook de Blijde Boodschap te verkondigen, 
mocht ook hij apostel genoemd worden.

Apostelen worden ook wel discipelen genoemd. 
Bij de dood en de verrijzenis van Jezus horen  
we ook meer over de vrouwen die met Hem als 
leerling meegingen. En nu is dus de bedoeling 
dat we allemaal leerlingen van Jezus zijn.
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Terugblikken
Eerstecommunicanten Middelbeers vieren 
Witte Donderdag.

Eerst was er een korte inleiding over de  
betekenis van Witte Donderdag, de H. Mis en 
het delen. Ze namen zelf allerlei verschillende 
soorten brood mee, die ze daarna met allen 
deelden bij een gezamenlijke maaltijd  
met hun familie. Het brood werd  
onderling gedeeld na de tomatensoep.  
Daarna volgden nog een paar vissticks.

Op 14 april was de eerste heilige communie-
viering voor alle communicanten uit Best,  
m.m.v. de Gouden Appeltjes.

37 Kinderen, allemaal uit Best, hebben hun  
eerste communie gedaan in de Sint-Odulphus-
kerk. Allemaal van harte gefeliciteerd.

Bron: Facebookpagina 

Sint-Odulphuskerk, Best?Vraag het Dulfke
Waarom heet jij Digidulfke,  
het is zo’n aparte naam?

Dulfke: Onze parochie heet Sint-Odulphus 
van Brabant. Het verkleinwoordje is Dulfke. 

Dit is omdat het speciaal voor 
kinderen is. 
Digi is van digitaal.  
Dat betekent dat dit blad 
alleen via de computer 
verschijnt en niet via de 
gewone post in de bus 
komt. Samen is dat dus 
Digidulfke: het digitale 
Dulfke! 

Heb je ook een vraag?
Dan kun je een mailtje 
met daarin je vraag 
sturen naar: digidulfke@

odulphusvanbrabant.nl

Mariakapelletjes
In onze parochie is merkbaar dat de 
meimaand een bijzondere maand is,  
o.a. in de zes Mariakapellen.

Heikant in Best, De Vleut in Best, Spoordonk, 
de toren van Oostelbeers, Westelbeers en  
de H. Eik in Oirschot. 
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God de Heilige Geest
Hoe ziet Hij eruit? Hoe werkt Hij? Wat doet Hij?

We lezen in het begin van het Nieuwe 

Testament dat Hij naar Maria komt, die daarna 

in verwachting is van Jezus. Later zien we 

Hem in de gedaante van een mooie duif boven 

Jezus, Die gedoopt wordt in de Jordaan als God 

de Vader Hem zijn Zoon noemt. We horen van 

Hem als Jezus Hem uitblaast over zijn vrienden: 

”Ontvangt de Heilige Geest. Als je iemand zijn 

fouten vergeeft, zijn zij ook bij God vergeven.”  

En als allerbelangrijkste: als Jezus bij zijn hemel-

vaart Hem aan de leerlingen belooft en Hij komt 

de week daarna, eerst als een soort storm over de 

huizen, maar dan als vlammen boven de hoofden 

van de leerlingen. Maar dat is zoals Hij er uitziet.

Nu: hoe werkt Hij, wat doet Hij?

Dat is nu net het moeilijke: je ziet Hem niet,  

maar kunt wel merken dat Hij er is.

De leerlingen merkten het omdat zij opeens alles 

begrepen wat Jezus had gezegd en gedaan en 

wat er was gebeurd. De mensen die met die 

komst (Pinksteren) naar de leerlingen kwamen 

luisteren, merkten het omdat ze de leerlingen  

allemaal in hun eigen taal hoorden spreken.

Hij werkt dus in onze eigen geest. Hij geeft ons 

goede dingen in, werkt als geweten, zorgt dat we 

de juiste beslissingen kunnen nemen, waarschuwt 

ons voor gevaren en geeft ons goede en nieuwe 

ideeën als we die nodig hebben. Jezus heeft ons 

ook beloofd, dat die Heilige 

Geest de kerk van God nooit in de steek zal 

laten, maar er altijd voor zal blijven zorgen. Met 

het vormsel krijg je op een bijzondere manier die 

Heilige Geest, die jou dus kan helpen in je hele 

leven, bij alle moeilijkheden, bij alle beslissingen. 

En waarschijnlijk denk je er niet altijd goed bij 

na, maar je noemt Hem heel vaak. En niet alleen 

Hem, maar ook God de Vader en God de Zoon. 

Elke keer als je een kruisteken maakt en zegt: In 

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest.

Dus ook al snap je niet goed hoe dat nu kan:  

1 God, 3 personen: elke keer als je een  

kruisteken maakt, laat je toch zien dat je in 

Hem wilt geloven. Als je dan ook nog goed 

luistert naar wat die Heilige Geest jou voor 

goede gedachten en ideeën geeft en daarna 

leeft volgens hetgeen God de Zoon ons heeft 

verteld, zul je straks na dit leven weer opnieuw 

al je overleden familieleden terugzien en eeuwig 

mogen leven bij de oorsprong van alle liefde die 

wij kennen: God de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest.

We hebben God de Vader en God de Zoon al 
gezien in de vorige afleveringen. Nu gaat het 
over de moeilijkst te begrijpen persoon van 
God: de Heilige Geest.



Zoek de tien verschillen
De wijnboer wil graag dat er aan elke tak van  
de wijnstok heel veel grote druiventrossen 
groeien. Kun jij de tien verschillen tussen de 
plaatjes vinden?

Zoek de negen 
waterkruiken
Abraham stuurt zijn knecht op pad om een 
vrouw voor Izaak te zoeken. De knecht vindt
Rebekka, die kruiken met water vult voor de 
kamelen. Kun je negen waterkruiken vinden  
op dit plaatje?

Doolhof
Als je het doolhof volgt zie je wat Ruth zegt
tegen haar schoonmoeder Naomi wanneer ze 
haar huis verlaat en met Naomi vertrekt.

voorjaarPuzzelpagina
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Kleurplaat Maria
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