
Advent  
Er staan vier kaarsjes op een rij

wachtend op het feest.

Eén lichtje laat ons alvast zien

hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,

ons wachten wordt beloond.

Het wordt steeds lichter in de kerk,

dit huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,

drie vlammetjes van licht

vertellen van het Kind dat komt,

is dát geen mooi bericht?

 
Nu mag het vierde kaarsje aan.

Vier lichtjes laten horen:

nog een paar nachtjes slapen,

dan wordt het Kind geboren.

Uit: Wonderwel, jaargang 25, no.1.  

Uitgave Gooi en Sticht.
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Verschijningsdata 
en thema’s DigiDulfke
•		 15 december: Kerstmis en  

de doop van Jezus

•		 14 januari: Maria Lichtmis en Valentijn

•		 16 februari: Veertigdagentijd

Speciale vieringen
Sint-Odulphuskerk, Best
Zondag 24 november 09.30 uur: 
Gezinsviering ter gelegenheid van Sint-Nicolaas, 
met pastoor Felie Spooren en diaken Berend 
van de Berg en met zang van de Gouden 
Appeltjes. We hopen dat Sinterklaas een 
bezoek brengt, na afloop van de viering.

Zaterdag 14 december is om 18.00 uur weer 
de jaarlijkse opening van de kerststal bij de  
Mariakapel in de Vleut. De grote kerststal maakt 
deel uit van de kerststallenroute, die vanaf 
dan weer gelopen of gefietst kan worden.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
Zondag 26 januari 2025 10.00 uur: Viering 
waarin de aanstaande communicanten  
zich voorstellen.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
Kerstavond, 24 december 18.00 uur:  
Familieviering

Eerste Kerstdag, 25 december 9.00 uur:  
Sint-Petrusbasiliek: Herdertjesviering

Koetshuis, Nieuwstraat 17, Oirschot
achter het pastoraal centrum 

Zondag 8 december 10.00 uur: Voorbereiding  
eerste H. Communie Oirschot en Spoordonk. 
De bijeenkomst is voor ouders en kinderen en 
duurt tot uiterlijk 11.15 uur.
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Verslag

Start voorbereiding 
Vormsel
Op 5 november zijn we gestart met de  
voorbereiding op het Vormsel.

Voor de kinderen stond een bezoek aan 
de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot op het 
programma.
De kinderen kwamen enthousiast terug in het 
Koetshuis waar hun ouders kennis hebben 
gemaakt met pastoor Felie Sporen en pastor 
Pauline Vermeulen.

“Ik heb vanavond meer geleerd dan vandaag 
op school!”, zei een vormeling. Dat is een 
mooi compliment voor de gids! 
De klanken van het carillon zijn even uitgepro-
beerd. Over de gewelven lopen in het donker 
is best een beetje spannend.  

De ouders hebben met elkaar kennis gemaakt 
en gesproken over ouder zijn in deze tijd.
‘Wat geef je door aan je kind, welke kern-
waarden staan in de opvoeding centraal?’
Pastoor Felie heeft een verbinding gelegd 
tussen de kernwaarden van de ouders
en de drie kernwoorden van Jezus: geloof, 
hoop en liefde.

Een lid van de werkgroep omschreef het kort 
en krachtig: “Het was een goed begin!”

Advent 

Vol verwachting 
klopt ons hart
Rond 5 december zingen we dit uit volle borst!  
We hopen dat Sinterklaas leuke cadeautjes 
voor ons brengt. Maar wist je dat de komende 
weken ook in de kerk ons hart vol verwachting 
klopt? Want het is Advent! We bereiden ons 
voor op Kerstmis. We verwachten de geboorte 
van het kindje Jezus, dat vrede kwam brengen 
aan alle mensen van goede wil.

Daarom is de Advent een tijd van hoop.  
We hopen dat er vrede mag komen in de 
landen waar het nu oorlog is. We hopen dat 
het geweld stopt en dat haat plaats maakt 
voor begrip, verzoening en vrede. We hopen 
dat mensen stoppen met de aarde kaal te 
plukken en de lucht, het water en de bodem  
te vervuilen.  
We hopen dat er genoeg te eten en te drinken  
zal zijn voor iedereen. En dat er voor iedereen 
een veilig plekje mag zijn om te wonen, ook 
voor de vluchtelingen in ons midden. 

Honderden jaren vóórdat Jezus geboren werd, 
droomden mensen zoals de profeet Jesaja 
daar ook al van. Wij lezen er de komende 
weken over in de kerk. Wij dromen met Jesaja 
mee: over een wereld van vrede, waar mensen 
samen leven en waar ook de dieren, bloemen, 
bomen, ja alles wat leeft, eerlijke kansen 
heeft. We dromen er niet alleen over, maar we 
proberen er óók een steentje aan bij te dragen! 
We willen de komst van Jezus in ons midden 
goed voorbereiden.  
Dan zullen we merken dat het waar is wat 
Jezus eens zei: “Gods koninkrijk is niet ver 
weg, het ís er al, overal waar mensen goede 
dingen doen. Zie je het?”

Namens het pastoraal team, 

Wilfred van Nunen
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Kerkkalender Advent 

Het aftellen kan 
beginnen
Het zichtbare teken van de advent is een krans 
met daarop vier kaarsen. Elke zondag van de 
advent wordt een kaars meer aangestoken 
op de krans. Zo branden in de week waarin 
Kerstmis valt alle vier de kaarsen.

Het gebruik om rond deze tijd een krans te 
maken, is al van voordat Jezus werd geboren. 
Heel lang geleden vierde men rond de winter-
zonnewende (rond 21 december) het feest van 
het licht. De ronde vorm van de krans verwees 
naar de zon. Het groen van de krans maakte 
duidelijk dat de natuur niet dood was, maar in 
een diepe winterslaap. Groen is daarom een 
teken van leven. Het groeiende licht met de 
kaarsen verwees naar het dichterbij komen van 
de winterzonnewende, waarbij de zon weer 
aan kracht toeneemt. 

Voor ons, die Jezus als het licht in de wereld 
zien, verwijst het groeiende licht op de krans 
naar het komst van Jezus. De rode of witte 
kleur verwijst naar Jezus boodschap van liefde: 
“Heb elkaar lief, zorg voor elkaar, zorg voor 
alles wat leeft”. 

In sommige kerken wordt ook een adventslied 
gezongen, waar steeds een nieuw couplet bij 
komt. In een aantal kerken wordt in de advent-
speriode de kerststal, met al haar bewoners, 
de ster en de dieren opgebouwd. Natuurlijk 
wordt zo het werk, want het is een heel werk 
om de kerststal in de kerk op te bouwen, meer 
verdeeld, maar belangrijker nog: het wordt 
steeds duidelijker dat het bijna Kerstmis is. 

Lieve Paus Franciscus
Kinderen uit de hele wereld hebben een brief 
geschreven aan paus Franciscus en beginnen 
die brief met: Lieve …

Zo vroeg Emil van 9 uit de Dominicaanse 
Republiek: “Lieve Paus Franciscus,  
Kunnen onze overleden familieleden ons zien 
vanuit de hemel?”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Beste Emil,
Ja, hier kun je zeker van zijn. Ik kan me voor-
stellen dat je aan je familieleden denkt die 
in de hemel zijn. Jij kunt ze niet zien, maar zij 
kunnen jou, zeker op sommige momenten 
in je leven, wel zien - als en wanneer God 
het toelaat. Wist je dat ze niet ver van ons 
vandaan zijn? Ze bidden voor ons en zorgen 
liefdevol voor ons. Dat is het belangrijkste.
Je kunt je jouw overleden familieleden als 
volgt voorstellen: ze lachen je toe vanuit de 
hemel. Jij hebt ze getekend als dat ze om mij 
heen vliegen. Maar ze ‘vliegen’ om jou heen. 
Ze vergezellen jou met hun liefde.”
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De kastanjebomen op 
de markt
Oirschot - Elk jaar als het in Oirschot kermis is, 
liggen er prachtige, glimmende kastanjes op de 
Markt. Ik kan het niet laten om er dan een paar 
op te rapen en in mijn zak te stoppen!

Dit jaar heb ik een paar kastanjes in de grond 
gestopt. In een bloempot met potgrond. 
De kastanjebomen op de Markt zijn oud en 
sommige zijn al verdwenen. Hoe leuk zou 
het zijn als er straks ergens ‘nakomelingen’ 
groeien van deze bijzondere bomen! In het 
voorjaar ga ik ze ergens planten. Op een 
plekje waar ze de kans krijgen om uit te 
groeien.

In de Bijbel wordt vaak met bewondering over 
bomen gesproken. Ze zijn een schuilplaats 
voor vogels en andere dieren. Ze zorgen voor 
voedsel en schaduw. En omdat  
ze stevig geworteld staan, zijn 
ze een teken van trouw en 
standvastigheid. We weten 
inmiddels dat bomen ook 
heel belangrijk zijn voor het 
klimaat. Elke boom die we 
planten, is een bijdrage 
aan een leefbare wereld. 
Misschien weet jij ook een 
plek, in jullie tuin of buurt, 
waar je een boompje zou 
kunnen planten? 

Wilfred van Nunen
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Terugblik 

Sint-Maarten  
Al in de vijfde eeuw werd de heilige Martinus, 

ofwel Sint-Maarten, geëerd op 11 november,  

de datum van zijn begrafenis. 

In de middeleeuwen werd het een belangrijk 

feest, dat populairder was dan Sinterklaas. 

Volgens oude bronnen werd Sint-Maarten  

ook toen al buiten gevierd, met vreugde-

vuren en fakkels. Deze traditie zetten wij in 

onze parochie door. Op zaterdag 9 november 

vierden we de gedachtenis van Sint-Maarten 

in de Sint-Odulphuskerk in Best. Om licht te 

brengen in deze donkere maand zijn we in 

optocht met lampionnen naar de pastorietuin 

getrokken. Daar brandden fakkels en werd 

warme chocomel uitgedeeld.

‘Christus Koning’ is het feest 
waarmee het kerkelijk jaar 
afgesloten wordt. De week 
daarna begint de advent. 
Met Palmzondag gaat Jezus 
Jeruzalem binnen als de 
koning die trouw is aan God 
en de armen en verdrukten 
beschermt. Hij is te herkennen 
aan zijn goedheid. Hij is een 
nederige koning: hij komt niet 
te paard, maar op een ezel.



Doolhof
Kan jij de weg door het doolhof vinden?

Woordzoeker
Zoek de volgende woorden in het 
woordrooster: 

Als je al die woorden in het rooster hebt 
gevonden, kun je met de letters die over-
blijven een nieuw woord vormen.

Rebus
Kan jij onderstaande rebus oplossen?

AdventPuzzelpagina

BOEK
BOOT
DAK
DECEMBER
GESCHENK
KOEK

MIJTER
PAARD
PIET
SCHOEN
SCHOORSTEEN
SINT

SNOEP
SPANJE
SPEELGOED
STAF
WORTEL.
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Uitnodiging
Wil jij een mooi cadeautje maken voor het  
kerstkindje in de kribbe?

Versier de kerstengel. Je kunt kleuren met potloden, 
stiften of verf. Of dingetjes erop plakken.  
Gebruik het vlak onder de handjes met kaars om je 
kerstwens te schrijven.

Knip de kerstengel uit en  
schuif het in elkaar. 
Neem je engeltje mee tijdens 
de openstelling van de kerken 
met Kerstmis, als een cadeautje 
voor het Kindje in de kribbe.

Kleur-/knutselplaat Kerstengel
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