
Alles wat je nodig hebt 
in het leven is …
De redactie wenst jullie een heel gelukkig en  

liefdevol 2025!

Ook dit jaar willen we kinderen en volwas-

senen laten delen in de schat van ons geloof! 

Nog bedankt voor alle engeltjes van Hoop!  

Ze doken overal in de parochie op! Leuk om 

te merken dat Digidulfke ook op school wordt 

gebruikt. 

In deze editie lees en leer je over een 

bijzonder feest ‘De opdracht van Jezus’  

ofwel: ‘Maria Lichtmis’.

Sint-Valentijn vult dit keer een bladzijde in  

ons vriendenboekje. De apostel Johannes 

schrijft ons een brief waarin hij uitlegt waar de 

liefde vandaan komt. 

Veel plezier met de raadsels, puzzels en  

kleurplaat. Vergeet niet: ‘Liefde is  

waar het op aankomt in het leven!’

De redactie

Foto: glas-in-lood raam,  

Saint-Briac-sur-mer

Speciale vieringen
Sint-Odulphuskerk, Best
12 maart, 19.00 - 20.30 uur in de pastorie: 
voorbereiding H. Vormsel, thema 4

H. Antoniuskerk, Best
16 maart, 11.00 uur: Presentatieviering 
communicanten uit Best

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot 
2 februari, 11.00 - 12.15 uur:  
3e bijeenkomst voor communicanten en  
hun ouders in het Koetshuis achter het 
Pastoraal Centrum in de Nieuwstraat.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
26 februari, 10.00 uur: Presentatieviering 
eerstecommunicanten

Zaterdag 15 februari 09.30 - 14.00 uur:  
Alle vormelingen gaan op bezoek bij de  
‘Winteropvang daklozen’ in de  
Sint-Petruskerk in Eindhoven.

Verschijningsdata 
en thema’s DigiDulfke
•		 16 februari: Veertigdagentijd

•		 16 maart: Goede Week en Pasen

•		 20 april: Paastijd en Maria

•		 18 mei: Pinksteren, Hemelvaart en Odulphus

•		 15 juni: Petrus en Paulus

•		 20 juli: Kleine vakantie-editie

D i g i D u l f k eD i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers
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Raadsel
De datum waarop wij het feest vieren is  

ook bijzonder. Weet jij op welke dag in 

december het grote feest van de geboorte  

van Jezus begint? Tel bij dit getal 40 dagen op. 

Welke datum krijg je dan?  

Maria Lichtmis –  
opdracht van Jezus
Op 2 februari 
vieren we een 
heel bijzonder 
feest. Tijdens dit 
feest wordt een 
lichtjesprocessie 
gehouden. 

Jezus wordt in de 
Bijbel ‘Het Licht 
van de wereld’ 
genoemd. Maria, 
de moeder van 
Jezus, was en 
is heel populair. 
Vroeger dachten 
de mensen dat de 
lichtjes bedoeld 
waren om het 
moederschap 
van Maria in het 
zonnetje te zetten. 
Daarom zijn de 
mensen dit feest 
‘Maria Lichtmis’ 
gaan noemen.
Dit feest draait om Jezus en de opdracht die 
Hij van God zal ontvangen. 

In het verhaal horen wij dat Jozef en Maria 
Jezus naar de tempel in Jeruzalem brengen 
om Hem aan God toe te wijden. In de Bijbel 
staat dat zij twee tortelduiven meenemen. 
Deze tortelduiven werden aan de priester 
gegeven om voor God te offeren. Het bezoek 
aan de tempel zal voor Maria onvergetelijk 
worden en zij zal nog meer gaan begrijpen hoe 
bijzonder haar kind is en dat haar leven met 
Hem onlosmakelijk is verbonden. 

Twee oudere mensen hebben lang op deze 
dag gewacht. Een oude man met de naam 
Simeon en de profetes Hanna. Beiden keken 
zij uit naar de komst van Jezus. Hij zal de 
bevrijder van hun volk worden. Deze ontmoe-
ting is voor Simeon, Hanna, Maria en Jozef 
heel bijzonder.

Vriendschap = liefde
In het Oude 
Testament vind 
je een klein 
boek met de 
naam ‘Ruth’. 

Dit boek begint 
verdrietig. Twee 
vrouwen zijn 
onderweg. De 
mannen van 
Ruth en Naomi 
zijn gestorven 
door hongersnood. Samen met haar schoon-
moeder Naomi gaat ze op reis naar het land 
Juda. Naomi is daar geboren. Ruth staat voor 
de keuze: blijven of gaan wonen in het land 
van Naomi. Ruth zegt: “Ik blijf bij u. Waar u 
gaat, ga ik. Uw land is mijn land. En uw God 
is mijn God.” De twee vrouwen zijn vanaf dat 
moment vrienden voor het leven. Het verhaal 
loopt goed af! 😊 Ruth gaat trouwen en krijgt 
een zoon. 
🖤💛🖤

Raadsel
Wie zie je in het raam op de foto hiernaast?Herken je de personen? 
Zie je wat Jozef in zijn handen houdt? 
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Dit ben ik: Valentijn
Naam: mijn ‘doordeweekse’ naam was 

Valentijn. Mijn meer ‘zondagse’ naam: 
Valentinus. Later, toen ik al niet meer 
leefde, werd ik heilig verklaard en sinds-
dien werd ik Sint-Valentijn genoemd.

Geboortedatum: ik leefde in de derde eeuw 
na Christus in Rome. Mijn verjaardag heb 
ik nooit gevierd, maar veel mensen vieren 
wel de dag waarop ik gestorven ben:  
14 februari.

Talen: ik leefde in Italië en sprak dus 
Italiaans.

Belangrijkste gebeurtenis: Toen het  
dochtertje van de stadhouder (die was 
namens de keizer de baas) van Rome heel 
ziek was, heb ik haar kunnen genezen.  
De stadhouder was heel blij en ging ook in  
God geloven. De keizer van Rome geloofde 
niet in God en was niet blij met de actie 
van de stadhouder en ook niet met die 
van mij. Mijn dagen waren daarna geteld.

Bijna niemand weet dat: als mensen mij om 
hulp kwamen vragen, ik hen niet alleen 
raad en hulp gaf, maar ook altijd een bloem.

Ik houd van: rood,  
de kleur van de liefde, 
maar vooral van alle 
mensen die lief zijn 
voor andere mensen, 
hen helpen en van 
God houden. En als je 
iemand iets wilt geven 
op Valentijnsdag: een 
kleinigheidje met liefde 
gemaakt, is een groot 
cadeau!

Ik houd niet van: mensen 
die onaardige dingen 
doen, ruzie maken of 
nog erger.

Mijn motto: hou van 
elkaar en van God!

Lieve Paus Franciscus
Kinderen uit de hele wereld hebben een brief 
geschreven aan paus Franciscus en beginnen 
die brief met: Lieve …

Zo vroeg Ryan van 7 uit de Verenigde Staten: 
“Lieve Paus Franciscus, 
Hoe kan God ons horen? God zegene u! 
Liefs, Ryan”

Paus Franciscus antwoordde: 
“Ryan, wist je dat God naar ons luistert?
Ja, hij luistert naar ons, maar niet met oren. 
God kan ons zelfs horen wanneer er geen 
woorden uit onze mond komen. God luistert 
naar het hart. Jezus heeft dit gezegd: Als we 
bidden, hoeven we niet veel te zeggen.  
We hoeven geen lange discussies te voeren 
met God. Dit is niet nodig. Wat we wel 
moeten doen, is ons hart helemaal open-
stellen voor hem. We moeten ons hart 
openen, gewoon zoals het is. Dan kan God 
luisteren naar wat er in ons hart is. En Jezus 
is dichtbij iedereen persoon en luistert naar 
iedereen, omdat hij God is. Hij is God, en hij is 
in staat om dat te doen.”
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Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikipedia.org,  
otheo.be, wiesewijs.nl, digipuzzle.net

Alle liefde  
komt van God

Waar komt de liefde vandaan?
Alle liefde komt van God. In deze brief legt de 
apostel Johannes uit hoe dat komt. Liefde is 
meer dan verliefd zijn. Je kunt op veel manier 
liefhebben. Mensen houden van mensen en  
van dieren. Vrienden houden van elkaar.  
Je ouders houden van jullie. Mensen worden 
vaak ongelukkig als niemand van hen houdt. 
Liefde is niet altijd gemak-
kelijk. Het is moeilijk om 
afscheid te nemen van 
wie je houdt. Liefde is 
soms best ingewikkeld. 
Liefde vraagt soms om 
iemand los te laten aan 
wie je gehecht bent.  
Dat doe je dan weer uit 
liefde. Liefde ontvangen is 
een cadeau en liefde geven 
leer je iedere dag van je 
leven! 

Lieve mensen, 

Jullie zijn tot veel liefde in staat. Mannen 

houden van hun vrouwen en omgekeerd. 

Ze blijven elkaar trouw en genieten van de 

kinderen die ze samen van God kregen. 

Vrienden hebben veel voor elkaar over.  

Ze helpen elkaar en genieten samen van 

de mooie dingen in het leven. Verliefden 

zien in elkaars ogen de hele wereld. Ouders 

houden van hun kinderen. Ze zorgen 

voor hen en wensen op elk gebied het 

beste voor hen. Kinderen houden van hun 

ouders. Ze waarderen wat hun ouders voor 

hen doen en brengen vreugde op hun oude 

dag. Broers en zussen houden van elkaar. Ze 

maken samen veel plezier en hebben een 

band voor het leven. Liefde is waar het op 

aankomt in het leven. En die liefde komt van 

God. Nog voordat wij geboren waren, hield 

God al van ons. God houdt van alle mensen, 

zonder onderscheid. 

Johannes

Bron: Kolet Janssen, Het grote avontuur van God 

en mens, Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen, 

Uitgeverij Kok Davidsfonds/Infodok, 2004, p. 276.

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Doolhof
Kan jij de pijl de juiste weg door het doolhof 
naar het hartje wijzen?

Woordzoeker
Zoek de volgende woorden: 

Welk woord vormen de overgebleven letters?

Verschillen
Kan jij de 5 verschillen vinden?

Rebus

ValentijnPuzzelpagina

BLIJ
CHOCOLADE
FIJN
GOED
HART
HEM
HOPEN

HOUDEN
LEUK
LIEF
LIEVE
MOOI
POST
PRIMA

ROOS
ROZEN
TULP
VRAAG
VRIENDIN
WENS
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Kleurplaat Maria Lichtmis
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