
Goede week
Wat was het mooi weer, de afgelopen dagen! 

Iedereen die vakantie had, en dat waren alle 

kinderen, boften maar! Vergeten waren de 

koude en natte dagen. Wij zijn, ook al is het al 

bijna lente, bijna vergeten dat het nog gewoon 

winter is. 

Zo gaat het eigenlijk ook een beetje met  

de verhalen van Jezus, op weg naar Pasen. 

In de winkels lijkt het wel alsof het al zover is. 

Toch is de veertigdagentijd pas begonnen en 

is het 13 april pas Palmpasen of Palmzondag. 

Dat is het begin van de Goede Week. Een 

mooie, belangrijke, maar ook verdrietige week!

Met Palmpasen, als Jezus gezeten op een 

ezeltje de stadspoorten van Jeruzalem nadert, 

leggen de mensen hun mantels op de weg en 

maken zo een rode loper, en zwaaien Hem toe 

met palmtakken: Hosanna, zoon van David! 

Leve de koning!
Op Witte Donderdag breekt Hij het brood 

en deelt de beker wijn met zijn leerlingen: 

het Laatste Avondmaal. Hij vraagt hen dit te 

blijven doen, om zo aan Hem te denken. Jezus 

buigt voor hen, gaat voor hen door de knieën 

en wast hun voeten. Heel nederig!

Jezus wordt gevangengenomen en op  

Goede Vrijdag ter dood veroordeeld.  

Hij moet de kruisdood sterven. Onschuldig, 

maar toch schuldig verklaard! Hij wordt in het 

graf gelegd en het is wachten op Pasen!

Palmpasen vieren 
in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot
Dit jaar blazen wij een mooie traditie nieuw 
leven in met een familieviering voor jong en 
oud om samen Palmpasen te vieren en te 
beleven. Palmpasen is een mooie ervaring 
waar je blij van binnen wordt omdat je iets 
goed kunt doen voor een ander.

Lees verder op pagina 2.

Deze keer
In deze extra dikke editie van DigiDulfke,  
vind je informatie over activiteiten en kun je 
meer te weten komen over een aantal mensen, 
die in de Goede Week een belangrijke rol 
hebben gehad. Veel leesplezier met hun 
verhalen en natuurlijk ook met de puzzels en 
de kleurplaat (dat is ook een spel). 

Verschijningsdata 
en thema’s DigiDulfke
•  20 april: Paastijd en Maria

•  18 mei: Pinksteren, Hemelvaart en Odulphus

•  15 juni: Petrus en Paulus

•  20 juli: Kleine vakantie-editie
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Palmpasenstokken versieren  
op vrijdag 11 april  
in het pastoraal centrum 
Kinderen met begeleider zijn welkom om  
op vrijdag 11 april tussen 14.30 en 16.30 uur 
een palmpasenstok te versieren in het  
pastoraal centrum aan de Nieuwstraat 17. 

Een palmpasenstok maak je niet voor jezelf. 
Het is de bedoeling dat je na de viering in de 
basiliek een bezoekje brengt aan iemand die 
wat extra aandacht van jullie kan gebruiken. 
Je doet er dus iets zinvols mee voor mensen 
in je omgeving! 

Familieviering op  
zondag 13 april om 10.00 uur  
in de Sint-Petrus’ basiliek
Op zondag 13 april zijn jullie om welkom  
om samen met ons Palmpasen te vieren.  
De viering begint om 10.00 uur. In de familie-
viering op Palmzondag gebeurt er van alles. 
De communicanten uit Oirschot en Spoordonk 
stellen zich voor en zingen twee liedjes.

Je hoort over hoe Jezus wordt ontvangen in 
de grote stad Jeruzalem en wat er daarna met 
Hem gebeurt. De verhalen zijn toegankelijk 
voor kinderen en worden ondersteund met 
afbeeldingen via een beeldscherm. 
Beleef de intocht mee door mee te doen met 
de processie in de kerk! Kinderen lopen met 
hun palmpasenstok in optocht door de kerk. 
Na de viering zijn jullie welkom voor een  
informele ontmoeting in de basiliek met een 
kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er 
limonade en iets lekkers.

Actie van de 
Speelgoedbank
Dit jaar hebben we een leuke actie samen 
met de Speelgoedbank Oirschot. Kinderen 
die op vrijdag 11 april bij ons een palmpasen-
stok hebben gemaakt, mogen een cadeautje 
uitzoeken bij de Speelgoedbank!

De Speelgoedbank bevindt zich op hetzelfde 
adres (Nieuwstraat 17) aan de rechterkant van 
het pastoraal centrum. Wij kijken uit naar jullie 
aanwezigheid op vrijdag 11 en zondag 13 april! 

Aanmelden
Het is belangrijk dat je je hiervoor aanmeldt 
via dit e-mailadres van het familiepastoraat: 
familiepastoraat@odulphusvanbrabant.nl 
Na aanmelding ontvang je van ons een  
bevestiging met informatie hoe je het 
versieren van de stok kunt voorbereiden.  
Alle items aan de palmpasenstok hebben  
een bijzondere betekenis. Op zondag 13 april 
zorgen wij voor de finishing touch: een  
palmtakje en een broodhaan. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Familiepastoraat parochie Sint-Odulphus  
van Brabant, Pauline Vermeulen - Dekker, 
pastoraal werkster, telefoon: 06 51 95 82 59,
pastorvermeulen@odulphusvanbrabant.nl
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Jezus
Mijn identiteit is: Ik ben de Zoon van God 

Over mijzelf heb Ik gezegd dat Ik ben:  
het levende Water, het Licht van de wereld, 
het Brood om te leven, de goede Herder 
en de ware Wijnstok. 

Mijn advies: blijf met Mij verbonden zoals een 
rank en de wijnstok met elkaar 
verbonden zijn. 

Hier ben Ik heel goed in: Ik 
kijk door mensen heen en 
zie wie ze van binnen echt 
zijn. Oh ja en Ik kan goed 
verhalen vertellen. 

Mijn ultieme droom: dat alle mensen 
met Mij verbonden zijn als vrienden en  
niet ongelukkig zijn of verloren lopen. 

Dit zou Ik met jou willen ruilen: niet schrikken 
van wat Ik nu tegen je zeg: “Ik geef op 
het kruis mijn leven voor jou! Dus Ik ruil 
mijn leven op aarde in om het jouwe te 
behouden.” Ik heb het uit liefde gedaan. 

Het beste wat Mij ooit is overkomen:  
dat God Mij naar jullie heeft gezonden  
om net als jullie een tijdje mens te zijn. 

Ik ben bang voor: nergens voor. Op de 
Olijfberg was Ik wel bang. Ik zag dat al mijn 
vrienden Mij in de steek hadden gelaten. 
Eén vriend heeft Mij verraden. Dat gevoel 
van ‘er alleen voor staan’ dat vond Ik het 
ergste. Ik hoop dat dit jou nooit overkomt. 
Weet dat Ik bij je ben als je Mij nodig hebt.

Ik denk nog altijd met veel plezier terug 
aan: al die mensen die Ik heb kunnen 
genezen en vooral aan de kinderen.  
Ik houd heel veel van kinderen.

Wat Ik je nog wil zeggen: mag Ik je vriend 
worden? Je bent altijd welkom bij Mij!

Jezus Christus die het kruis draagt   waaraan hij gekrui-

sigd zou worden en naar de hemel kijkt.. Geschilderd 

rond 1602 door El Greco. Collectie: Museo del Prado.

Petrus
Beroep: visser 

Mijn motto: gooi het net eens aan de andere 
kant van de boot! (omdenken heet dat bij 
jullie 😊)

Hier ben ik heel goed in: in het vissen van 
mensen. Door mijn uitstraling kan ik veel 
mensen om mij heen verzamelen. 

Mijn ultieme droom: dat iedereen bekend 
wordt met de boodschap van Jezus.  
Dat jij gelukkig mag worden zoals ik het 
ben omdat ik bij Jezus ben gebleven. 

Dit zou ik met jou willen ruilen: mijn leven 
op aarde. Ik ben nu in de hemel. Wat zou ik 
graag met jullie gaan vissen! 

Het beste wat mij ooit is overkomen:  
op een nacht ben ik over het water naar 
Jezus gelopen. Ik dacht er eerst niet bij na 
en deed het gewoon! Maar ja, toen dacht 
ik: ‘Dit is vreemd. Hoe kan dit?’ Je raadt 
het al: ik zakte in het diepe water. 

Ik ben bang voor: alles! Had je niet gedacht, 
hè? Vooral voor die geleerde mensen die 
zo deftig praten. Zelf ben ik een eenvoudig 
man uit de provincie en ben trots op mijn 
streektaal. 

Ik denk nog altijd met veel plezier terug 
aan: de drie jaar dat ik met Jezus en vele 
vrienden rondtrok. Wat een tijd was dat! 
Die man keek je aan met zijn stralende ogen 
en je was verkocht! 

Wat ik je nog wil zeggen: niemand is perfect. 
In mijn leven heb ik veel fouten gemaakt. 
Ik ben niet trots op het feit dat ik zei dat 
ik niet bij Jezus hoor. Hij wist dat ik deze 
route moest afleggen om een goede leider 
te worden.

Petrus omhoog kijken met de 

sleutel van de hemel en een bijbel 

in zijn handen. Geschilderd rond 

1900 door Daoud Corm.
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Judas Iskariot
Dit ben ik: ik was een van de twaalf vrienden 

van Jezus. Wij werden ook wel zijn leer-
lingen of apostelen genoemd. Er was nog 
een Judas, bij de vriendengroep. Om ons 
uit elkaar te houden is ook zijn achternaam 
(Taddeüs) bekend gebleven. 

Bijna niemand weet dat: ik een buitenbeentje 
was in de groep. Ik was de enige die uit  
de landstreek Judea kwam; de andere elf 
apostelen kwamen net als Jezus uit Galilea, 
een ander deel van het land. 

Hier ben ik bekend door: het is geen mooi 
verhaal, maar ik heb gezorgd dat de 
Romeinen Jezus gevangen konden nemen 
in de tuin op de Olijfberg. Door Hem een 
kus te geven, wisten zij wie ze gevangen 
moesten nemen. Ik werd daardoor bekend 
als ‘de verrader’. 

Waar ik bang voor was: dat Jezus het wist, 
dat ik de verrader was. Toen Hij na 

het Laatste Avondmaal, vertelde 
dat iemand Hem zou verraden, 
werd ik bang. Alle apostelen 
vroegen: “Ik ben het toch niet, 
Heer?” Ik ook en Jezus zei:  

“Jij zegt het”. Hij leek precies 
te weten wat er ging gebeuren. 

Het domste dat ik gedaan heb: ik heb Jezus 
verraden aan de Romeinen. Die waren 
daar blij mee en ik kreeg er dertig zilveren 
munten voor: zilverstukken. Best veel geld 
en vlug verdiend. Maar ik kreeg snel spijt 
en wilde de zilverstukken teruggeven, maar 
het kwaad kon ik niet meer terugdraaien. 
Berouw komt na de zonde, maar dan is het 
wel te laat! 

Wat mensen onthouden hebben: als je 
iemand niet kunt vertrouwen, noemen ze 
hem ook wel ‘een Judas’. Dat is echt geen 
eretitel en ik ben er zeker niet trots op! 

Judaskus. Fragment van een grotere voorstelling 

van de Bewening. Geschilderd omstreeks 1305 door 

Giotto. Collectie: Cappella degli Scrovegni Padua.

Maria
Hier ben ik heel goed in: ik kan heel goed 

luisteren, troosten en voor je zorgen alsof 
je mijn eigen dochter of zoon bent. 

Mijn ultieme droom: als God het onrecht uit 
de wereld wegneemt en de grote leiders 
ter verantwoording roept. Hoe mooi is het 
als alle mensen in vrede met elkaar kunnen 
leven? 

Dit zou ik niet met je willen ruilen: ik ben 
heel gelukkig zonder internet, telefoons, 
tablets, games en computers. 

Bijna niemand weet dat ik wist dat Jezus de 
Zoon van God was toen Hij in mijn buik 
groeide. 

Het beste wat mij ooit is overkomen:  
de geboorte van mijn kinderen. Ja, na Jezus 
heb ik nog meer kinderen gekregen. Jezus 
heeft mij zijn leerling Johannes als pleeg-
zoon gegeven. Van God heb ik de opdracht 
gekregen om voor alle mensen van de kerk 
een moeder te zijn. Dus ook van jou! 

Ik ben bang voor: de macht die mensen 
hebben doordat zij veel geld of invloed 
hebben. Daar zijn nog nooit goede dingen 
uit voortgekomen. 

Ik denk nog altijd met veel plezier terug aan: 
het bruiloftsfeest in Kana. Je had het gezicht 
van de gastheer moeten zien toen mijn zoon 
Jezus het water in de beste wijn veranderde! 
Ja, dat had ik wel willen filmen 😉 

Wat ik je nog wil zeggen: het leven is niet 
altijd een feestje. In mijn leven heb ik veel 
verdriet en angst gekend om Jezus.  
Ik voelde aan dat het niet goed zou 
aflopen. Gelukkig had ik een grote familie 
van vrienden van Jezus om mij heen.  
Zij hebben mij liefdevol in huis genomen  
en voor mij gezorgd. 

Maria met Jezus op haar schoot. 

Een marmeren beeld ‘Pietà’ van 

Michelangelo uit 1498. Locatie: 

Sint-Pietersbasiliek in Rome.
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Simon van Cyrene
Dit ben ik: ik ben een Jood en vader van 

twee zonen: Alexander en Rufus. Ik was  
toevallig in Jeruzalem. Veel Joodse mannen 
heetten Simon. ‘Van Cyrene’ komt doordat 
ik uit ‘Cyrene’ in Noord-Afrika kwam. 

Hier ben ik bekend door: de Romeinse 
soldaten dwongen mij om het kruis van 
Jezus te dragen. Ze waren bang waren 
dat Hij te uitgeput zou zijn om het tot 
Golgotha vol te houden. 

Het beste dat mij ooit is overkomen:  
dat ik degene was die zijn kruis mee mocht 
dragen. Ik wilde dit eerst niet en protes-
teerde. Ik had immers niets verkeerd 

gedaan en was een vrij man. Toch 
besloot ik Jezus te helpen, 

want ik had met Hem 
te doen. Jezus was er 
zichtbaar blij mee en Hij 
zei: “Wie zijn kruis niet 
opneemt en Mij volgt,  
is Mij niet waardig.”  

Ik deed dat wel en was 
een ware vriend voor Hem! 

Waar ik bang voor ben: dat jullie op 
mij neer kijken omdat ik het kruis eerst 
niet wilde dragen. Ik moest er even aan 
wennen. Wie kiest er nu zelf voor lijden, 
tegenslag of vernedering? Het overkomt je. 

Mijn ultieme droom is: dat er altijd veel 
mensen zijn, die niet weglopen van mensen 
die het moeilijk hebben door ziekte, 
eenzaamheid, honger of onrecht.  
Aandacht voor elkaar hebben, elkaar 
helpen, maakt het leven veel mooier voor 
iedereen! Dat was ook Jezus’ boodschap. 

Wat bijna niemand weet: is dat er nog 
steeds spreekwoorden gebruikt worden, 
die alles te maken hebben met het dragen 
van het kruis. ‘Ieder moet zijn eigen kruis 
dragen’ en ‘Elk huisje heeft zijn kruisje’. 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. 

Kruiswegstatie 5 van 14, Rosmalen.

Pontius Pilatus
Dit ben ik: vaak gewoon Pilatus genoemd.  

Ik was een Romein en namens de keizer 
van Rome, was ik de baas, de gouverneur 
in Judea. 

Hier ben ik bekend door: ik was degene die 
Jezus ter dood veroordeelde. Hij noemde 
zich ‘Koning’ en dat kon echt niet, maar 
eigenlijk wilde ik Hem niet ter dood  
veroordelen. Ik vond dat er een oneerlijk 
spel gespeeld werd, maar uiteindelijk kon 
of durfde ik niet anders. 

Wat ik vind is: de Joden waren verantwoor-
delijk zijn dood. Zij waren het die Jezus aan 
het kruis wilden, niet ik. Toen ik voorstelde 
om Barabbas (een echte boef) of Jezus vrij 
te laten, kozen ze voor Barabbas. En toen 
ik vroeg wat er met Jezus moest gebeuren, 
riepen ze: “Kruisig Hem!”. 

Wat bijna niemand weet, is hoe het met 
mij verder is gegaan. Ik ben naar Rome 
gestuurd en moest daar verantwoording 
aan de keizer afleggen: hem vertellen 
wat ik allemaal gedaan had en wat goed 
gegaan was en wat niet. De nieuwe keizer 
was geen lieverdje en ik eigenlijk ook niet. 
Ze hebben veel later nog wel een steen 
gevonden, met daarop mijn naam. Die is te 
zien in een museum is in Jeruzalem. 

Wat mensen onthouden hebben: ik kon er 
niets aan doen en waste mijn handen.  
De uitdrukking ‘Je handen in onschuld 
wassen’ bestaat nog steeds. Maar was 
ik echt onschuldig of was ik laf en had ik 
Jezus wel kunnen redden? 

Pontius Pilaturs wast 

zijn handen in 

onschuld. 

Geschilderd 

voor 1550 

door een 

onbekende 

Vlaamse 

schilder.
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Dismas
Dit ben ik: ik was een van de twee misdadi-

gers, die ieder aan een kant van Jezus aan 
het kruis hingen. Ik heb alleen een doek 
om mijn heupen (lendendoek) en was met 
touw aan het kruis gebonden. De andere 
misdadiger heette Gestas. 

Ik ben bekend geworden doordat ik, toen 
ik daar naast Jezus hing, veel respect voor 
Hem kreeg en het niet eerlijk vond dat 
zo’n goede man, zo’n verschrikkelijke straf 
kreeg. Dat had Hij niet verdiend! Jezus zei 
toen tegen mij, dat we elkaar dezelfde dag 
nog zouden zien in het paradijs. Hierdoor 
werd ik bekend als de ‘goede dief’ of de 
‘goede moordenaar’. 

Wat ik graag zou willen is, dat de woorden 
‘dief’ en ‘moordenaar’ voor mij niet meer 
gebruikt worden, maar dat ik bekend 
sta ‘de zondaar, die tot inkeer kwam’. 
Natuurlijk had ik verkeerde dingen gedaan, 
maar het belangrijkste is toch dat ik inzag 
dat ik fout was en Jezus alleen maar het 
goede voor alle mensen wilde. Wij werden 
terecht gestraft: het was ons verdiende 
loon. Maar Hij had niets verkeerds gedaan. 
Zelfs aan het kruis vergaf Hij nog iemand 
die verkeerde dingen deed en nu spijt had.  

Wat bijna niemand weet: ik ben de 
beschermheilige voor begrafenisonder-
nemers, dieven en terdoodveroordeelden. 
Zij bidden vaak tot mij voor hulp. 

 Een engel biedt Dismas de krans der martelaren. 

Geschilderd in 1711 door 

Ioannis Moskos.

Quintus en 
Claudius
Beroep: soldaten in het Romeinse leger van 

keizer Tiberius.  

Ons motto: Carpe Diem (pluk de dag). 

Hier zijn wij heel goed in: bevelen opvolgen 
en zij aan zij vechten. 

Onze ultieme droom: dat er vrede zou 
komen zodat wij naar Italië konden 
terugkeren. 

Dit zou ik met jou willen ruilen: jullie vrijheid 
en mogelijkheden om naar school te gaan. 

Het beste wat ons is overkomen: wij 
hebben gedobbeld om de kleding van die 
man, Jezus van Nazareth, en gewonnen! 

Wij zijn bang voor: de leeuwen en de 
Romeinse goden (ook de keizer maar  
dat kunnen we niet hardop zeggen). 

Wij denken met veel plezier terug aan: 
onze feesten nadat we een veldtocht 
gewonnen hadden. 

Wat wij nog willen zeggen: die Jezus van 
Nazareth was in onze ogen onschuldig. 
Wij begrijpen niet waarom die man moest 
sterven aan een kruis. Dit durfden wij toen 
niet te zeggen. Uit lijfsbehoud, snap je? 

Fragment van een drieluik waar Romeinse soldaten 

dobbelen om de eigendommen van Jezus. 

Geschilderd in de 15e eeuw 

door Andrea 

Mantegna  

als altaarstuk 

van San 

Zeno in 

Verona.
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Bezoek winteropvang 
voor dak- en thuislozen 
Samen met kinderen in de leeftijd van groep 8  
en hun (groot) ouders uit Oirschot en Best 
bezochten wij de winteropvang voor dak- en 
thuislozen bij de Sint Petruskerk in Eindhoven. 
We hebben kennis gemaakt met Etiën.  
De afgelopen zeven jaar is hij zonder vast 
verblijf geweest. Nu gaat het goed met hem. 
Hij heeft een woning en gaat starten met een 
opleiding om betaald werk te kunnen vinden. 
Wat heeft hem vertrouwen gegeven in deze 
moeilijke periode? De motiverende woorden: 
“Jij kunt het, ik geloof in jou!”

Na deze ontmoeting hebben de kinderen 
geholpen met het 
voorbereiden en 
serveren van de 

maaltijd en het uitdelen van de lunchpakketten. 
Straatpastor Rob Kosterman legt uit dat de 
winteropvang ook voor mensen is die behoefte 
aan gezelschap hebben. Sommigen mensen 
hebben weinig geld en vinden het fijn om een 
gratis maaltijd te ontvangen. Het is belangrijk 
om met mensen een praatje te maken en te 
vragen hoe het met ze gaat. Het viel ons op dat 
er veel werd gelachen. 

“Ik heb mensen gezien en eten en drinken 
gegeven.”, zegt een vormeling in het nagesprek.  
‘Het zijn mensen zoals wij en heel benaderbaar.”, 
zegt een ander. “Een kopje thee of een gesprek 
met humor zijn kleine gebaren die mensen 
helpen.”, vindt een oma. Diaken Rob Kosterman 
benadrukt dat juist al deze kleine handelingen 
een wereld van verschil voor deze mensen 
kunnen maken. Dat hebben wij zaterdag  
15 februari met eigen ogen gezien!

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikipedia.org,  
commons.wikimedia.org, kuadros.com



Doolhof
Help jij Jezus de weg naar het kruis te vinden?

Zoek de 8 verschillen
Palmpasen

Woordzoeker
Zoek de volgende woorden: 

pasenPuzzelpagina

GOEDE VRIJDAG
PASEN
AVONDMAAL
LIJDEN
GESELEN
OPSTANDING
JUDAS

SOLDATEN
PETRUS
SPIJKERS
THOMAS
LITTEKENS
LAZARUS
VOLBRACHT

VERRADEN
MARIA
DISCIPELEN
ONGELOOF
KRUIS
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Kleurplaat ganzenbord
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