
Maria, moeder van Hoop
Maria is de moeder van Jezus. In de meimaand 

wordt extra veel aandacht besteed aan Maria.  

Zo noemt men de meimaand vaak Mariamaand. 

Heel veel kapellen en kapelletjes, ook in onze  

parochie, zijn toegewijd aan Maria. Veel mensen, 

zowel jongeren als ouderen, bezoeken deze 

plekken. Misschien ben jijzelf ook wel eens 

op bezoek geweest in zo’n kapel? Misschien 

heb je er wel eens een kaarsje aangestoken? 

Alleen of b.v. samen met jouw papa en mama,  

opa en oma? In alle kerken vindt men beelden 

van Maria. Zo is Maria, ook in deze tijd, een 

belangrijke heilige. Je merkt dat mensen graag  

naar deze plekken toegaan. Ze voelen zich 

dicht bij Maria, dichtbij Jezus, de Zoon van 

God. Mensen gaan naar Maria, bijvoorbeeld 

als ze denken aan een zieke, en vragen om 

kracht en soms om “dank-je-wel” te zeggen.

Het gaat niet om Maria, hoe belangrijk zij ook 

is. Zij is een voorbeeld voor ons om in Jezus 

te geloven. Niet voor niets noemt men Maria 

de ‘eerste leerling’, Over haar wordt niet 

veel geschreven in de Bijbel. Er zijn enkele 

belangrijke plaatsen in de Bijbel waar we over 

Maria lezen. We kennen allemaal het verhaal 

van Kerstmis, de geboorte van Jezus. Jozef 

en Maria moesten moeite doen om een plek 

te vinden waar Jezus geboren kon worden. 

Onder aan het Kruis waaraan Jezus hangt 

staat zijn Moeder. Iedereen is weggelopen,
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maar Johannes en Maria blijven bij Jezus. 

Bij de bruiloft van Kana, zegt Maria tot de 

bedienden: “Doe maar wat Hij u zeggen zal” 

Dat zijn woorden die Maria ook tot ons zegt: 

“Doe maar wat Hij u zegt”. Doe maar mee als 

vriend van Hem. Laat maar zien wat geloof, 

hoop en liefde betekenen.

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot 

een speciaal jubeljaar. Velen die in Jezus 

geloven, gaan dit jaar op bedevaart, bijv. 

naar Rome. De Paus heeft het jaar als thema 

meegegeven: Pelgrims van Hoop. Maria wil 

op onze weg door het leven voor ons Moeder 

van Hoop zijn. Zij laat ons zien dat Jezus met 

ons meegaat, dat we aan Maria alles kunnen 

zeggen wat er in ons leeft.
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Jezus

Mijn identiteit is:   
Ik ben Jezus. God heeft Mij laten opstaan 
uit de dood.  

Waarom word ik Jezus Christus genoemd:  
De eerste mensen die in mijn opstanding 
geloofden, hebben Mij zo genoemd. 

Wat heeft dat ‘visje’ met mij te maken?  
Als je ‘vis’ in het Latijn op schrijft dan moet 
je de volgende letters opschrijven:  
ICHTUS.  

  
 

Wat betekent ICHTUS?  
Het is een codewoord in het Latijn om aan 
anderen te laten zien dat je in Mij gelooft. 
Dit is de vertaling: Jezus Christus, Zoon van 
God, Redder

Was ik bang aan het kruis?  
Ja. Ik voelde mij in de steek gelaten.  
Het moeilijkste is om dan op God te blijven 
vertrouwen.  

Wat is er gebeurd in het graf?  
Dat kan ik je niet vertellen. Het is een 
mysterie. Toen ik opstond, voelde Ik mijzelf 
als opnieuw geboren. 

Waar ben Ik nu?  
Dicht bij God en dichtbij jou: in je hart. 

Noli me tangere. Fragment van fresco door  

Fra Angelico uit ca. 1440.

Petrus
Mijn beroep is: Visser van mensen. 

Mijn opdracht is: ‘De kudde verzamelen en 
de verloren schapen zoeken en opvangen’.  

Hier ben ik heel goed in: Ik durf erop af te 
gaan want ik wil het met eigen ogen zien.

Mijn ultieme droom is: Nu ik het lege graf 
heb gezien, ben ik bedroefd omdat ik 
Jezus in de steek heb gelaten.  

Dit zou ik met jou willen ruilen: Als kind mag 
je over van alles dromen. De toekomst ligt 
voor je open. 

Het beste wat mij ooit is overkomen, is: 
Met Jezus meegaan. Nu zie ik hoe gaaf  
die drie jaren waren dat we samen met 
Hem zijn opgetrokken. 

Ik ben bang voor: Niets, maar wel om  
Jezus onder ogen te komen. Toen de haan 
kraaide wist ik dat Hij mij beter kende dan 
ik mijzelf. 

Ik denk nu met veel plezier aan:  
de bewakers bij het graf. Wat zullen die  
op hun neus hebben gekeken! 

Wat ik je nog wil zeggen: Ik ben op reis 
gegaan en ben uiteindelijk in Rome terecht 
gekomen. Daar staat een heel grote kerk  
die naar mij is genoemd: de Sint-Pieter.  
Ik ben de eerste bisschop van Rome 
geworden.  
Paus Franciscus  
is mijn 
opvolger. 

Jezus geeft 

Petrus de 

sleutel. 

Geschilderd 

in 1612 door 

Peter Paul 

Rubens. 
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Thomas
Zo ken ik Jezus: Ik ben een van zijn twaalf 

vrienden, een van de twaalf apostelen.  
Ik heb veel met Jezus meegemaakt en  
veel wijze lessen van Hem geleerd! 

Hier ben ik bekend door: Ken jij de  
uitdrukking ‘ongelovige Tomas? Ik was er 
niet bij, toen Jezus verrezen was en zijn 
vrienden bezocht. Ze vertelden mij dat ze 
Hem hadden gezien, maar ik zei dat ik het 
pas wilde geloven als ik Hem zelf had gezien 
en Hem aan had kunnen raken. 

Dit heeft het meest indruk op mij gemaakt: 
Ik heb Jezus leren 

kennen, door 
Hem te horen 

en te zien. 
Het meest 
bijzondere  
is wel dat 
ik door 
Hem 
geraakt 

werd: door  
wie Hij was 

en wat Hij zei 
en wat Hij deed.  

Moeilijk vind ik: Geloven! Geloven is alle 
vertrouwen in iets of iemand hebben, 
zonder dat je bewijs hebt dat het echt  
waar is. ‘Eerst zien en dan pas geloven’  
past beter bij mij.

Waar ik niet trots op ben: Dat ik, die al drie 
jaar een vriend van Jezus was en een vriend 
van de andere apostelen, hen niet op hun 
woord geloofde. Toen ik zelf Jezus weer 
zag en Hij zei dat ik Hem aan mocht raken, 
hoefde dat niet meer: ik geloofde!!  
Toen schaamde ik me wel een beetje. 

Mijn wens voor jou is: Dat Jezus ook voor jou 
een vriend is, die je kunt geloven en die je 
kunt vertrouwen. 

Ongelovige Thomas. Fragment van een schilderij uit 

1634 door Rembrandt van Rijn.

Maria Magdalena
Hier ben ik heel goed in: Mijzelf mooi maken 

en ik ben heel gevoelig. 

Mijn ultieme droom is:  
Bij Jezus in de buurt zijn.

Dit zou ik niet met je willen ruilen:  
Jullie hebben zoveel te doen. Dat maakt 
mij onrustig in mijn hoofd waardoor ik 
hoofdpijn krijg. 

Bijna niemand weet dat: Ik Jezus als eerste 
heb gezien nadat Hij was opgestaan uit de 
dood. 

Het beste wat mij ooit is overkomen:  
Jezus heeft mij genezen van mijn  
hoofdpijnen. Hij zag mij en had aandacht 
voor mij. Sommige momenten mocht ik 
naar Hem luisteren. 

Ik ben bang voor: Roddels en kwaadsprekerij. 
Mensen plakken vaak etiketjes op anderen 
zonder dat ze weten wat er echt aan de 
hand is. 

Ik denk nog altijd met veel plezier terug 
aan: De stem van Jezus. Hij had een  
warme stem en sprak liefdevol naar mij. 

Wat ik je nog wil zeggen, is: Verliefd zijn is 
leuk maar gaat weer over. Echt van iemand 
leren houden en hem of haar niet te willen 
veranderen is moeilijk. 

Noli me tangere. 

Fragment van fresco door Fra Angelico uit ca. 1440.
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Emmaüsgangers
Wij zijn bekend door: Wij woonden in 

Emmaüs en waren in die verdrietige 
periode in Jeruzalem, toen Jezus gevangen 
werd genomen en Hij stierf aan het kruis. 

Wij waren teleurgesteld omdat:  
We geloofden in Jezus! We hoopten zo  
dat Hij ons volk zou verlossen en nu was Hij 
dood! Net als onze hoop op betere tijden. 

Moeilijk vonden wij het om: Moed te 
houden, dat er betere tijden zouden komen. 
Helemaal nadat een paar vrouwen, die 
naar het graf geweest waren, ons vertelden 
dat het leeg was. We hadden niets meer in 
Jeruzalem te zoeken en gingen terug naar 
Emmaüs, waar wij woonden. 

Waar we ons een beetje voor schamen, is: 
Dat Jezus ons onderweg mooie verhalen 
vertelde en uitlegde waarom de dingen zo 
moesten gebeuren en wij niet doorhadden, 
dat Hij het was. Hoe konden we zo doof en 
blind zijn? 

Waar wij blij van werden, 
is: Dat we Jezus 
herkenden,  
toen we Hem 
bij ons thuis 
uitgenodigd 
hadden en  
Hij brood brak 
en het met ons 
deelde. Zo snel 
als we konden, 
gingen we terug naar 
Jeruzalem om aan de anderen het goede 
nieuws te vertellen! 

Wat wij je nog willen zeggen, is:  
Blijf hopen en vertrouwen en houd je ogen 
en oren open voor het goede nieuws! 

Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, verschijnt 

Hij lichamelijk aan veel van Zijn volgelingen.

Twee van hen zijn onderweg naar Emmaüs,  

een plaatsje dat ongeveer elf kilometer van 

Jeruzalem af ligt.

Engel bij het lege graf
Waar je mij van kent: Mijn naam is niet 

belangrijk, maar mijn boodschap des te 
meer! Ik mocht  Maria Magdalena en de 
twee andere vrouwen vertellen, dat Jezus’ 
zijn graf leeg was en dat Hij verder leefde. 

Even onder ons: Wij zijn met heel veel 
engelen. Hoeveel precies weet niemand. 
Bovendien krijgen we gelukkig hulp van 
veel mensen, die zijn als engelen: heel 
hulpvaardig en heel aardig. 

Onze taak is: Wij zijn er om mensen te 
beschermen, te bevrijden en te  
bemoedigen, maar we zijn ook  bekend 
als boodschappers: zoals aan Maria, dat ze 
een kindje zou krijgen, aan de herders toen 
Jezus geboren was en bij het lege graf. 

Wat je misschien nog niet weet, is:  
Er zijn veel uitdrukkingen en gezegdes met 
een ‘engel’ in de hoofdrol (bescheidenheid  
siert de mens ...). Om maar eens wat te 
noemen: een engelengeduld hebben,  
een beschermengel hebben, een reddende 
engel zijn, komen als een engel uit de 
hemel, hij praat als een engel maar doet  
als een bengel. 

Mijn wens voor jou is: Dat je engelen  
van mensen ontmoet, die jou beschermen 
en bemoedigen. En een goede  
engelbewaarder komt altijd van pas! 

De engel bij het graf van Jezus. Geschilderd 

omstreeks 1425 door de gebroeders Van Eijk.
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Een betoverende tuin
De pastorietuin in Oirschot wás al een mooie, 
groene plek midden in het dorp, maar 
die is nu nog mooier geworden!

De werkgroep Groene Kerk heeft er 
namelijk een WADI aangelegd. Dat is 
een soort vijver, waar het regenwater 
wat op het dak van de pastorie en het 
koetshuis valt, naartoe wordt geleid. 
Het gaat straks niet meer het riool in, 
maar de planten, bloemen en bomen 
kunnen er van groeien! Van het zand wat 
uit de vijver is gehaald, zijn een paar heuvel-
tjes gemaakt. Daar staan nu fruitboompjes 
op. In de zomer en de herfst kunnen vogels, 
egels en eekhoorntjes zich 
tegoed doen aan fruit en 
noten! Een komt ook een 
vijvertje waar altijd water in 
blijft staan, zodat er straks 
ook libellen te zien zullen 
zijn. En er komen vast kikkers 
en misschien wel salaman-
ders op af. Het wordt een 
betoverende tuin vol leven, die misschien wel 
een beetje wegheeft van de tuin die God in 
het begin schiep en waarvan 
Hijzelf op de zevende dagen 
met volle teugen van genoot. 
Hopelijk zullen veel mensen de 
goedheid en de schoonheid 
van de natuur in de pastorie-
tuin komen bewonderen!

In de goede 
stand gaan staan 
voor de jongste 
generaties
Op 11 februari is mevrouw  
Ingrid van Meer van het bisdom  
’s Hertogenbosch in onze parochie 
aanwezig geweest. 

Met de pastores is gesproken over 
een verlangen om na te denken 
over de invulling van het familie-
pastoraat. Ingrid van Meer heeft 
ons de vraag gesteld: “Hoe zorgen 
we er voor dat de parochie ‘in de 
goede stand staat’ voor de jongste 
generatie gezinnen?” Dit is een zeer 
belangrijke vraag voor de toekomst 
van onze parochie. In de komende 
edities houden wij jullie op de 
hoogte hoe wij in onze parochie 
met deze vraag aan de slag gaan.

Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikipedia.org,  
commons.wikimedia.org, gospelimages.nl, 
statenvertaling.net, bijbelsopvoeden.nl,  
wikikids.nl, samueladvies.nl, pinterest.com
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Cijfers verbinden
Verbind jij cijfers 1 tot en met 132 met elkaar 
om de afbeelding compleet maken? 

Code breken
Kun jij deze paaszin ontcijferen?

Woordzoeker
Zoek de volgende woorden op: 

Alle woorden hebben te maken met de  
vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren.  

Wat lees je uit de letters die overblijven?

pasenPuzzelpagina

 

Doordenkertjes Veertigdagentijd t/m Paaszondag jaar C, Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

Jezus leeft, 
ook voor jou! 

 
 
Paaszondag 
 
Johannes 20, 1-9 
 
 

 
 
 
 

Wie zijn de twee mannen die naar het lege graf 
komen kijken? 
 
 
 
Wie is de eerste vrouw die vertelt dat Jezus is 
verrezen? 
 
 
 

 
Kun jij deze Paaszin ontcijferen? 

 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ .   __ __   __ __ __ __   __ __   
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ ! 
  

 
 

d   l   u   i  e   a   r   h   s   w   r   n   ij   v   z   k 

 

 

Doordenkertjes Veertigdagentijd t/m Paaszondag jaar C, Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

Jezus leeft, 
ook voor jou! 

 
 
Paaszondag 
 
Johannes 20, 1-9 
 
 

 
 
 
 

Wie zijn de twee mannen die naar het lege graf 
komen kijken? 
 
 
 
Wie is de eerste vrouw die vertelt dat Jezus is 
verrezen? 
 
 
 

 
Kun jij deze Paaszin ontcijferen? 

 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ .   __ __   __ __ __ __   __ __   
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ ! 
  

 
 

d   l   u   i  e   a   r   h   s   w   r   n   ij   v   z   k 

 

 
Vijftigdagen woordzoeker 

(6-12 jaar) 
 
 
 

Zoek in de woordzoeker onderstaande woorden op. 
Alle woorden hebben te maken met de vijftigdagentijd 

tussen Pasen en Pinksteren in het Oude en Nieuwe Testament. 
 

Abib 
Brood 
Gerst 

Jeruzalem 
Nieuw 
Oogst 
Oud 

Paasfeest 
Pinksterfeest 

Psalmen 

Sinai 
Tarwe 

Tel 
Uittocht 
Veertig 

Verbond 
Vier 
Vuur 
Vijftig 

 
P I N K S T E R F E E S T 

T A J E R U Z A L E M I S 

H V A B R O O D T S R E G 

C E K S  Z A W U E I N L O 

O R V IJ F T I G E N D U O  

T B I U R E T O W A B I B 

T O E T U T E L R I E E N 

I N R G U O P S A L M E N 

U D D Z V E E R T I G IJ N 

 
 

Welke Bijbeltekst kun je maken van de letters die overblijven  
(ze staan in de goede volgorde)? 

 
 _ _    _ _ _    _    _ _ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

 
 

 
Vijftigdagen woordzoeker 

(6-12 jaar) 
 
 
 

Zoek in de woordzoeker onderstaande woorden op. 
Alle woorden hebben te maken met de vijftigdagentijd 

tussen Pasen en Pinksteren in het Oude en Nieuwe Testament. 
 

Abib 
Brood 
Gerst 

Jeruzalem 
Nieuw 
Oogst 
Oud 

Paasfeest 
Pinksterfeest 

Psalmen 

Sinai 
Tarwe 

Tel 
Uittocht 
Veertig 

Verbond 
Vier 
Vuur 
Vijftig 

 
P I N K S T E R F E E S T 

T A J E R U Z A L E M I S 

H V A B R O O D T S R E G 

C E K S  Z A W U E I N L O 

O R V IJ F T I G E N D U O  

T B I U R E T O W A B I B 

T O E T U T E L R I E E N 

I N R G U O P S A L M E N 

U D D Z V E E R T I G IJ N 

 
 

Welke Bijbeltekst kun je maken van de letters die overblijven  
(ze staan in de goede volgorde)? 

 
 _ _    _ _ _    _    _ _ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

 
 

ABIB
BROOD
GERST
JERUZALEM
NIEUW
OOGST
OUD

PAASFEEST
PINKSTERFEEST
PSALMEN
SINAI
TARWE
TEL
UITTOCHT

VEERTIG
VERBOND
VIER
VUUR
VIJFTIG
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Kleurplaat
Paasraam ‘de goede herder’ - Kleur het kerkraam 

in. Om een glas-in-lood effect te krijgen,  
kan het raam dun met sla-olie worden ingevet.
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