
Wat gebeurt er na Pasen?

In de vorige editie hebben we jullie laten 

kennismaken met alle personen die op die 

eerste paasmorgen bij het graf waren. Jezus 

is opgestaan uit de dood. Zijn leerlingen 

getuigen dat zij de verrezen Jezus hebben 

gezien en aangeraakt.  Vervolgens is Hij  

opgenomen in de hemel bij God. Hoe dan?, 

vraag je jezelf af. Dat is heel gewoon. Meer 

dan een miljard christenen over de hele wereld 

vertrouwen deze getuigenissen van de leer-

lingen. Jezus heeft tijdens zijn leven gezegd: 

“Als Ik niet meer bij jullie ben dan stuur Ik jullie 

een ‘helper’.” Deze helper is de heilige Geest.

Pinksteren
Na de arrestatie en de veroordeling tot de 

dood aan het kruis zijn de leerlingen bang.  

Ze hebben zich verzameld in een huis. Maria, 

de moeder van Jezus, is daar ook. We noemen 

deze groep ‘de jonge kerk’. Alle deuren en 

luiken van dit huis zijn gesloten. De leerlingen 

durven niet naar buiten. Ze zijn bang dat zij 

ook gevangen worden genomen. Plotseling 

steekt er een wind op. Dit is de kracht van 

God die aanvoelt als de wind. Deze wind lijkt 

op een vuur. Het rare is dat het huis niet in 

brand vliegt. De leerlingen ontvangen dit vuur 

en spreken daarna in een taal die iedereen 

kan verstaan. Op die dag sluiten zich heel 

mensen aan bij de jonge kerk. Ze vormen 

samen een grote familie.

Speciale vieringen
H. Antoniuskerk Best.
8 juni 11.00 uur: Vormselviering. Pastor-deken 
Felie Spooren komt het H. Vormsel toedienen 
aan de vormelingen uit onze parochie. 

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
25 mei 10.00 uur: eerste H. Communie.
29 juni 10.00 uur: terugkomviering  
communicanten uit Oirschot.

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
21 juni 19.00 uur: terugkomviering  
communicanten uit de Beerzen.

Sint-Odulphuskerk, Best
28 juni 17.00 uur: terugkomviering voor alle 
vormelingen en de communicanten uit Best.

Verschijningsdata 
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•  15 juni: Petrus en Paulus

•  20 juli: Kleine vakantie-editie
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Kerk: familie,  
gebouw of lichaam?
Deze grote familie wordt in het Grieks 

‘ekklesia’ genoemd. Vrij vertaald betekent dit: 

‘zij die bijeen zijn geroepen.’ Waar komen wij 

op de zaterdag of de zondag bij elkaar? In het 

kerkgebouw ofwel de kerk. Dus de kerk is de 

plek waar wij samen komen én de familie rond 

Jezus. De apostel Paulus vergelijkt de kerk 

met een lichaam. Alle delen van je lichaam 

heb je nodig. Je kunt niet zonder hoofd. 

Het loopt niet gemakkelijk zonder 

voeten. Zo zijn alle mensen groot  

en klein nodig in deze grote familie.
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15 juni 2025 - De Odulphus-processie wordt 
opgesteld om 10.20 uur en start om 10.40 uur.  
De viering begint om 11.00 uur.

Odulphusprocessie  
Best - Ons jaarlijks Odulphus-feest is dit jaar op 
zondag 15 juni. Vanaf de Sint- Odulphuskerk in 
Best start de korte processie. Daarna vieren we 
samen de eucharistie. We hopen dat het goed 
weer is en dat dit buiten in de pastorietuin kan.
Het is een goede gewoonte om ieder jaar als 
parochie aandacht te hebben voor onze patroon-

heilige, degene naar wie onze parochie 
Sint-Odulphus van Brabant is genoemd. 

Het is niet zomaar een naam uit het 
verleden. Odulphus was een volgeling 
van Jezus. Hij vond het belangrijk de 
mensen te vertellen over de boodschap 

van Jezus. 

Odulphus is de allereerste Nederlandse heilige. 
Rond 775 werd hij geboren en leefde in Best  
en Oirschot. Mensen baden speciaal tot hem,  
als ze in de problemen zaten en zorgen hadden. 
Hij is als heilige ons voorbeeld, onze patroon, 
onze beschermer. Hij verbindt ons met elkaar.
Zijn naam laat iets zien van wat wij belangrijk  
vinden: een parochie te zijn waar iedereen 
welkom is en gerespecteerd wordt. Wij willen oog 
hebben voor elkaar en de woorden en daden van 
Jezus, zijn daarbij ook ons voorbeeld. Wij, die 
samen de Sint-Odulphusparochie vormen, trekken 
samen op, inspireren en helpen elkaar!

De dag hiervoor, op zaterdag 14 juni, is diaken 
Berend van de Berg, door onze bisschop, Mgr.  
De Korte, priester gewijd. Hij is dan voortaan 
‘pastor’. Om dat in de parochie te vieren, gaat hij 
voor in deze viering. (Vroeger noemden ze dat 
wel ‘De eerste H. Mis doen’.) Dat is voor hem 
en ook voor onze parochie een heel bijzondere 
gebeurtenis, die we samen vieren!

Op 15 juni vieren we samen met pastor Berend 
van de Berg, samen met pastoor Felie Spooren en 
de andere pastores van het team, met het gilde 
uit Best, het koor ‘Mixed Voices’ uit Spoordonk 
en hopelijk veel mensen uit de parochie het 
Odulphusfeest. Na afloop is er koffie, thee en  
frisdrank voor de kinderen. Bovendien wordt 
er ook voor iets te eten gezorgd. Iedereen is 
welkom! Kom jij ook? 

Hoe bereid ik mij voor 
op de priesterwijding?
Over iets minder dan een maand is het 
zover: na zes jaar op de priesterschool 
gezeten te hebben en twee jaar stage 
te hebben gelopen, word ik op 14 juni 
priester gewijd. 

Jullie kunnen je wel voorstellen dat dit best wel 
een feestje is. Daarom lijkt de voorbereiding van 
een kant ook wel een beetje op de voorbereiding  
van een feest, zoals uitnodigingen sturen en 
kleren kopen die je als priester nodig hebt.  
Aan de andere kant bereid ik mij ook geestelijk 
voor, door de week voor mijn wijding op ‘retraite’ 
te gaan. Retraite is een moeilijk woord voor een 

tijd van stilte,  
waarin je veel bidt,  
in de Bijbel leest en 
je jezelf alleen op 
God richt, zonder 
afgeleid te worden. 

Hartelijke groet, 
Berend van de Berg
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Toekomst
Op dit moment zijn we als pastores bezig om 
een pastoraal plan te schrijven.

Dit plan heeft verschillende onderdelen.  
Het Familiepastoraat is zo’n onderdeel.  
Wat staat erin? We kijken vooruit naar 
komend werkjaar. In het najaar starten we 
met ‘denkkrachtgesprekken’. Samen met 
ouders gaan de pastores nadenken over 
de kerk van de toekomst. We hebben 
geen glazen bol waarmee we de toekomst 
kunnen voorspellen. Wat we wel kunnen 
doen is samen dromen. In onze gedachten 
kunnen we de kerk zien die we samen willen 
opbouwen. Verder zullen de pastores een 
aantal punten opschrijven waaraan in de 
komende drie jaren extra aandacht wordt 
gegeven. In de komende edities zullen we 
jullie op de hoogte houden.

Wist je dat?
De wadi in de pastorietuin in Oirschot een 
naam heeft gekregen? De tuin is naar de 
overleden paus Franciscus genoemd en  
heet vanaf nu ‘Franciscustuin’. 

Een wadi is een 
ondiepe, natuur-
lijke waterberging. 
Regenwater stroomt 
ernaartoe, blijft er  
tijdelijk staan en 
zakt dan gezuiverd 
de bodem in. Zo 
helpt een wadi 
tegen waterover-
last en droogte.

Tweede pinksterdag 
9 juni 2025 - 8.30 uur

1000 jaar 
Onderweg met Maria
Oirschot - Heel veel mensen zijn Maria, de 
moeder van Jezus, gaan zien als de moeder van 
alle mensen die in Jezus geloven. Mensen gaan 
makkelijk een kapelletje in om een kaarsje bij 
Maria te branden. Zij waakt over ons.  
Wisten jullie dat zij al méér dan 1000 jaar in 
onze dorpen vereerd wordt? De oudste plek in 
de buurt waar mensen al eeuwen komen, is de 
kapel van de Heilige Eik. Eens vonden herders 
daar een mariabeeldje in het riviertje  
‘De Beerze’ en plaatsten het in een holle eik. 
Op Tweede Pinksterdag wordt dit beeldje 
vanuit de Petrusbasiliek op de Markt naar de 
kapel gebracht. Dat gebeurt in een plechtige  
optocht die we een ‘processie’ noemen. 
Mensen van de vier Oirschotse gildes lopen in 
kleurrijke kleren en met vlaggen, trommels en 
trompetten mee. Het zou leuk zijn als jij ook 
mee zou lopen! Zorg dan dat je op  
Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni tussen 
half negen en  kwart vóór negen bij de  
hoofdingang van de Sint-Petrusbasiliek bent. 

En ... als jullie thuis een mariabeeldje hebben, 
dan mag je dat meenemen. Als we dan bij de 
Heilige Eik zijn aangekomen, dan zetten we al 
die mariabeeldjes rond het éne oude beeldje 
waar het ooit mee begonnen is. En dan worden 
alle beeldjes gezegend. We hopen natuurlijk op 
mooi weer. Mocht het die dag slecht weer zijn, 
dan luiden we de klokken van de kerk, om te 
laten weten dat de processie niet doorgaat. We 
hopen dat dat niet nodig zal zijn en dat het een 
bijzondere en mooie processie en viering wordt!      
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Test jezelf!

Hoe spiritueel ben jij?
Vroeger werd spiritualiteit met een bepaalde  
godsdienst verbonden, maar dat is nu niet meer 
zo. Spiritualiteit is eigenlijk alles wat met de geest 
(ziel of spirit) te maken heeft. Dat je gelooft dat 
er meer is in het leven dan wat we zomaar kunnen 
zien en horen. Mensen zoeken ernaar om hun 
leven betekenis te geven.

We hebben een testje om te onderzoeken hoe 
spiritueel jij bent. Geef onderstaande stellingen 
een cijfer van 1 tot 5. 
1 als je het er ‘volledig oneens’ mee bent en 
5 voor ‘volledig eens’.

 1. Ik heb het gevoel dat ik erbij hoor

 2. Ik kan mensen vergeven, die mij 
kwaad deden

 3. Ik voel dat er meer is dan wat ik kan 
zien en horen

 4. Ik maak me zorgen over het milieu

 5. Ik heb me wel eens kalm en rustig 
gevoeld in een verdrietige situatie

 6. Ik voel me blij als ik met andere 
mensen ben

 7. Ik hou van alles wat leeft

 8. Ik geloof dat ik een fijn leven heb

 9. Ik ben best wel gelukkig

 10. Als ik iets moeilijk vind, kan ik daar 
toch goed mee omgaan

 11. Ik vind het fijn om anderen te helpen

 12. Ik heb een gevoel van harmonie in 
mijn leven

 13. Ik voel met goed in mijn vel

 14. Ik bid wel eens

 15. Er is iets in mij dat me helpt als ik 
me onzeker voel

 16. Ik vind het belangrijk dat mensen 
het goed met elkaar kunnen vinden

 17. Ik voel me begaan met ander 
mensen

 18. Ik denk dat er een soort hogere 
macht is

   Tel je scores op:

Heb je een score tussen 75 en 90, dan heb je  
een grote spirituele interesse.

Is je score tusen 55 en 75, dan ben je wel bezig 
met spiritualiteit, maar niet zo heel veel.

Heb je een score tussen 35 en 55, dan ben  
je eerder een nuchter persoon, die meer met 
beide benen op de grond staat en je niet laat  
beïnvloeden door emoties.

Scoor je lager dan 35, dan ben je niet bezig  
met spiritualiteit en wil je je daar liever niet  
mee bezighouden, of het zegt je niets.

Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikipedia.org,  
bijbelidee.nl, wikikids.nl, pixabay.com,  
pinterest.com, ivn.nl, mariagildeoirschot.nl

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Code breken

Doolhof
Met pinksteren daalde de Heilige Geest in de 
vorm van vlammen op de discipelen neer.

Woordzoeker
Zoek de woorden en streep ze door.  
Maak een zin van de letters die overblijven. 

Schrijf de woorden op de stippellijn. Jezus 
gaat naar de hemel. Dan verschijnen er twee 
engelen. Ze zeggen tegen de discipelen:

Pinksteren en HemelvaartPuzzelpagina

AARDE
ELF
ENGELEN
HEMEL
JEZUS

KONING
KRACHT
LUCHT
MEESTER
PETRUS

TROON
VADER
WACHTEN
WOLK
ZEGEN
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Legpuzzel
 Knip de stukjes zo netjes mogelijk uit,  

en leg de puzzelstukjes passend in elkaar,  
zoals het voorbeeld rechtsonder.
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