
Petrus en Paulus
Op 29 juni vieren we in de kerk het hoogfeest 

van de apostelen Petrus en Paulus. Beide 

heilige mannen zijn heel belangrijk geweest 

voor de stichting van de eerste christelijke 

gemeenschappen en daarmee de wereldkerk. 

Het graf van Sint-Petrus ligt onder de  

Sint-Pietersbasiliek in Rome. Sint-Paulus ligt 

begraven in de basiliek Sint-Paulus buiten  

de muren. 

Wat een bijzondere weken liggen achter ons! 

Na vier stemrondes op 7 en 8 mei zijn de 

kardinalen tot een besluit gekomen. Witte 

rook kwam uit de schoorsteen. "We hebben 

een paus!", klonk het vanaf het balkon van  

de Sint-Pieter. Paus Leo verscheen en zei  

"Vrede zij u!" Drie weken vormden de stad 

Rome en de katholieke kerk het centrum van 

de wereld. In deze editie kun je kennismaken 

met deze nieuwe paus. 

De zomervakantie komt eraan. Even niets 

moeten en lekker kunnen doen waar je zin 

hebt! Heerlijk toch? Wij zijn er ook aan toe! 

Wij wensen jullie een heel fijne tijd en tot in 

augustus!

Speciale vieringen
Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers
21 juni 19.00 uur: terugkomviering  
communicanten uit de Beerzen.

Sint-Odulphuskerk, Best
28 juni 17.00 uur: terugkomviering voor alle 
vormelingen en de communicanten uit Best.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
29 juni 10.00 uur: terugkomviering  
communicanten uit Oirschot.

Save the date in 2026!
De data van de eerste heilige Communie  
in 2026 zijn: 

10 mei: Middelbeers, Sint-Williborduskerk
17 mei: Best, Sint-Odulphuskerk
31 mei: Oirschot-Spoordonk, Sint-Petrusbasiliek

D i g i D u l f k eD i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers
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Vakantie
We hebben eerder gezegd dat er op 20 juli een ‘kleine vakantie-editie’ zou verschijnen. Maar we hadden geen rekening gehouden met jullie vakantie! Daarom zal de volgende DigiDulfke niet in juli verschijnen, maar op  17 augustus. Heel graag tot dan! Wij wensen jullie een hele fijne zomer!

Verschijningsdata
•  17 augustus
•  21 september
•  19 oktober
•  16 november
•  14 december
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Petrus en Paulus
Petrus en Paulus waren twee  
apostelen, die allebei op een  
tragische manier gestorven zijn.

Petrus heette eigenlijk Simon  
en was een visser uit Galilea,  
een gebied in Israël. Hij was een 
van de eerste volgelingen en 
beste vrienden van Jezus.  
Hij kreeg van Hem de naam 
‘Petrus’ dat in het Grieks ‘rots’ 
betekent. Jezus zei tot hem:  
"Jij bent Petrus en op deze  
steenrots zal ik mijn Kerk bouwen. 
Ik zal u de sleutels van het Rijk der 
Hemelen geven”. Daarom zie je 
Petrus vaak afgebeeld met twee 
sleutels die symbolisch de hemel-
poort en de wereld ontsluiten. 
Petrus wordt door Jezus benoemd 
tot eerste opvolger en hoofd 
van de Kerk. Hij werd een vurig 
prediker. Dat was wel eens anders geweest, 
want toen Jezus gevangen was genomen, 
ontkende hij tot drie keer toe, dat hij Hem 
kende. Petrus ondernam veel reizen o.a. naar 
Klein-Azië en tenslotte naar Rome ten tijde van 
keizer Nero. Rome was het centrum van de 
toenmalige wereld en Petrus wilde van hieruit 
het geloof aan de mensen verkondigen. Nero 
wilde dit verhinderen en liet Petrus gevangen 
nemen en hem ter dood veroordelen. Petrus 
stierf hij waarschijnlijk in het jaar 67. Hij ligt 
begraven in de Sint-Pieter in Rome. Zijn opvol-
gers, de pausen, zijn de sleutelbewaarders. 
De Sint-Petrusbasiliek in Oirschot (vroeger 
ook wel Sint-Pieter genoemd) kreeg in 2013 
kreeg de eretitel ‘basiliek’. Deze eretitel geeft 
de paus aan een bijzondere rooms-katholieke 
kerk. Als een speciaal voorrecht mag de  
basiliek onder meer het teken van de pausen, 
de gekruiste sleutels, voeren.

Afkomstig uit een Joodse familie uit Zuid 
Turkije kreeg Saulus, de oorspronkelijke naam 
van Paulus, een opleiding in tempelschool 
in Jeruzalem en was een overtuigd christen-
vervolger. Door een visioen, een droombeeld, 
kwam hij tot bekering. Na drie jaar van inkeer 

kwam hij terug in Jeruzalem, de christenen 
waren nog bang voor hem, omdat ze niet 

konden geloven dat deze chris-
tenvervolger nu een volgeling van 
Jezus geworden was. De apos-
telen erkenden hem als nieuwe 
apostel. Het was zijn missie om 
Christus aan de niet-Joden te 
verkondigen. Hij maakte veel 
reizen om mensen over Jezus te 
vertellen en veranderde zijn naam 
in Paulus (de kleine, de geringe).
Op een van zijn reizen werd hij 
in Griekenland gearresteerd en 
overgebracht naar Rome om daar 
terecht gesteld worden.  
Als Romeins staatsburger werd hij 
onthoofd door het zwaard. Vaak 
wordt Paulus afgebeeld met een 
zwaard of met een open boek. 
In de Bijbel staat een verhaal,  
dat Paulus geschreven heeft,  
dat hij Petrus ontmoette in de 

stad Antiochië. Traditioneel worden Petrus 
en Paulus in één adem genoemd en delen ze 
ook dezelfde feestdag. Dat zou komen omdat 
ze allebei op 29 juni zijn berecht. Of dat echt 
zo is, weten we niet zeker, want het is immers 
heel lang geleden gebeurd. 

Wist jij ...?
In Oirschot staat de Sint-Petrusbasiliek, maar 
waarom staat er soms 'banden' in die naam?

Sint-PetrusBandenkerk verwijst naar een kerk 
die is gewijd aan het feest van Sint-Petrus' 
Banden. Petrus werd gevangen genomen 
door koning Herodes en in de gevangenis 
gelegd. Hij werd vastgeketend met twee 
kettingen en 
sliep tussen twee 
soldaten. Een engel 
verscheen aan hem 
en bevrijdde hem. 
Dit feest van de 
bevrijding wordt 
ieder jaar gevierd 
op 1 augustus. 
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Paus 
Franciscus  
1936 – 2025

Wij denken aan de paus als een eenvoudige man 
die dichtbij mensen wilde staan. Hij probeerde 
ingewikkelde dingen uit te leggen met woorden 
die mensen begrijpen. Voor alle mensen had 
hij een groot hart door Jezus als voorbeeld te 
nemen. Voor deze paus maakte het niet uit of je 
arm, rijk, dakloos was of in de gevangenis zat. 

God vergeeft alles
Als je iets verkeerd had gedaan dan zei hij dat 
God ons alles vergeeft. In Argentinië (het land  
waar de paus Franciscus is geboren en waar 
hij heel lang heeft gewoond en gewerkt) 
ontmoette hij een oude vrouw in een kerk die 
wilde biechten. Wanneer je iets verkeerds hebt 
gedaan en echt spijt hiervan hebt, kun je aan 
een priester vragen om het sacrament van boete 
en verzoening. De paus zei: "Grootmoeder,  
als u geen zonden heeft dan is het niet nodig."  
De oude vrouw zei: "We hebben allemaal 
zonden." "Misschien vergeeft God ze niet", 
antwoordde de paus. De oude vrouw zei vol 
vertrouwen: "God vergeeft alles." De paus:  
"Hoe weet u dat nou? Waar heeft u dat 
geleerd?" De oude vrouw antwoordde opnieuw 
vol overtuiging: "Als God niet alles zou vergeven 
dan zou de wereld niet bestaan." De paus heeft 
haar bedankt voor deze wijze les. 

Geintje: ‘Oeps, sorry!’
Paus Franciscus hield van lachen. Zo deelde hij 
deze mop: ‘Een man moest met hartproblemen 
naar het ziekenhuis. Voordat hij geopereerd 
moest worden, vroeg hij aan God: "God, is mijn 
tijd gekomen, ga ik dood?" "Nee", zei God,  
"Je zult nog minstens veertig jaar leven."  
De operatie lukt. De man is zo blij dat hij besluit 
om zijn leven helemaal te veranderen. Hij gaat 
naar een kliniek en laat haarimplantaties zetten, 
oogleden liften, tanden bleken, kortom het werd 
een totale make-over. Toen hij klaar was en de 
kliniek verliet, kreeg hij een ongeluk en kwam 
te overlijden. Als de man voor God in de hemel 
verschijnt, protesteert hij: "Ik zou nog zeker 
veertig jaren erbij krijgen, hoe kan dit?" Waarop 
God antwoordt: "Oeps, sorry, Ik had je niet 
herkend."

Nog eenmaal onder de mensen
Op eerste Paasdag verlangde paus Franciscus 
nog één keer om onder de mensen te zijn  
op het Sint-Pietersplein. Op 21 april is hij 
gestorven. Zaterdag 26 april waren heel veel 
mensen getuigen van zijn kerkelijk afscheid.  
Na de viering werd de overleden paus in  
een auto naar de basiliek van Santa Maria 
Maggiore overgebracht. In zijn geliefde kerk  
is hij bijgezet en rust hij nu in vrede.  
Moge het eeuwige licht hem verlichten. 

7 weetjes over  
Paus Leo XIV
Op 8 mei is paus Leo XIV tot 
paus verkozen.

1. Verjaardag: 14 september, 
geboren in 1955 in de stad 
Chicago. Hij is dus 69 jaar.  
Dat is niet oud voor een paus. 

2. Gezin: Zijn moeder Mildred kon lekker koken 
en werkte als bibliothecaris. Zijn vader 
Louis was onderwijzer. Het hele gezin was 
actief betrokken in de kerk. Hij heeft twee 
oudere broers: John en Louis. 

3. Toekomstdroom: De paus wilde al vanaf 
zijn jeugd priester worden. Zijn broer 
vertelde in een interview dat Robert als 
kleine jongen al thuis de mis opdroeg. 

4. Eerste woorden als paus: “Vrede zij met u!’

5. Naamkeuze: paus Leo is vernoemd naar 
paus Leo XIII. Deze paus heeft in 1891 een 
pauselijke rondzendbrief uitgebracht over 
de gevolgen van de Industriële Revolutie. 
Hij kwam op voor kinderen en volwassenen 
die uitgebuit werden door hun werkgevers. 

6. Motto: ‘één zijn in de Ene’ Vele christenen 
vormen samen de Kerk. Ze zijn allemaal 
verschillend en geroepen om samen één 
familie te zijn rondom Jezus Christus. 

7. Hobby’s: tennissen en paardrijden.  
Hij heeft daar niet zoveel tijd voor.
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Eerste 
communie 
2025
Dit jaar stonden de vieringen 
van de eerste communie van 
de Beerzen, Best en Oirschot-
Spoordonk in het teken van ‘Vriendschap’. 

Op elke plek kun je vrienden tegenkomen.  
Jezus koos 12 vrienden om met hem mee te 
gaan. Vrienden maken van alles met elkaar 
mee. Ze steunen elkaar als het moeilijk is en 
delen wat ze hebben met elkaar. Vrienden 
houden van elkaar op een speciale manier. 
Jezus is als een vriend. Hij gaat ons hele leven 
met ons mee. Als je gelooft, vertrouw je erop 
dat Jezus ook na dit leven bij ons blijft.  
Hoe bijzonder is dat? De heilige Communie 
bevestigt onze band met Jezus. Achtenveertig 
kinderen hebben voor het eerst deelgenomen 
aan de heilige Communie. Ze hebben samen 
met ons gebeden, gezongen en de tafel  
klaargemaakt. Ook dat is vriendschap:  
de ander laten delen in wat Jezus zo bijzonder 
voor ons maakt.  

Op drie zondagen in mei vierden wij op drie 
verschillende locaties drie prachtige familie-
vieringen. Daar zijn 
wij als pastores 
dankbaar voor! 
Hartelijk  
gefeliciteerd! 
Graag tot ziens  
bij onze familie-
vieringen op 21,  
28 en 29 juni! 
Voor meer 
details zie de 
agenda op 
pagina 1.

Leven in  
de geest  
van Jezus
Op zondag 8 juni hebben  
9 kinderen uit onze  
parochie het Vormsel 

ontvangen in de H. Antoniuskerk in Best. 

Wat is het Vormsel? Pastoor Spooren legde uit 
dat Pinksteren het feest van de heilige Geest 
is die neerdaalde op de apostelen. Voordat 
Jezus afscheid nam en opgenomen werd in 
de hemel beloofde Hij zijn leerlingen een 
Helper. Deze Helper kwam over de apostelen. 
Zij voelden wind en zagen vuur en ze konden 
spreken in een taal die iedereen verstond. 
De heilige Geest is ook nu in ons leven een 
belangrijke Helper, zo legde pastoor Spooren 
uit. Als het je goed gaat en je gaat vrolijk door 
het leven dan lukt je dat op eigen kracht. Op 
wie val je terug wanneer het niet zo goed met 
je gaat? De heilige Geest helpt je het verschil 
te zien tussen het goede en het kwade. Hij gaf 
een voorbeeld. Als je ergens voor het eerst 
komt, hoe word je dan ontvangen? Voel je je 
direct opgenomen in de groep? Of voel je dat 
je er niet bij hoort? Een kwade geest roddelt, 
spreekt onvriendelijk, maakt ruzie en zorgt 
voor verdeeldheid. Een goede geest zorgt 
voor eenheid en verbinding. Het teken van 
de heilige Geest is de chrisma waarmee de 
vormelingen werden gezalfd. Zalf blijft niet aan 
de buitenkant en trekt in de huid. Het gaat bij 
geloven om je binnenkant en als die orde is, 
zal dat tot uiting komen in hoe je in de wereld 
staat. Het Vormsel brengt je geloof, hoop en 
liefde. Prachtige cadeaus om te leven in de 
geest van Jezus! Voor ieder kind was er een 
klein aandenken: een kettinkje met daaraan  
de duif, het symbool van de heilige Geest.  
Het was een feestje om het koor Mixed Voices 
te horen zingen en spelen. Vormelingen, wij 
feliciteren jullie van harte en wensen jullie heel 

veel geluk op jullie levensreis! 

Pastoor Felie Spooren,  
pastor Wilfred van Nunen  
en pastor Pauline 
Vermeulen - Dekker
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Op bedevaart 
naar Banneux
Afgelopen weekeinde 
mocht ik als vrijwilliger 
mee op bedevaart naar 
Banneux. Een bedevaart 
is een tocht die je maakt 
naar een bijzondere 
plek die iets met Jezus, 
Maria of een andere heilige te maken heeft. 

In Banneux is Maria verschenen aan een klein 
meisje Mariëtte Beco. Maria stelde zich voor 
aan Mariëtte als de 'Maagd der Armen'. Ze 
vroeg aan Mariëtte om een kleine kapel te 
bouwen, veel te bidden en haar handen te 
steken in het water dat Maria uit de berg had 
laten stromen. 

Op de bedevaart waren ook veel mensen mee 
die ziek zijn of in een rolstoel zitten. Dat is 
helemaal niet erg, want er zijn veel mensen die 

elkaar helpen. Er is 
zelfs een speciale 
ziekenzegening. 

Hartelijke groet, 
Berend  
van de Berg

Power of fire 2025
Op 24 mei waren we erbij! In Den Bosch werd 
een superleuke dag georganiseerd voor 
meisjes en jongens die gevormd gaan worden 
of het Vormsel al hebben ontvangen.

Na een mooie viering in de kathedraal was 
er een fantastisch spelprogramma georgani-
seerd. Teams konden punten verdienen voor 
snelheid, behendigheid, slimheid en vooral 
voor originaliteit en creativiteit. Samen 
met het team van Schijndel was het team 
Sint-Odulphus van Brabant niet te stoppen. 
Met als resultaat: de wisseltrofee! Volgend 
jaar wacht een nieuwe kans om de trofee 
opnieuw mee naar ‘huis’ te nemen. De winst 
is mooi, maar wij werden vooral blij van het 
plezier op de gezichten. Na afloop werden 
telefoonnummers 
uitgewisseld. 
Samen vorm 
je de Power 
of fire! 

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikipedia.org,  
pixabay.com, samueladvies.nl, pinterest.com, 
gelovenisleuk.nl, natuurmonumenten.nl



Doolhof
Kan jij et schaapje terug naar de herder leiden?

Woordzoeker
Zoek de namen van de 12 apostelen,  
ze kunnen in alle richtingen staan. 

Het klopt dat de naam 'Jakobus' twee keer 
voor komt, want er waren twee apostelen 
allebei met die voornaam.

Jezus en de apostelenPuzzelpagina

PETRUS
JAKOBUS
JOHANNES
ANDREAS

MATTEUS
BARTOLOMEUS
JAKOBUS
FILIPPUS

TADDEUS
SIMON
JUDAS
TOMAS
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Kleurplaat Petrus en Paulus

DigiDulfke • pagina 7 van 7 • juni 2025


