
‘Goed zijn voor  
de aarde, goed zijn 
voor elkaar!’ 
Dit was de lijfspreuk, de belangrijkst regel, 

van de heilige Franciscus. 

Op 4 oktober vieren we zijn naamdag. Het 

is niet toevallig dat het dan ook ‘dierendag’ 

is. Franciscus zag in alle schepselen het werk 

van God, dus ook in de dieren. Hoe mooi en 

belangrijk hij de schepping vond, heeft hij 

opgeschreven in het ‘Zonnelied’. Het verhaal 

van Franciscus en de tekst van het lied kun je 

lezen op pagina 2 en 3. 

Op pagina 4 staat iets nieuws: een beeld­

verhaal van Felice, Het is een verslag met 

foto's van knuffel Felice, die mee mocht  

op bedevaart naar Kevelaer. 

Natuurlijk staan er in deze DigiDulfke  

ook puzzels en een kleurplaat.

We wensen jullie veel leesplezier!
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Familievieringen
De volgende vieringen staan gepland voor  
het najaar van 2025 in de Sint-Petrusbasiliek  
te Oirschot om10.00 uur
•		Zondag 5 oktober (en tussen 12.00-12.30 uur 

huisdieren-zegening in de pastorietuin)
•		Zondag 9 november
•	Zondag 14 december

Op de agenda staat:
•		Dinsdag 30 september, 19.30 uur: 

informatieavond eerste communie  
in het Koetshuis, Nieuwstraat 17 in Oirschot.

•		Woensdag 1 oktober, 19.00 uur: informatie­
bijeenkomst  vormsel voor alle aanstaande 
vormelingen en hun ouders in het Koetshuis, 
Nieuwstraat 17 in Oirschot.

•		Zaterdag 4 oktober, 14.00 uur: dieren­
zegening bij de Mariakapel in De Vleut

•		Maandag 6 oktober 19.30 uur: informatie­
avond eerste communie in het 
parochiecentrum, Willibrordstraat 16 in 
Middelbeers.

Verslag bedevaart
Op pagina 4 kan je kijken hoe het  

knuffelbeestje Felice mee mocht op  

bedevaartsreis naar Kevelaar.

Verschijningsdata
•		 19 oktober
•		 16 november
•		 14 december
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Levensloop  
van de H. Franciscus
In 1181 of 1182 wordt Franciscus geboren in Italië, 
in Assisi. Zijn doopnaam is Giovanni, maar zijn 
vader noemt hem Francesco. Zijn vader is een 
rijke koopman.

Franciscus wil zijn vader niet opvolgen in de zaak. 
Hij droomt ervan om ridder te worden en  gaat 
vechten in de oorlog tegen Perugia in 1202.  
Assisi wordt verslagen en Franciscus zit een jaar  
in een gevangenis.

Zijn vader betaalt veel geld en daardoor komt 
Franciscus vrij en mag hij naar huis. Met zijn 
gezondheid gaat het niet goed. Franciscus denkt 
steeds vaker na over zijn leven en over God.  
Toch wordt hij in 1205 weer ridder. 

Onderweg naar Apulië voelt 
Franciscus zich niet fit. In de 
Spoleto krijgt hij een droom. 
Een stem zegt tegen hem, dat 
hij terug moet gaan naar Assisi. 
Daar zal duidelijk worden wat zijn 
bestemming is. Franciscus geeft 
zijn kostbare wapenrusting weg en 
gaat terug naar huis. 

Na terugkomst zoekt Franciscus 
naar zijn bestemming. Soms 
brengt hij dagen door in de 
eenzaamheid, af en toe viert 
hij nog feest met zijn vrienden. 
Steeds vaker denkt Franciscus 
over God. 

Op een dag in 1205 rijdt 
Franciscus in de buurt van Assisi. Hij ziet een 
melaatse aankomen en stapt van zijn paard af.  
Hij loopt naar de melaatse ziet en kust zijn hand. 
Hij kiest voortaan voor de zwakkeren, de mensen 
die het moeilijk hebben.

Franciscus gaat vaak bidden in het kerkje van  
San Damiano. Hier hoort hij een stem die zegt: 
“Ga, Franciscus, repareer mijn huis, want je ziet 
dat het op instorten staat”.

Franciscus begint met het herstellen van dit 
kerkje. Dat kost geld. Daarvoor neemt hij dure 
stoffen uit de winkel van zijn vader en verkoopt 
die stoffen en zijn paard.

Zijn vader is woedend, Hij zegt dat het diefstal is 
en Franciscus moet voor het gerecht verschijnen. 
Daar trekt Franciscus zijn kleren uit, geeft die aan  
zijn vader en zegt: “Voortaan zeg ik alleen nog: 
onze Vader die in de hemel is”. Hij breekt met 
zijn ouders en doet afstand van alles wat hij heeft.

Na het proces gaat Franciscus verder werken 
aan het herstel van de kerk van San Damiano. 
Daarna herstelt hij ook andere kerken in de buurt 
van Assisi.

Begin 1208 hoort Franciscus op een dag het 
evangelie van de zending van de apostelen.  
Die mogen geen goud en zilver bezitten, geen 
beurs, tas en stok meenemen en geen sandalen 
dragen. Nu weet Franciscus zijn bestemming. 
Hij trekt zijn sandalen uit, past zijn kleding aan en 

verzet zich tegen geld en bezit.

In 1208 sluiten de eerste  
broeders zich aan bij de  
leefwijze van Franciscus.  
Ze noemen zichzelf de  
boetelingen van Assisi. 

Als er twaalf broeders zijn, 
besluiten ze naar Rome te gaan 
om de paus om goedkeuring 
te vragen voor hun manier van 
leven. Het is dan 1209. De paus 
is blij dat er een groep broeders 
is die als volgelingen van Jezus in 
armoede willen leven.

Na terugkomst uit Rome gaan de  
broeders in een stal bij Rivotorto 
wonen. De broeders zijn gelukkig 
en enthousiast, maar moeten 

plaats maken voor een ezel.

De broeders gaan naar Portiuncula. Hier staat 
een kerkje dat Franciscus hersteld heeft.  
De broeders leven in armoede en trekken rond 
om te preken en te werken. De mensen krijgen  
steeds meer waardering voor Franciscus en zijn 
broeders.

Clara heeft Franciscus al vaak horen preken en  
wil hem ook volgen. In 1212 vlucht zij uit haar  
huis en gaat naar Franciscus en zijn broeders. 
Daarna volgen andere vrouwen.

Vervolg op pagina 3 >
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< Vervolg van pagina 2

Franciscus gaat in 1219 naar het heilige 
land, nu Israël, om de plaatsen waar Jezus 
is geweest te bezoeken. Daar hoort hij over 
problemen onder zijn volgelingen en gaat snel 
terug naar Italië.

De orde van Franciscus telt dan duizenden 
broeders. De vraag om een sterke bestuurder, 
om voorschriften en regels wordt groter. 
Franciscus weet dat hij daar niet de geschikte 
persoon voor is en treedt af. 

In 1221 schrijft Franciscus een regel. Hierin 
staan de besluiten die de broeders hebben 
genomen. In 1223 trekt hij zich een tijdje 
terug om een nieuwe versie van de regel te 
schrijven. Deze wordt door de paus goedge­
keurd en geldt nu nog.

De gezondheid van Franciscus gaat verder 
achteruit. Hij heeft een oogziekte en malaria. 
Hij besluit hij naar La Verna te gaan.  
Op 14 september 1224 ontvangt Franciscus de 
stigmata, de wonden van het lijden van Jezus.

Franciscus trekt in 1225 nog rond. Ondanks  
zijn ernstige ziekte en pijnen schrijft hij zijn 
prachtige Zonnelied, dat getuigt van een 
grote liefde voor de schepping.

Als Franciscus voelt dat de dood nadert, vraagt 
hij of ze hem naar Portiuncula 

willen brengen. Hier 
dicteert hij in 1226 zijn 
testament.

Franciscus sterft op  
3 oktober 1226. Zijn 

lichaam wordt naar Assisi 
gebracht en wordt in de kerk 
San Giorgio begraven.

Op 16 juli 1228 wordt 
Franciscus heilig verklaard.

Het Zonnelied
Goeie dag, broeder zon,
je schijnt op mijn gezicht.

Elke morgen word ik wakker
van jouw warme licht.

Goede nacht, zusje maan,
je kijkt naar mij van verre

en daarboven heel erg helder
fonkelen alle sterren.

Wees gegroet, snelle wind,
wat waai jij door mijn haren,
zachte bries of wilde storm
en bomen zonder blaren.
Heerlijk fris, zusje water:

je bent voor ons een zegen.
Heel de aarde leeft van jou

in onweer, sneeuw of regen.
Wees geloofd, broeder vuur:je bent zo warm en prachtig!Je verlicht de donkere nacht;je vlam van blijheid krachtig.

Dank je wel, zusje aarde
voor alles wat je geeft.

Jij beschermt ons als een moederen zorgt voor al wat leeft.
Lieve God, goede Vader,

bedankt voor alle mensen
die ons helpen en vergeven,

en die ons vrede wensen.

Save the date in 2026!
De data van de eerste communie in 2026 zijn: 

10 mei: Middelbeers, Sint-Williborduskerk
17 mei: Best, Sint-Odulphuskerk
31 mei: Oirschot-Spoordonk, Sint-Petrusbasiliek
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Ik heet  
Felice en ik ga 
naar Kevelaer.

In de bus.  
We zijn er bijna!

Ik ben in de grote basiliek 
van Kevelaer en zie allemaal 
mensen uit Best, Oirschot, 
Spoordonk en de Beerzen! 

Daarna 
gaan we met 
de bus naar 

huis.

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikipedia.org,  
pixabay.com, franciscaansebeweging.nl, 
gelovenisleuk.nl, natuurmonumenten.nl

Bedevaart 
naar 
Kevelaer
21 augustus 2025

Veel mensen 
branden een 
kaarsje bij het 
Mariabeeld.



Doolhof
Van start naar finish.

de natuur
Puzzelpagina

Zoek de verschillen

Woordzoeker
Streep de woorden weg en vind de oplossing.

BEEKJE
BEER
BEUK
BLADEREN
BOMEN
EEKHOORN
EIK
GRAS
HERT
HEUVEL

KASTANJEBOOM
KONIJN
KRUIDEN
MODDER
MOL
MOS
PAD
PLANTEN
RUST
STRUIKEN

TAKKEN
UIL
VOGELS
VOS
WATERKANT
WILG
WIND
WORMEN
ZAND
ZON
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Kleurplaat Franciscus
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