
H. Franciscus
Op zaterdag  
4 oktober 
zegende  
pastor Berend 
van de Berg de 
dieren bij de 
Mariakapel in 
De Vleut. 

Op zondag 5 oktober stond de familieviering  
in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot in het 
teken van de H. Franciscus. De door de 
kinderen meegebrachte knuffels werden in 
de kerk gezegend. Na de viering gingen veel 
volwassenen en kinderen naar de pastorie-
tuin. Het achterste gedeelte wordt beheerd 
door de werkgroep ‘Groene kerk’ en heeft als 
naam gekregen ‘Franciscustuin’. Verschillende 
kinderen waren actief bij het planten van 
bloembollen. Als die groeien en bloeien, 
vormen ze het woord ‘Vrede’. De tuin werd 
geopend met goede woorden, gebed en 
zegening. Enkele huisdieren werden later in  
de pastorietuin gezegend.
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Speciale vieringen
Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
•		Zondag 9 november 10.00 uur: Familieviering
•	Zondag 14 december 10.00 uur: Familieviering

Sint-Odulphuskerk, Best
•		8 november 17.00 uur: Sint-Maartenviering. 

Aansluitend korte lampionnenoptocht naar de  
pastorietuin, waar voor iedereen chocolade
melk en Sint-Maartensbroodjes klaar staan.

•		22 november 17.00 uur: Sint-Nicolaasviering.

Lichtjestijd - Sint Maarten 

Het is herfst. De bladeren van de bomen 

veranderen van kleur. Iedere dag wordt het 

vroeger donker. De mensen zijn meer binnen. 

Ze branden lichtjes en zoeken gezelligheid. 

Vroeger stonden de mensen veel dichter bij 

de natuur. De jaarkalender werd bepaald  

door wat er op het land moest gebeuren.  

De  bijnaam van de maand juli is de hooimaand. 

Augustus staat bekend als de oogstmaand.  

In september, oktober en november bereiden 

de mensen zich voor op de winter. Op de 

zolders werden noten en vruchten te drogen 

neergelegd. De wijn stond te rijpen in grote 

eikenhouten vaten. De jacht leverde vlees en 

vis op. Het varken werd geslacht. Voor arme 

mensen was dit niet mogelijk. Zij bedelden 

om aan eten te komen. Zo ontstonden vanaf 

de Middeleeuwen de ‘Lichtfeesten’. Een mooi 

voorbeeld is het feest van Sint-Maarten.  

De heilige Sint-Maarten is een prachtig voor-

beeld voor mensen om te laten zien hoe de 

armoede van de ander voor jou een aansporing 

wordt om te delen wat je in overvloed hebt. 

Als al het werk was voltooid en de schuren vol 

lagen, hingen de boeren een uitgeholde knol 

met een kaarsje aan hun deuren. De armen 

brachten licht in hun zelfgemaakte lampionnen 

en zongen liedjes. In ruil daarvoor kregen ze 

eten of geld. Ook nu gaan kinderen langs 

de deuren om te zingen. In deze tijd geven 

volwassenen snoepgoed. In onze parochie 

denken we op twee plekken aan Sint-Maarten. 

Je leest er alles over in deze editie van 

Digidulfke. 
In onze volgende editie lees je over een ander 

Lichtfeest: Sint-Nicolaas!
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Dit ben ik:  De bedelaar
Naam: Mijn naam hang ik liever niet aan  

de grote klok. Ik blijf liever bekend als  
‘de bedelaar’.

Geboortedatum: Jammer genoeg weet ik dat 
niet, want je verjaardag vier je op de datum 
dat je geboren bent en ik heb nooit mijn 
verjaardag kunnen vieren. Het is ook al  
zo lang gelden, wel 1700 jaar. 

Opleiding: Helaas heb ik geen opleiding gehad. 
Bedelen leer je op de straat, door goed te 
kijken hoe anderen het doen. De straat was 
dus mijn school. 

Beroep: Had ik maar een beroep! Ik heb altijd 
moeten bedelen om iets te eten of om 
kleding te hebben. Als je bedelt, houd je 
je hand op, in de hoop dat anderen je iets 
geven, zodat je kunt leven. 

Ik word verdrietig van: De vooroordelen van 

mensen. Ze denken dat ze weten hoe het 
komt dat ik moet bedelen. Eigen schuld, lui, 
dom. Dat wordt gauw gezegd. Ze moesten 
eens weten. Heb jij misschien een idee? 

Ik word blij van: De zon die schijnt! Die geeft 
ook mij warmte. Een kind dat lacht of naar 
me zwaait. Een aalmoes, een kleinigheid 
waardoor ik eten kan kopen. Dat alles maakt 
me blij.

Mijn motto: ‘Wie het kleine niet eert,  
is het grote niet weert (=waard).’ 

Belangrijkste gebeurtenis: Toen ik dacht dat ik 
doodging door 
de kou, deelde 
een soldaat 
zijn mantel met 
me. Zo’n mooi 
en lief gebaar: 
ik kreeg het er 
warm van!! 

Dit ben ik:  Sint-Maarten
Geboorteplaats: In ben ongeveer 1700 jaar 

geleden geboren in Savaria, de oudste stad 
van Hongarije. Ik was nog jong, toen we 
naar Italië verhuisden. 

Ouders: Mijn ouders waren Romeinen, die 
werkten voor het Romeinse leger. 

Toen ik klein was: Ze zeggen dat ik als baby 
andere baby’s troostte als die huilden en  
dat ik, toen ik wat groter was, altijd mijn 
speelgoed deelde. Dat vond ik heel 
gewoon. 

Beroep: Toen ik vijftien was, werd ik soldaat.  
In stoere soldatenkleren en op een prachtig 
wit paard vertrok ik naar Frankrijk. Het was 
winter en heel koud. Alle mensen bleven 
zoveel mogelijk binnen en hielden ramen en 
deuren dicht.

Belangrijkste gebeurtenis: Ik had al het een 

en ander weggegeven aan mensen die het 
heel koud hadden: mijn helm, mijn laarzen 
en mijn harnas. Toen zag ik een bedelaar bij 
de stadspoort, bijna bloot en bijna dood. 
Ik had een prachtige, warme rode mantel 
aan, maar die was voor de helft van de 
keizer van Rome. Ik dacht: “Dan is ook de 
helft van mij.” Met mijn zwaard heb ik mijn 
mantel in tweeën gesneden en de helft aan 
de bedelaar gegeven. “Ik was naakt en gij 
hebt mij gekleed”, zei Jezus eens. Ik ging 
anders leven: ik ging over Jezus vertellen 
en stichtte een klooster. Later werd ik zelfs 
bisschop.

Mijn motto: ‘Wie geeft wat hij heeft,  
is waard dat hij leeft.’ 

Wat ik zo leuk vind: Op 11 november wordt 
er op verschillende plaatsen in Nederland 
Sint-Maarten gevierd. Kinderen gaan met 
lampionnen langs de deuren, zingen over 
koeien die staarten hebben en krijgen 
snoepgoed!

Martinus deelt zijn mantel 
op een 14e-eeuws fresco 
van Simone Martini.
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Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikimedia.org,  
pixabay.com, samueladvies.nl, pinterest.com, 
kleurplaten.nl

Heiligen
Zijn heiligen superhelden of mensen 
die alles altijd goed doen? Zijn het  
allemaal ‘heilige boontjes’?

Als we naar de levens van heiligen 
kijken, vinden we inspirerende 
verhalen. Heiligen maakten ook fouten. 
De H. Paulus werd bijvoorbeeld heel 
snel boos. “Hij had een kort lontje”, 
zouden we nu zeggen. De H. Catharina 
maakte zelfs ruzie met de paus. 

Er zijn wel duizenden heiligen. 
Sommigen waren priester of leefden in een 
klooster. Er zijn ook heiligen de getrouwd waren. 
Sommige heiligen waren zelfs kinderen, net als jij. 
Bernadette was pas veertien jaar, toen Maria aan 
haar verscheen. Heiligen waren er in alle tijden 
en op alle plaatsen. Op de kalender van de kerk, 
staan heel veel heiligen die allemaal een naamdag 
hebben. Die van Sint-Odulphus is op 12 juni.

Als er een nieuwe kerk gebouwd werd, mocht 
de bouwpastoor een voorstel doen naar welke 
heilige de kerk en de parochie genoemd werd. 
De heiligen Andreas, Antonius, Bernadette, 
Odulphus, Petrus, Willibrordus werden zo 
patroonheiligen waar onze kerken lang geleden 
naar genoemd werden. En jij? Ben jij, behalve 
naar b.v. opa of oma ook vernoemd naar Maria  
of een andere heilige? 

We mogen bidden tot de heiligen die ons het 
meest aanspreken. Tot sommige heiligen bidden 
mensen speciaal met een bepaalde vraag. 

De H. Antonius is b.v. de patroonheilige van 
verloren zaken. Je kunt tot hem bidden: “Heilige 
Antonius, goede vrind, maak dat ik mijn … weer 
vind”. En de H. Blasius is vooral bekend als de 
beschermheilige voor mensen die lijden aan 
keelaandoeningen. 

Heiligen helpen ons om God te leren kennen. 
Hun verhalen moedigen ons aan om goede 
dingen te doen voor de mensen, de natuur, voor 
alle leven op aarde! Heilig zijn betekent niet dat je 
volmaakt bent. Het betekent wel dat je veel van 
God houdt en altijd het goed probeert te doen, 
zoals Jezus ons voordeed. Heiligen wijzen ons de 
weg naar God. Op 1 november vieren we elk jaar 
‘Allerheiligen’ en denken we aan alle heiligen.

Verschijningsdata DigiDulfke
•		 16 november
•		 14 december

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Woordzoeker
Streep de gegeven woorden weg.  
Welke zin blijft er over?

Zo ben ik net ...
Heb jij dat ook wel eens gedaan? 
Je verkleden, zodat je net een 
echte ridder of prinses bent? 

Ook met Kerstmis verkleden 
kinderen zich soms om het kerstverhaal 
zo echt mogelijk na te spelen. Hoe Maria, 
Jozef en Jezus er precies uitzagen? Als je ze 
inkleurt, mag het helemaal jouw 'beeld' zijn.

Cijferpuzzel
Verbind alle cijfers op de juiste volgorde.

Sint-MaartenPuzzelpagina

Doolhof
Kan jij het schaapje naar buiten leiden?
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Kleurplaat lampionnetjes
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