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Lichtjestijd -  
zie de maan schijnt door de bomen

Op 5 november stond er een prachtige ‘super-

maan’ aan de donkere hemel. Het leek op een 

teken dat de Lichtjestijd volop begonnen is.

'Glow' is een mooi evenement in deze 

donkere dagen. Veel mensen genieten van de  

uitgelichte gebouwen met prachtige beelden 

en lichtshows. In Best kwamen heel veel 

mensen langs het parochiecentrum. In de tuin 

hingen prachtige versieringen in de bomen. 

Ook de Sint-Odulphuskerk en de toren van de 

Sint-Petrusbasiliek stonden vol in de aandacht. 

Dit weekend arriveert Sint-Nicolaas. In deze 

editie vind je een vriendenboekje over de 

Goedheiligman. Op 30 november start 

de advent. Iedere week wordt een kaarsje 

op de adventskrans ontstoken als teken 

dat de geboorte van Jezus dichterbij komt. 

De krans staat symbool voor het leven van 

Jezus. Met zijn geboorte brengt Hij hoop 

en licht in deze wereld. Het licht van de 

Paaskaars verwijst naar de hoop op 

eeuwig leven. Zover is het nog niet. 

De drie wijzen zien een teken aan 

de hemel. Het is een ster die hen  de 

weg naar Bethlehem wijst. Het wordt 

Kerstmis. Wij kunnen niet wachten. 

Jullie ook niet? Veel leesplezier! 

Verschijningsdata DigiDulfke
•		 14 december

Speciale vieringen
Sint-Odulphuskerk, Best
•		22 november 17.00 uur: Sinterklaasviering, 

speciaal bedoeld voor het hele gezin. De 
viering wordt opgeluisterd door zang van 
de Gouden Appeltjes. Misschien brengt 
Sinterklaas aan het einde van de viering een 
bezoek aan de kerk.

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot
•	Zondag 14 december 10.00 uur: Familieviering

Op de agenda staat:
•		Op 13 december om 18.00 uur vindt de 

opening plaats van de kerststal in de Vleut 
in Best (de Mariakapel). Er zijn ook veel 
mensen in die buurt die in de tuin of voor 
het raam hun kerststal laten zien. Als je de 
speciale tocht, de kerststallenroute, loopt 
of fietst, kun je ze allemaal bewonderen  
t/m 6 januari 2026.

•		De kerststal in de Sint-Odulphuskerk  
is vanaf 13 december dagelijks van  
08.00 - 18.00 uur te bezoeken.
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Wie zingt er mee op 
24 december in het 
familiekerstkoor? 
Op kerstavond, 24 december, om 18.00 uur 
houden we weer een familiekerstviering in 
de basiliek in Oirschot. Kerst vieren doe je 
samen, vandaar dat we net zoals vorig jaar een 
gelegenheidskoor willen oprichten voor deze 
viering van jonge en oudere mensen die het 
leuk vinden om kerstliederen te zingen. 

We repeteren drie keer op maandagavond  
van 18.45 tot 19.45 uur in het koetshuis bij  
het parochiecentrum, namelijk op 1, 8 en  
15 december. 

Het koor staat onder leiding van Rianne 
Kessels, dirigente van kinderkoor Triangel. 
De kinderen van Triangel zingen sowieso mee.  
Nu zijn we op zoek naar aanvulling in de vorm  
van broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes,  
vriendinnetjes en ook papa’s, mama’s, ooms, 
tantes, opa’s en oma’s. Iedereen is van harte 
welkom. Een kleine voorwaarde is wel dat je 
kunt lezen en kunt zingen.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden  
hiervoor? Neem dan contact op met Rianne 
per telefoon 06 11 390 995 of e-mail  
rianne.kessels@onsmail.nl

Sinterklaas  
winkelt ook bij  

de speelgoedbank
De dure maanden van het jaar zijn in zicht, 
daarom extra nieuws over de speelgoedbank. 
Komende weken zijn we extra geopend zodat 
iedereen de kans heeft om mooi speelgoed uit 
te zoeken bij de speelgoedbank in Oirschot.

De speelgoedbank Oirschot is bedoeld voor 
iedereen die graag mee wil werken aan het 
duurzaam en zuinig omgaan met kinderspeel-
goed en ook om alle kinderen te helpen aan 
mooi en goed speelgoed.

Voor (groot)ouders en kinderen: puzzels,  
spelletjes, leesboekjes, constructiemateriaal, 
knutselspullen, autootjes, boerderijdieren,  
cadeautjes voor kinderverjaardagen etc. 

Open van 17 november tot 3 december:

Maandag van 14.00 tot 16.30 uur

Woensdag van 14.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

U vindt ons in de Nieuwstraat 17A in Oirschot, 
in de serre aan de achterkant van de pastorie.

Wilt u meer informatie? 
Raadpleeg de website  
speelgoedbank@odulphusvanbrabant.nl  
of kijk op facebookpagina onder de naam: 
speelgoedbank Oirschot. 
Of via de website van WIJzer Oirschot.

De vrijwilligers van de speelgoedbank zien 
jullie graag langskomen voor een mooi stukje 
speelgoed.
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Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikimedia.org,  
pixabay.com, samueladvies.nl, pinterest.com, 
deeldenatuur.nl

Dit ben ik:  Sint-Nicolaas
Naam: Toen ik klein was, noemden ze me 

Nico en toen ik ouder was, werd ik Nicolaas 
genoemd. Omdat de mensen vonden, dat ik 
zoveel goede dingen had gedaan, werd ik een 
heilige genoemd: Sint-Nicolaas. Misschien 
ken je me ook als ‘Goedheiligman’. Omdat dit 
nogal een mond vol is, mag je me ook gewoon 
Sinterklaas noemen.

Geboortedatum: Oei, dat is lang geleden.  
Ik weet het niet meer precies. Ik zou  geboren 
zijn in Patara; dat ligt in Turkije. Maar rond  
6 december denken heel veel mensen aan mij. 

Mijn jeugd: Naar school hoefde ik niet;  
scholen bestonden toen nog niet. Ik had geen 
geldzorgen, maar ik zag genoeg mensen 
om me heen, die arm waren en nooit eens 
een cadeautje of iets lekkers konden kopen, 
ook niet voor hun kinderen. Dat vond ik niet 
eerlijk en ging de arme mensen helpen en ook 
Sinterklaas spelen voor hun kinderen.

Lievelingsdier: Wat dacht je zelf? Natuurlijk een 
p…., en de witte vind ik het allermooist, ook al 
noemen jullie dat ‘een schimmel’.

Beroep: Eigenlijk geen echt beroep, maar de 
christenen van Myra (Turkije) kozen mij als 
bisschop voor hun stad en streek. 
Ik was geen priester, maar toen 
kon je toch bisschop worden. 
Dat kan nu niet meer. 

Belangrijke gebeurtenis: Pas rond het jaar 500 
begon men over mij te schrijven. Men vertelde 
toen al heel wat verhalen over mij, waarvan 
sommigen  waren 'geleend' van andere 
bisschoppen die ook Nicolaas heetten en in 
dezelfde streek leefden. Zo werd het verhaal 
van mijn leven en werken een mengelmoes van 
feit (echt gebeurd) en fictie (verzonnen). 

Ik ben trots op: Ik was niet arm en deelde mijn 
bezittingen met mensen die arm waren en 
streed tegen onrecht. Misschien kozen de 
christenen van Myra mij daarom als bisschop 
voor hun stad en streek.

Ik heb een hekel aan: Vroeger waren er wel eens 
ouders, die mij gebruikten om hun kinderen 
‘op te voeden’. Ik kreeg dan de zwarte piet 
toegespeeld: “Als Sinterklaas dat hoort, dan …”  
Gelukkig is dat niet meer zo, want ik ben een 
kindervriend, met een boek vol namen van 
lieve kinderen en hun wensen!

Dit vind ik belangrijk: Ik lijk wel een beetje op 
Jezus, want ik bestrijd onrecht en kom op voor 
de armen en de mensen die uitgebuit worden. 
Geld is niet het belangrijkste in het leven,  
maar goed voor elkaar zijn. 

Mijn motto: Wie goed doet, goed ontmoet.

Wat ik zo leuk vind aan jou: Kinderen 
geloven in mij. Voor hen ben ik een grote 

kindervriend, bijna te mooi om waar te zijn 
en kan ik geen fouten maken. Ik hoop dat ze 

blijven geloven in mij en vooral in zichzelf!

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



Woordzoeker
Streep de gegeven woorden weg.  
Vind jij de oplossing?

Doohof
Kan jij je weg vinden door het doolhof?

Zoek de 10 verschillen
Kan jij ze, of nog meer, gevonden krijgen?

adventPuzzelpagina

AARDE
ADVENT
AFKOMST
BEVRIJDEN
DROOM
ENGEL
GEBOORTE
GETROUWD
IMMANUEL

JEZUS
JOZEF
KERSTFEEST
MARIA
MATTEUS
MENS
MOEDER
NAAM
PROFEET

RECHTSCHAPEN
SLAPEN
VADER
VOLK
WAKKER
ZONDEN
ZOON

Oplossing:
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Kleurplaat adventskalender

Licht van de kaarsen 
op de adventskrans
De dagen worden steeds korter. Werd het maar 
weer langer licht. Maar als het altijd licht zou zijn, 
zou dat zou ook snel vervelen. Licht en donker 
horen bij elkaar. 

Dat het leven mooi kan zijn, beseft je pas goed, 
als het daarvóór donker was, bijvoorbeeld omdat 
je ziek was. Als je weer beter mocht worden, 
waardeer je gezond-zijn nog meer! Een klein  
lichtpuntje maakt een groot verschil als het 
donker is. De voorbereiding op een feest, kan  
al een feestje op zich zijn. Je kunt er dan al  
over dromen hoe het zou kunnen worden. 

Vanaf 30 november gaan we ons voorbereiden  
op Kerstmis. We nemen daarvoor vier weken de 
tijd en vieren de advent. 

Op de vier zondagen op weg naar Kerstmis 
steken we steeds één kaarsje meer aan op de 
adventskrans. Het wordt dus steeds lichter en 
duidelijker dat het Kerstmis wordt. Een feest van 
licht, een nieuw leven, hoop, vrede, vreugde en 
liefde, een nieuw begin! 

Kleur de kaarsen in. Om een glas-in-lood effect  
te krijgen, kan je het dun met slaolie invetten.
Als je zwart papier of karton hebt, zou je daar 
‘raampjes' uit kunnen knippen en de kaarsen
daarachter plakken.
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