
Veel leesplezier en 
een fijne voorjaarsvakantie!

Op weg naar de lente
De dagen worden weer langer. We zijn op weg 

naar de lente. Dat geeft goede energie.  

De redactie is er weer klaar voor.  Het nieuwe 

jaar is alweer ruim anderhalve maand oud.

Op zaterdag 24 januari stond de zon stralend  

aan de hemel. In Eindhoven was het 11°C en 

dat was een mooie meevaller voor de dak- en 

thuislozen daar. Zij werden warm onthaald 

door onze vormelingen in het portaal van de 

Eindhovense Sint-Petruskerk. Ondanks het 

mooie weer gingen de koppen warme soep, 

koffie en thee er goed in. 

Door hele kleine dingen zoals dit, kunnen wij 

een verschil maken. Zo laten we zien dat wij 

het voorbeeld van Jezus volgen. 

In deze editie maak je kennis met het  

Vijf Vingersgebed. Je hand is een geheugen-

steuntje om God te bedanken of Hem iets te 

vragen.

Nu de zon in kracht toeneemt, maken 

wij jullie warm voor onze vieringen en 

activiteiten in de komende maanden. 

Eerst even lekker met zijn allen losgaan 

tijdens carnaval. 

D i g i D u l f k eD i g i D u l f k e
R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Best, Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers
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Speciale vieringen
Sint-Joriskapel, Gasthuisstraat, 
Oirschot 
8 maart 10.00 uur: familieviering

Sint-Willibrorduskerk, Middelbeers 
14 maart 19.00 uur: familieviering met  
de vormelingen

H. Antoniuskerk, Best 
15 maart 11.00 uur: voorstellen communicanten
 

Save the date
De traditie van de gezinsvieringen met Pasen 
en daarna eieren zoeken in de pastorietuin, 
houden we in ere. 

Sint-Joriskapel, Gasthuisstraat, Oirschot:
5 april 09.00 uur kleine gezinsviering Pasen  
met kinderkoor Triangel. Na de viering  
eieren zoeken in de pastorietuin. 

Sint-Odulphuskerk, Best
5 april 09.30 uur, gezinsviering Pasen en  
eieren zoeken in de pastorietuin.
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Vijf Vingersgebed
van paus Franciscus

Vind je bidden moeilijk? Een kaarsje opsteken  
bij Maria kan een goed begin zijn. 

Wist je dat je hand je kan helpen? 
Paus Franciscus vond het handig om zijn vingers 
te gebruiken als een geheugensteun. Hoe werkt 
het? Iedere vinger heeft een speciale betekenis: 

Middelvinger
Voor de leiders in 
der kerk en voor 
de bestuurders 

van ons land Ringvinger
Voor zieke en arme 

mensen, voor mensen 
die eenzaam of 
ongelukkig zijn

Pink
Tot slot bid 

je voor jezelf. 
Wanneer je eerst 

voor anderen hebt 
gebeden, weet 
je waarvoor je 
voor jezelf wilt 

bidden

Wijsvinger
Voor de leer-
krachten op 

school, de trainers 
op de sportclub en 
voor mensen die 

werken in de 
zorg

Duim
Voor alle mensen 
van wie wij veel 
houden, voor 

onze familie en 
vrienden

Bidden  
met je  

vijf vingers

Palm van je hand
voor alle anderen

Duimvoor je meest 
dierbaren

W
ijsvinger

voor leerkrachten

M
iddelvinger
voor leiders

Ringvinger
voor zieke en arm

e m
ensen

Pink
voor jezelf

Eerste communie
De voorbereidingen eerste communie  
zijnvan start gegaan.

In Best en Oirschot zijn we druk  
met de voorbereidingen van de  
eerste communie. Wij wensen jullie  
een mooie voorbereidingstijd op weg  
naar 17 en 31 mei 2026.

Vormsel
De vormelingen maken dit jaar een presentatie 

hoe zij de toekomst van de kerk zien. 

Stapsgewijs bouwen zij met opdrachten 
aan hun kerk voor de toekomst.  
Wij zijn heel benieuwd wat zij ons  
te leren hebben! Ook jullie wensen  
wij een mooie voorbereiding  
toe op weg naar 23 mei.

afbeelding geïnspireerd op: www.lambertuskerk-rotterdam.nl/vijf-vingersgebed.html
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Bijeenkomst voor 
peuters en kleuters
We zijn druk bezig met de voorbereiding  
van een bijeenkomst voor peuters en kleuters 
in april. 

We verschuiven de viering naar 11.30 uur en 
komen samen in de Sint-Petrusbasiliek.  
We betrekken de allerkleinsten bij een  
bijbelverhaal. De bijeenkomst duurt  
ongeveer 25 minuten. Alle zintuigen doen in 
deze bijeenkomst mee! Aansluitend doen we 
gezellig een koffietje en is er voldoende  
gelegenheid om bij te praten.

Familiepastoraat
Vervolg denkkrachtgesprekken 
Op 3 maart vervolgen wij ons denkproces.  
We hebben nog even de tijd nodig voordat  
we naar buiten kunnen met onze plannen.  

Geloofscursus 
Inmiddels vinden mensen in de leeftijd van  
16 – 90 jaar de weg van de geloofscursus. 
Iedere 1e en 3e woensdag ontvangen wij  
hen om 19.00 uur op het pastoraal centrum. 
Heb jij wel eens met de gedachte gespeeld of het 
katholieke geloof iets voor jou zou kunnen zijn? 
Weet je niet goed hoe je dit aanpakt? Vind ons 
via: familiepastoraat@odulphusvanbrabant.nl 

Baken van licht
Oirschot - Op woensdagavond 21 januari 2026 
heeft de gemeente Oirschot de nieuwe  
duurzame ledverlichting van de Sint-Petrus
basiliek officieel in gebruik genomen. 

De overstap naar ledverlichting zorgt voor een 
aanzienlijke energiebesparing. 

Oirschot staat bekend om de vele historische  
gebouwen en de gemeente zet de bekendste 
zo mooi in de schijnwerpers. De basiliek is van  
verre te zien. De nieuwe verlichting kan worden  
aangepast aan verschillende gelegenheden.
De sterkte van het licht en de kleuren kunnen 
aangepast worden en er zijn ook combinaties 
van kleur mogelijk, of bijvoorbeeld een vlag, 
een tekst of afbeelding.

De gemeente heeft aan de parochie gevraagd 
welke kleuren er op de kerk mogen komen 
bij bijvoorbeeld feestdagen. De parochie 
heeft ervoor gekozen om aan te sluiten bij 
de kleuren die tijdens de vieringen in de kerk 
gebruikt worden. Deze kleuren zijn wereldwijd 
in de Rooms-Katholieke kerk hetzelfde: 
• 	Paars is de kleur van bijvoorbeeld 

Aswoensdag en de zondagen van de vasten, 
• 	Rood hoort bij Palmpasen en Pinksteren,
• 	Blauw is de kleur van Maria (Maria Lichtmis op  

2 februari, de zondagen van de Mariamaand 
mei en Maria Hemelvaart op 15 augustus).

• 	Groen zal gebruikt worden voor de 
zondagen van het jaar en omdat de  
parochie Sint-Odulphus van Brabant  
graag een 'Groene Kerk' wil zijn.

Let 14 en 15 maart maar eens goed op!  
Dan zal de basiliek roze verlicht worden, 
omdat het dan de vierde zondag van de 
Veertigdagentijd is.

mailto:familiepastoraat%40odulphusvanbrabant.nl?subject=
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Vooruitblik veertig
dagentijd en Pasen
In de veertigdagentijd gaan we de weg van 
de hoop. We horen hoe Jezus op weg gaat 
naar Pasen: een weg van geluk, maar ook van 
kwetsbaarheid. 

Bovenal is het 
een weg van 
vertrouwen  
dat God 
een nieuwe 
toekomst 
schept.  
Op die weg 
roept  
Jezus mensen  
met Hem mee 
te gaan - in de 
verhalen van 
toen, en ook 
in de wereld van 
nu. Ga je ook mee op de weg van hoop?  
Voor jou ligt een ontzettend leuk reisboekje 
klaar met mooie verhalen en leuke opdrachten 
voor thuis. Het boekje kun je opvragen via: 

familiepastoraat@odulphusvanbrabant.nl.  
Bij ons project hoort ook een  

inzamelingsactie: de Vastenactie -  
zie hiernaast.

We zamelen geld in 
voor een supermooi 
doel: de renovatie van 
een kraamkliniek in 
Gambia. 

Spaardoosjes zijn 
beschikbaar om thuis  
met ons mee te 
doen. Je kunt doosjes 
reserveren door een 
e-mail te sturen naar 
familiepastoraat@odulphusvanbrabant.nl. 
De spaardoosjes worden ingezameld in de 
vieringen van Palmpasen. Op 28 maart  
om 17.00 uur in de Sint-Odulphuskerk  
en op 29 maart om 10.00 uur in de  
Sint-Petrusbasiliek. Reserveren jullie deze  
data alvast? Meer informatie over Palmpasen  
lees je in de volgende editie.

Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl, 
Marcel Jurriëns, freepik.com, wikimedia.org,  
pixabay.com, samueladvies.nl, pinterest.com, 
lambertuskerk-rotterdam.nl

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.
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Zoek de 10 verschillen
Tussen de plaatjes zitten 10 verschillen.  
Kun jij ze vinden?

Sudoku
Kan jij deze minisudoku's oplossen?

Doolhof
Kan jij deze verliefde egeltjes  
helpen hun weg te vinden door  
het doolhof naar elkaar?

Puzzelpagina voorjaar
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Kleurplaat bidden
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