
Wat is je naam?
Onze voornaam is uniek. Ouders denken goed 

na over de naam die ze aan hun kinderen 

geven. Daarmee zeggen ze dat jij uniek voor 

hen bent. Een naam is handig zodat we elkaar 

kunnen aanspreken. 

Kinderen kunnen dezelfde voornaam hebben. 

Sem of Sofie zijn bijvoorbeeld populaire 

namen. Dan helpt het dat de leerkracht 

je achternaam weet om verwarring te 

voorkomen. 

Ook God heeft een naam. Het is een heel 

bijzondere naam, die Hij aan Mozes heeft 

laten weten. Wie is Mozes? Mozes is door 

God uitgekozen voor een speciale opdracht. 

Je leest er van alles over in deze DigiDulfke. 

Een naam helpt je ook bij het oriënteren. Als 

je ergens naar toe wilt dan moet je in je navi-

gatiesysteem een bestemming of plaatsnaam 

aangeven. Namen zijn handig bij het vinden 

van de weg. 

Het familiepastoraat gaat vanaf nu door onder 

een andere naam. In dit nummer maken wij 

deze naam en ons nieuwe beeldmerk bekend. 
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Familievieringen
17 mei 10.30 uur
Best, Sint-Odulphuskerk, eerste communie

23 mei 19.00 uur
Middelbeers, Sint-Willibrorduskerk, vormsel

31 mei 10.00 uur
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek, eerste communie

20 juni 17.00 uur
Best, Sint-Odulphuskerk,  
na-viering voor communicanten

21 juni 10.00 uur
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek, familieviering 

Save the date
Informatieavonden  
eerste communie en vormsel 2027

Wil je vanaf september meedoen aan de  
voorbereiding op de eerste communie of  
het vormsel? Dan ben je van harte welkom op 
één van onze informatieavonden. Vanaf dit 
jaar is er een gecombineerde informatieavond. 
Ouders van kinderen uit groep 4 en 8 zijn 
welkom op de volgende data en locaties:

23 juni 2026 19.30 uur: Best
H. Antoniuskerk, Wilheminaplein 157, Best

25 juni 2026 19.30 uur: Oirschot, 
Spoordonk en de Beerzen
Koetshuis (achter het pastoraal centrum),  
Nieuwstraat 17, Oirschot
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Mozes
De verhalen van Mozes komen we tegen in  
het Oude Testament na de verhalen van Jozef.  
Aan het begin van het leven van Mozes 
gebeuren er bijzondere dingen.

De moeder van Mozes redt hem van de dood. 
Ze maakt een rieten mandje waterdicht en legt 
daar haar kindje in. Ze brengt de mand met 
haar kind naar de rivier de Nijl op de plek waar 
de dochter van Farao komt baden.

De dochter van Farao vindt het kind en  
adopteert hem en gaf hem de naam ‘Mozes’. 
Deze naam betekent: ‘Uit het water gehaald.’ 
Mozes groeit op in het paleis maar moet 
op een dag vluchten omdat hij een tot slaaf 
gemaakte man redt van zijn Egyptische 
onderdrukker. Mozes hoort dat hij geen 
Egyptenaar is maar afkomstig uit het volk van 
de Israëlieten. 

Uiteindelijk komt hij terecht bij de familie van 
Jetro, de priester van Midjan. Mozes trouwt 
met een dochter van Jetro en gaat voor hem 
werken. Hij zorgt voor de schapen en geiten. 
Op een dag komt hij bij de berg met de naam 
‘Horeb’. Deze berg stond bekend als een 
heilige plek. 

Mozes ziet een braambos in brand staan,  
maar de struik verbrandt niet! God roept  
vanuit het vuur: ‘Mozes!’ Mozes antwoordt:  
‘Ja, ik luister!’ Hierna vertrouwt God aan Mozes 
zijn speciale opdracht toe. Mozes moet zijn 
volk - het volk van Israël - uit Egypte bevrijden 
om hen te brengen naar het Beloofde Land. 
Mozes wil eerst weten wie deze opdracht 
geeft. Hij vraagt God naar zijn naam. Dat is een 
heel bijzondere naam: ‘IK-ZAL-ER-ZIJN’.

Klinkers invullen
Welke namen lees je hier? 

Ga op zoek naar de namen van een  
autocoureur, een zanger, de titel van een 
kinderboek, drie stripfiguren, de paus en  
onze koningin.

De naam van God
Als Mozes vraagt hoe God heet, antwoordt 
God: “Ik zal er zijn”. Dit is een heel bijzondere 
naam.

In het Oude Testament wordt de naam van 
God nooit voluit geschreven.
Er wordt alleen een soort afkorting gebruikt: 
vier letters, alleen medeklinkers.  
De klinkers zijn weggelaten.  
Zo’n afkorting is niet uit  
te spreken en dat is precies 
de bedoeling. De naam 
van God is te heilig om 
zomaar uit te spreken of 
op te schrijven. 

Wat denk jij dat de naam van God  
‘Ik zal er zijn’ kan betekenen? 
Praat er eens over met je ouders.
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Eén familiedag,  
één team, één naam
In de afgelopen maanden hebben wij onze 
denkkracht gebundeld. Wij gaan vanaf nu een 
nieuwe start maken. 

Deze nieuwe manier houdt concreet in dat  
we een team gaan vormen voor het familie-
pastoraat voor de parochie Sint-Odulphus van 
Brabant. Met elkaar gaan we samenwerken aan 
de familiedagen. Deze familiedagen worden 
een keer per maand gehouden. Om de maand 
zijn we in Oirschot of in Best. Tijdens deze  
familiedagen bereiden we kinderen voor op  
de eerste communie en het vormsel. We zijn 
bezig met nieuwe werkvormen en activiteiten 
waarbij iedereen welkom is. Bij deze nieuwe 
werkvormen kun je kennis met ons maken en 
gaan we samen veel plezier beleven! 

Met grote blijdschap maken wij onze 
nieuwe naam bekend.

Vanaf 12 mei 2026 zijn wij: 

OdulphuSamen 

Je kunt ons 
herkennen aan  
dit beeldmerk:

Colofon
Redactie - Pauline Vermeulen - Dekker, 
Theamarie Geilleit - Goossens en  
Wilfred van Nunen. 

Ontwerp, opmaak en beeldredactie -  
Sofie den Ouden, VissenCom.nl

Afbeeldingen - mariajohannes.nl, vissencom.nl,  
freepik.com, wikimedia.org, pixabay.com, 
samueladvies.nl, pinterest.com, vbsrol.be, 
magnific.com, kleurplatenenzo.nl

dulphuSamen

Geboortekaartje
Wist je dat in Nederland het geboortekaartje 
pas populair werd tussen 1930 en 1950?

Op het kaartje werden feitjes opgesomd.  
De naam van het kind werd aangekondigd.  
Hoe lang en hoe zwaar het woog bij de 
geboorte. Gedoopte kinderen kon je 
herkennen aan hun doopnamen. In veel 
gevallen werd een kind vernoemd naar de 
ouders of de grootouders. Bij katholieke  
kinderen werd vaak de naam van een 
beschermheilige toegevoegd. Heel vaak  
was dit Maria, de moeder van Jezus. Ook kon 
je lezen wie de ‘peter’ en ‘meter’ waren.  
De peter en meter waren de volwassenen  
die getuigen waren van de doop van het kind. 
Ze hadden als taak om het kind te begeleiden 
bij de geloofsopvoeding. Dat geldt voor de 
kerk nog steeds. In deze tijd zien de ouders de 
peter en meter ook als personen die de zorg 
voor hun kinderen op zich nemen. Dat kan 
voorkomen als de ouders bijvoorbeeld heel 
ziek zijn of een ongeluk hebben gehad. 

Aan- of afmelden
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar digidulfke@odulphusvanbrabant.nlTips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t.  deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. 

Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

http://VissenCom.nl 
mailto:digidulfke%40odulphusvanbrabant.nl?subject=


Woordzoeker
In het verhaal over Hemelvaart hieronder,  
zijn verschillende woorden dikgedrukt.  
Zoek deze woorden in de woordzoeker.

Jezus is uit de dood opgestaan. Soms is Hij  
er zomaar weer als de discipelen bij elkaar zijn.  
Hij vertelt en leert hen dingen, zoals voorheen. 
Over het koninkrijk van God. Maar vandaag 
gaat het anders. Jezus vraagt de discipelen  
met hem mee te gaan. Samen lopen ze 
Jeruzalem uit, richting de olijventuin en dan 
de berg op. Onderweg vragen de discipelen: 
“Krijgt Israël nu weer een eigen koning? 
Wordt het weer een vrij land?” “Dat hoeven 
jullie niet te weten,” zegt Jezus “Mijn Vader 
beslist hoe en wanneer bepaalde dingen 
gebeuren. Jullie moeten nu niet meer uit 
Jeruzalem weggaan. De Heilige Geest zal 
op jullie komen en dan zullen jullie iedereen 
van Mij vertellen. Hier in Jeruzalem maar ook 
overal op de wereld. Iedereen moet weten  
dat ik van de mensen houd.” 
De discipelen kijken Jezus aan. Er gebeurt iets 
wonderlijks. Jezus’ voeten komen los van de 
grond, hij stijgt op en verdwijnt achter een 
wolk. De discipelen zien hem niet meer.  
“Wat staan jullie naar de lucht te kijken?”  
Er staan twee mannen bij hen, twee engelen. 
“Jezus is in de hemel opgenomen, maar Hij zal 

net zo terugkomen als jullie Hem nu hebben 
zien weggaan.” Vol van wat ze gezien 
hebben, gaan ze weer terug de berg af.  

Ze wachten op de dingen die komen zullen.

Puzzelpagina Hemelvaart

Geheimschrift
Wat staat hieronder?

Verklaring van de tekens:
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Kleurplaat Mozes
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