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PASEN: OPSTAAN ÉN VERRIJZEN

Door: pastor Wilfred van Nunen

Protestanten spreken van ‘opstanding’,  
voor katholieken klinkt het woord ‘verrijzenis’ 
vertrouwder. Twee woorden die allebei iets 
wezenlijks over Pasen zeggen. Pasen is het 
feest van de opstanding. Dat is afgeleid van het 
werkwoord ‘opstaan’, een woord dat een actieve 
daad veronderstelt, perspectief biedt en  
hoop geeft.

Laat ik een voorbeeld geven: De afgelopen 
maanden werden we geraakt door beelden uit Iran. 
Duizenden mensen werden door de staatspolitie van  
de ayatollah vermoord, omdat ze protesteerden tegen  
de brute overheersing van een fundamentalis­
tische regering. Toch weerhoudt dat het volk 
er niet van om op te staan tegen het mens­
onterende regime.

Dit ‘opstaan’ doet ons aanvoelen waar 
het met Pasen om gaat: God heeft de mens 
niet geschapen om onderdrukt en vermoord 
te worden, maar om in vrijheid en vrede te 
leven. Mensen die opstaan tegen de kwade 
machten zijn dapper en moedig. Met het risico hun leven 
te verliezen, staan zij op omwille van een hoger ideaal. 
We zien het niet alleen in Iran, maar ook in Oekraïne, 
Oeganda en Gaza en op tal van plaatsen meer. 

We zien het ook in mensen die opstaan tegen 
het ongebreidelde uitbuiten van de natuur. Zij worden 
door regeringsleiders en bedrijven vaak als lastig ervaren, 
maar zij staan voor iets dat het louter economische 

belang van mensen overstijgt: een leefbare 
toekomst voor alle schepselen op aarde. 
Dit ‘opstaan tegen’ heeft alles met Pasen 

te maken. Daarom vertellen we in de 
Paaswake het verhaal van het Joodse 
volk, dat opstond tegen de slavernij in 
Egypte. Het Joodse Pesach is een bevrij­
dingsfeest. En we vertellen het verhaal 

van Jezus, de profeet uit Nazareth die 
opstond tegen de politieke én religieuze 

machthebbers van zijn dagen. 

Omdat Jezus op zo’n waarachtige 
en geweldloze manier opstond tegen al 
die kwade machten, gingen velen in Hem 
geloven. Wat Hij deed en waar Hij voor stond 
-met de bereidheid zijn leven ervoor te geven- 
móest wel iets met God van doen hebben, 
zo geloofde men. Omdat Jezus’ leven één 
groot ‘opstaan tegen het kwade’ was, heeft 
God Hem doen verrijzen. In tegenstelling tot 

‘opstaan’ is ‘verrijzen’ geen actieve menselijke daad, maar 
iets dat je overkomt, dat je geschonken wordt. Zoals het 
na elke winter lente wordt. Dat is een geschenk van de 
schepper, daar kunnen wij, mensen, niets aan veranderen.

Zo heeft God aan Jezus het eeuwige leven 
geschonken. Hij heeft Hem niet overgeleverd aan  
de dood, maar als een graankorrel die in de aarde valt  
tot nieuw leven laten komen. Leven dat vrucht draagt  
in zoveel mensen, christenen en andersgelovigen,  
mensen die opstaan tegen de kwade machten van 
vandaag, die offers brengen, soms zelfs hun leven ervoor 
laten. Ook al trekken zij in deze wereld vaak aan het 
kortste eind, God zal hen niet vergeten. 

Moge het paasgeloof ook voor ons een  
uitnodiging zijn om op te staan tegen het  
kwade en een bemoediging door de  
belofte van de verrijzenis. 

Namens het pastoraal team  
wens ik u een Zalig Pasen!
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MET EEN OVERZICHT   VAN VIERINGEN  
 EN ACTIVITEITEN  

   IN DE GOEDE WEEK  
EN MET PASEN op pag. 5 en 6

Moge het 
paasgeloof ook 
voor ons een 

uitnodiging zijn 
om op te staan 

tegen het kwade 



Door: pastoor-deken Felie Spooren en Nicoline van Tiggelen

Op woensdagavond 21 januari 2026 is de nieuwe, 
duurzame ledverlichting van de Sint-Petrusbasiliek 
en het raadhuis in Oirschot officieel in gebruik 
genomen. Tijdens een sfeervolle ceremonie gaven 
wethouder Paul van den Biggelaar en pastoor-
deken Felie Spooren samen het startsein voor het 
nieuwe verlichtingsplan. De nieuwe ledinstallatie 
vervangt de verouderde schijnwerpers en maakt het 
mogelijk om de kerk op verschillende manieren aan 
te lichten. 

Zo kan de basiliek passend worden verlicht tijdens 
bijzondere dagen, feestdagen en herdenkingen. 

De gemeente heeft aan de parochie gevraagd welke 
kleuren er op de kerk mogen komen bij bijvoorbeeld feest­
dagen. De parochie heeft ervoor gekozen om aan te sluiten 
bij de liturgische kleuren door het jaar heen. In het kort zijn 
die kleuren als volgt:

•	Paars: Allerzielen, zondagen van de advent en de veertig­
dagentijd en Aswoensdag

•	Wit: Allerheiligen, Kerstmis, Driekoningen,  
Witte Donderdag, Stille Zaterdag, Pasen, Hemelvaart en 
Christus Koning

•	Rood: Palmpasen, Goede Vrijdag en Pinksteren 

•	Blauw: Maria Lichtmis, Maria Hemelvaart en de 
Mariamaand mei

•	Groen: alle zondagen door het jaar, behalve bovenstaande.

Wat betekenen deze kleuren eigenlijk? Groen is 
de ‘gewone’ tijd, die staat voor hoop en groei. Paars geeft 
uitdrukking aan ingetogenheid en waardigheid. Wit is feest 
zonder meer. En rood wijst op de Heilige Geest of op het 
martelarenbloed. Naast deze vier basiskleuren wordt de 
kleur blauw gebruikt voor Mariafeesten.

Voor de jaarwisseling, Carnaval, Dodenherdenking, 
Bevrijdingsdag, Koningsdag e.d. kiest de gemeente na 
overleg met de parochie een passende kleur of bijvoorbeeld 
de kleuren van onze nationale vlag. De kosten van de 
installatie en de stroom worden volledig betaald door de 
gemeente, want het gaat om ‘openbare verlichting’.

TERUGBLIK DOOR HET BESTUUR

Door: Nicoline van Tiggelen

Het jaar 2025 was door paus Franciscus uitgeroepen 
tot Jubeljaar met als thema ‘Pelgrims van hoop’. 
Hoogtepunt was de wijding tot priester op 14 juni in 
de Sint-Jan van pastor Berend van de Berg.

Bij de inkomsten van de parochie zagen we in 2025 
zowel meevallers als tegenvallers. De meevallers zaten in 
een stijging van de opbrengsten van kaarsjes met € 19.400, 
uitvaarten met € 10.800 en collectes met € 6000.  
De kerkbijdragen en misintenties liepen terug met  
respectievelijk € 6600 en € 1700. 

Dankzij uw financiële steun konden we met onze 
actieve pastores en vrijwilligers een gastvrije gemeenschap 
zijn waar iedereen welkom is. Ook onze gebouwen kregen de 

nodige aandacht. Zo zijn het schilderwerk, voeg- en metsel­
werk aan de Sint-Odulphuskerk opgeknapt. Het Smitsorgel 
in de Sint-Petrusbasiliek is gerestaureerd. Bij de kapel van 
de Heilige Eik zijn de nodige onderhoudswerkzaamheden 
verricht en de Mariakapel in Westelbeers is gestukadoord en 
opgeschilderd. Ook het thema Veiligheid kreeg onze volle 
aandacht, met dank aan de werkgroep Kerk en Veiligheid. 

Het parochiebestuur bedankt u voor uw steun.  
We weten dat de kerk voor veel mensen van grote betekenis 
is. In de kerk kunt u even op adem komen, tijd vinden om te 
bidden voor alles wat u bezighoudt of een kaarsje opsteken. 
We zijn een zorgzame gemeenschap: we kijken naar elkaar 
om. Even een bemoedigende schouderklop en luisterend 
oor. We zijn er voor iedereen die ontmoeting en inspiratie 
zoekt. Voor mensen die in nood verkeren. Daarvoor:  
hartelijk dank aan alle parochianen, pastores en vrijwilligers! 
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SYMBOLIEK IN DE AANLICHTING VAN DE BASILIEK



VASTENACTIE

Dit jaar heeft de parochie Sint-Odulphus van Brabant 
een eigen gekozen project, namelijk de kraamzorg 

in de regio Brufut in 
Gambia van de Stichting 
Brufut Vooruit. 

De stichting is een 
particulier initiatief om  
een ziekenhuis in Brufut  
te ondersteunen.  
Het project richt zich op 
betere kraamzorg voor 
moeders en pasgeboren 
kinderen, waardoor de  
relatief hoge sterftecijfers 
flink kunnen dalen. 

Met uw bijdrage kunnen de bouw van een laborato­
rium en het aanpassen van de elektriciteit in de kraamunit 
worden gerealiseerd. Geertje Swinkels uit Best verzorgt 
trainingen voor kraamverzorgers en is nauw betrokken bij 
dit project. De kartrekster is Ursula Krol uit Volkel. 
www.stichting-brufut-vooruit.nl

Maak uw bijdrage over op 
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50
o.v.v. 403071
of gebruik de QR-code

Hartelijk dank!
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EEN VRIJWILLIGER VOOR HET 
VOETLICHT: LUDO FRANSE

Ludo is geboren in Amsterdam, maar al redelijk snel 
naar Best verhuisd. Hij heeft nog een oudere broer 
en een jongere zus. Hij is gehuwd met Hanneke,  
die ook in de parochie actief is, en zij hebben twee 
kinderen en een kleinzoon. Zijn basisschooltijd is 
gedeeltelijk in Best geweest, en hij voelt zich echt 
een Bestenaar. 

Een oom die pastor was in Duitsland, en ook daar 
zijn opleiding heeft gedaan, heeft hem de nodige katholieke 
inspiratie meegegeven.

Hij heeft altijd in de financiële sector gewerkt in 
binnen- en buitenland. De laatste jaren weer in Nederland. 

Naast zijn drukke werkzaamheden vindt hij ook nog 
tijd voor vrijwilligerswerk. Met de doop van zijn kinderen is 
hij bij toeval in het vrijwilligerswerk van de toenmalige  
H. Antoniusparochie terechtgekomen. In 1996 ging hij zich 
inzetten bij de doopvoorbereiding.

Lange tijd is hij vicevoorzitter van de 
contactgroep van de H. Antoniuskerk geweest, 
met speciale aandacht voor Kerk en Veiligheid. 
Dat betreft de beveiliging van gebouwen, sleutel­
beheer en de veiligheid van onze vrijwilligers.

Vorig jaar is hij toegetreden tot het bestuur 
van de parochie Sint-Odulphus van Brabant en 
krijgt daar medio 2026, niet geheel onverwacht, de portefeuille 
van penningmeester. Hij vindt het uitdagend om samen met 
anderen toekomstplannen te maken voor de komende vijf jaar.

Hij haalt veel voldoening  
uit het vrijwilligerswerk. Op de 
eerste plaats ziet hij het als 
zijn taak om iets terug te 
doen voor de maatschappij. 
Daarnaast geeft het hem 
veel plezier. Je ontmoet 
andere mensen, gelijk­
gestemden en mensen met 
een andere blik. 

Verder is hij lid van 
een wereldwijde katholieke orde, 
die minderbedeelden financieel en praktisch ondersteunt. 
De orde houdt (regionale) bezinningsbijeenkomsten zoals 
verdiepende en serieuze huiskamergesprekken, en denkt mee 
over kerkvraagstukken.

Het gaat er bij Ludo niet om hoe vaak je in de kerk 
komt maar meer over ‘Hoe gedraag jij je als katholiek?’, 
‘Hoe zet jij je in voor de kerk en maatschappij?’, en  

‘Ben je betrokken?’
Ludo ziet toekomst in de kerk.  

In deze onzekere tijden ziet hij, dat steeds  
meer jongeren een rustpunt vinden in het 
geloof. Jongeren vragen naar zingeving.  
Tijden veranderen en dat geeft onzekerheid.  
De vraag ‘Wat geef je de volgende generatie 
mee?’ is niet geheel onbelangrijk.

De kerk is onderdeel van de samenleving. Na de zegen 
is de vraag aan iedereen gerechtvaardigd: ‘Waarom ben je 
vandaag hiernaartoe gekomen?’

Je ontmoet 
andere mensen, 
gelijkgestemden  
en mensen met  
een andere blik

Hoe kunt u het Health Center 
in Brufut helpen? 

1. Eenmalige donatie.
2.  Periodieke donatie om veilige bevallingen    

te sponsoren.
3.  Opbrengst van uw feest of jubileum doneren.
4.  Als school of vereniging uw goede doelen 

actie doneren.
5.  Als bedrijf mogelijk een donatie doen i.p.v. 

kerstpakketten.
6.  Als bedrijf uw receptie of jubileum              

opbrengst doneren.
7. Kraammaterialen inzamelen.
8. Doe uw online aankopen via sponsorkliks.

Vanwege onze ANBI status kunt u onder 
bepaalde voorwaarden uw donatie aftrekken 
van de belasting. 
U kunt uw donatie doen op 
NL11 RBRB 0778 1529 44 
t.n.v. Stichting Brufut Vooruit.

Contactgegevens:

Stichting Brufut Vooruit
Ursula Krol, Jolique den Dekker
Larissa Krol en Toos Bergmans

Maaymanseweg 14
5408 AP Volkel
T: 06-46225870
KvK: 72058137
ANBI 858968058
IBAN: NL11 RBRB 0778 1529 44
BIC: RBRB NL21
E: stichtingbrufutvooruit@gmail.com
W: www.stichting-brufut-vooruit.nl 
F: www.facebook.com/stichtingbrufutvooruit

Stichting Brufut Vooruit 
ondersteunt 

Health Center Brufut in Gambia

Doe al uw online aankopen 
via www.sponsorkliks.com en 
sponsor gratis onze stichting.



pag 4 • nr 1 • maart 2026

AGENDA

•	Oecumenische vesper in de 40-dagentijd.  
De gezamenlijke kerken in Oirschot-Spoordonk, 
Best en de Beerzen organiseren elke woensdagavond 
een korte viering, steeds in een ander (kerk)gebouw. 
Het overkoepelende thema is: ‘Macht en Onmacht’. 
Woensdag 25 maart 2026 om 19.30 uur is de laatste 
oecumenische vesper: in de Protestantse Kerk, 
Koningin Julianaweg-Zuid 1 in Best, verzorgd door 
Antonius in Beweging met een lector uit Oirschot  
van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. 

•	Matthäus Passion op woensdag 1 april 2026 om 
19.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. 
Uitvoerenden: Kempenkoor en solisten, Barokorkest 
La Sorpresa en het Jongenskoor Dalfsen. Informatie 
en kaartverkoop: www.matthauspassionoirschot.nl;  
bij Visit Oirschot, Markt 1 in Oirschot (0499 - 21 65 14);  
of op de avond van het concert in de basiliek (indien 
nog voorradig).

•	Ontsteken van het Paasvuur op zaterdag 4 april 
2026 om 16.30 uur bij de Sint-Odulphuskerk in  
Best met vertegenwoordigers van alle christelijke 
geloofsgemeenschappen in Best. Een initiatief van  
de Raad van Kerken.

•	Expositie amateurkunst in de Sint-Petrusbasiliek in 
Oirschot. Deze expositie is toegankelijk van 26 april 
t/m 17 mei 2026, in de weekenden van 13.30 - 16.30 uur.

•	Toediening H. Vormsel op zaterdag 23 mei 2026 om 
19.00 uur in de H. Willibrorduskerk in Middelbeers, 
aan alle vormelingen uit de parochie.

•	Odulphusprocessie in Best voor de hele parochie 
op zondag 14 juni 2026: om 10.30 uur processie 
en om 11.00 uur viering in de pastorietuin van de 
Sint-Odulphuskerk.

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de  
r.-k. Parochie Sint-Odulphus van Brabant 

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot,  
Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar 
nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Marjan Beenker-van Rooij, Berend van de Berg,  
Jeanne van Hal, Marieke Lieshout, Leendert Spijkers,  
Felie Spooren en Nicoline van Tiggelen-Dirven

Foto’s: Marieke Lieshout, Nely van den Oetelaar,  
Nelleke Swinkels-van de Vorst, Nicoline van Tiggelen-Dirven  
en Pauline Vermeulen-Dekker
Ontwerp en opmaak: Sofie den Ouden, VissenCom
Drukwerk: De Croon van Heerbeek
Oplage: 10.700 stuks

Palmpasenstokken



pag 5 • nr 1 • maart 2026

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK  
EN MET PASEN

H. Antoniuskerk, Wilhelminaplein 157, Best
29 maart	 11.00 uur	 Palmzondag, eucharistieviering met 

pastor Van de Berg en met zang van 
het Lidwinakoor

3 april	 15.00 uur	 Goede Vrijdag, kruisweg en  
kruishulde met Werkgroep

4 april	 19.00 uur	 Paaswake, eucharistieviering 
met pastor Brouwers en pastor 
Van Nunen en met zang van het 
Lidwinakoor

5 april	 11.00 uur	 Eerste Paasdag, eucharistieviering 
met pastor Verhoeven en pastor 
Van Nunen en met zang van het 
Lidwinakoor

Voor de vieringen op Witte Donderdag en Tweede Paasdag 
verwijzen wij u graag naar de Sint-Odulphuskerk

Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, Best
28 maart	 17.00 uur	 Palmpasen, gezinsviering met pastor 

Van de Berg en pastor Vermeulen
29 maart	 09.30 uur	 Palmzondag, eucharistieviering 

met pastor Brouwers en pastor 
Van Nunen en met zang van het 
Odulphus-dameskoor

2 april	 19.00 uur	 Witte Donderdag, eucharistieviering 
met pastor Brouwers en pastor 
Van Nunen en met zang van de 
Volkszanggroep

3 april	 15.00 uur	 Goede Vrijdag, kruisweg met pastor 
Van Nunen en met zang van een 
cantor

4 april	 21.00 uur	 Paaswake, eucharistieviering 
met pastor Brouwers en pastor 
Van Nunen en met zang van het 
Odulphus-dameskoor

5 april	 09.30 uur	 Eerste Paasdag, gezinsviering met 
pastor Brouwers en met zang van de 
Gouden Appeltjes. Na afloop  
paaseieren zoeken in de pastorietuin

5 april	 11.00 uur	 Eerste Paasdag, eucharistieviering met 
pastor Brouwers en met zang van het 
ZLTO-koor

6 april	 09.30 uur	 Tweede Paasdag, eucharistieviering 
met pastor Brouwers en met zang van 
de Volkszanggroep

H. Willibrorduskerk,  
Willibrordstraat 16, Middelbeers
28 maart	 19.00 uur	 Palmpasen, eucharistieviering met 

pastor Papenburg en met zang van  
de Bèrse Canonici

29 maart	 10.00 uur	 Palmzondag, eucharistieviering met 
pastor Papenburg en met samenzang

2 april	 19.00 uur	 Witte Donderdag, eucharistieviering  
met pastor Van de Berg en met 
samenzang

3 april	 15.00 uur	 Goede Vrijdag, kruisweg met  
pastoor Spooren

4 april	 21.00 uur	 Paaswake, eucharistieviering met 
pastor Van de Berg en met zang van  
de Bèrse Canonici

5 april	 10.00 uur	 Eerste Paasdag, eucharistieviering met 
pastor Van de Berg en met zang van 
het dameskoor

6 april		  Tweede Paasdag, geen viering

Sint-Petrusbasiliek, Markt 2, Oirschot
29 maart	 10.00 uur	 Palmzondag, eucharistieviering met 

pastoor Spooren en pastor Vermeulen, 
en presentatie van de communicanten 
van Oirschot en Spoordonk en met 
zang van kinderkoor Triangel

3 april	 15.00 uur	 Goede Vrijdag, kruisweg met  
pastor Van de Berg

4 april	 21.00 uur	 Paaswake, eucharistieviering met 
pastoor Spooren en met zang van 
Mixed Voices

5 april	 10.00 uur	 Eerste Paasdag, eucharistieviering met 
pastoor Spooren en met zang van 
Schola Cantorum Sancti Petri en het 
Oirschots Gemengd Koor

6 april	 10.00 uur	 Tweede Paasdag, eucharistieviering 
met pastoor Spooren en met  
C’est la Vie

3 april Goede Vrijdag 
Om 19.00 uur is er een gezamenlijke viering voor heel  
de parochie in de kapel van Sint-Joris, Gasthuisstraat 23,  
in Oirschot. De leden van het pastoresteam gaan hierin 
samen voor.



KORT NIEUWS

Enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden  
in het parochiebestuur:

•	Theamarie Geilleit-Goossens heeft het parochie-
bestuur verlaten, waarin ze vanaf de fusie zitting  
heeft gehad. Zij heeft zich jarenlang dagelijks met  
hart en ziel ingezet, in de (voormalige parochie van de)  
H. Antoniuskerk en in de gehele parochie voor met 
name de communicatie, zoals de Nieuwsbrief.

•	Ook Hans Gilissen is, na drie jaar, gestopt als 
bestuurslid. Hij heeft zich onder andere beziggehouden 
met de begraafplaatsen.

•	Per 1 maart 2026 is Nelleke Swinkels- 
van de Vorst, woonachtig in Best,  
benoemd tot lid van het parochiebestuur. 

Het bestuur dankt Theamarie en Hans  
voor hun grote inzet en betrokkenheid en  
wenst Nelleke alle succes toe.

•	En Miek Dillisse-van Luxemborg is gestopt in de 
redactie van de Nieuwsbrief, waaraan ze sinds de fusie 
heeft meegewerkt. Daarvoor bedankt de parochie en in 
het bijzonder de redactie haar heel hartelijk.

Kapel Sint-Joris, Gasthuisstraat 23, Oirschot
28 maart	 18.30 uur	 Palmpasen, eucharistieviering met 

pastoor Spooren en pastor Van Nunen 
en met zang van Mixed Voices

2 april	 18.30 uur	 Witte Donderdag, eucharistieviering 
met pastoor Spooren

3 april	 19.00 uur	 Goede Vrijdag, eucharistieviering met 
pastoraal team

		  Deze viering is voor de hele parochie
4 april	 18.30 uur	 Paaswake, eucharistieviering met 

pastoor Spooren en met zang van  
Ons Koor

5 april	 09.00 uur	 Eerste Paasdag, kleine paasviering met 
pastor Van Nunen en met zang van 
kinderkoor Triangel. Na afloop  
paaseieren zoeken in de pastorietuin

Kapel van klooster Nazareth,  
Koestraat 35, Oirschot
29 maart	 11.30 uur	 Palmzondag, eucharistieviering met 

pastor Spijkers
2 april	 18.00 uur	 Witte Donderdag, eucharistieviering 

met pastor Spijkers
3 april	 15.00 uur	 Goede Vrijdag, Herdenking van de 

Kruisdood
4 april	 18.00 uur	 Paaswake, eucharistieviering met  

pastor Spijkers
5 april	 11.30 uur	 Eerste Paasdag, eucharistieviering met 

pastor Spijkers
6 april	 11.30 uur	 Tweede Paasdag, eucharistieviering met 

pastor Spijkers

CONTACTGEGEVENS

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk Best
0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.odubest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat H. Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best 
bereikbaar op donderdag van 10.00 - 12.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur  
e-mail: parochiesecretariaat.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

Parochiesecretariaat Oost West en Middelbeers
013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 
bereikbaar op donderdag van 9.00 - 11.00 uur 
e-mail: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

Parochiebestuur Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: secretaris@odulphusvanbrabant.nl 

Sint-Odulphus van Brabant
e-mail: info@odulphusvanbrabant.nl
website: www.odulphusvanbrabant.nl
IBAN: NL57RABO 0162 6596 87
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In de Sint-Petrusbasiliek: Kruiswegstatie uit de voormalige  
H. Bernadettekerk in Spoordonk


