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”Geen kind zo lief, geen smart zo groot, 

als Jezus op zijn moeders schoot”. 

Deze spreuk is te zien bij de Pietà, H. Eik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietà, te zien in Museum De Vier Quartieren. 
 

De Pietà is een onderwerp in de christelijke kunst  

dat de Heilige Maagd Maria afbeeldt  

die het sterfelijke lichaam van Jezus Christus  

wiegt na zijn kruisafneming. 

Het wordt meestal gevonden in de beeldhouwkunst. 

Het beeld stelt de rouwende Maria voor  

met haar op Goede Vrijdag overleden zoon Jezus. 

 

Zeg nee tegen plastic afval in zee 
 

Sinds de zomer van 2023 staat er in het torenportaal van de 

Sint Petrusbasiliek een kliko waar mensen statiegeldflesjes 

in kunnen doen. Een jaar later is er een kliko bijgekomen 

voor blikjes.  

Inmiddels hebben we voor meer dan 1300 euro aan statie-

geld kunnen doneren aan The Plastic Soup Foundation. 

Dat zijn ongeveer 9000 flesjes en blikjes geweest. De Plas-

tic Soup Foundation is een stichting die zich inzet om het 

probleem van plastic afval aan te pakken. Zij doet dat met 

voorlichting en door het gesprek aan te gaan met bedrij-

ven, overheden en instanties. Momenteel zet zij zich  in 

om het gevaar van microplastics op de Europese agenda te 

krijgen. Plastic dat niet gerecycled wordt vormt een groot 

gevaar voor het leven in zeeën en oceanen. Het blijft in de 

voedselketen.  

Elk kind dat geboren wordt heeft microplastics in het 

bloed. Bizar als je er over nadenkt en heel ongewis wat dit 

op termijn betekent voor de volksgezondheid. Verstandige 

omgang met plastic heeft voor ons, gelovigen, alles te ma-

ken met onze verantwoordelijkheid voor de aarde, die niet 

ons eigendom is, maar Gods schepping. In de encycliek 

Laudato Si’ heeft paus Franciscus daar bijzonder op gewe-

zen. De aarde is ons gemeenschappelijk huis, we delen het 

met alle mensen, maar ook met alle andere levensvormen.  

 

Omdat het mij persoonlijk erg na aan het hart ligt, leeg ik 

zelf om de twee á drie weken de kliko’s om vervolgens een 

dik half uur bij een supermarkt flesjes en blikjes in te voe-

ren. Niet de leukste klus, want die automaten scannen de 

barcode soms erg slecht, waardoor een flesje of blikje 

soms pas na de vijfde of zesde invoerpoging geaccepteerd 

wordt.  Ik heb het er echter graag voor over. Dus… met al 

je statiegeldblikjes, plastic flessen groot en klein, moet je 

in de kerk zijn! 

Pastor Wilfred van Nunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic… vaak voor éénmalig gebruik, maar wat in het mi-

lieu terechtkomt blijft daar altijd aanwezig… 
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Jubeljaar 2025:  

PELGRIMS VAN HOOP 
 

Paus Franciscus heeft aan het Heilig Jaar 2025 het thema 

‘Pelgrims van hoop’ meegegeven.  Er is al veel over 

geschreven en verteld, o.a. door bisschoppen in Nederland, 

in de kerken, etc. Wereldwijd komt dit thema ter sprake.  

‘Hoop’ is een woord dat mensen kan steunen en verlich-

ten. En daar willen we even bij stilstaan, zeker in de onrus-

tige tijd van nu. 

 

Henri Nouwen schreef er een heel inspirerende tekst over:  
 

Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling,  

en toch blijven zingen 

in het duister. 
 

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 
 

Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 
 

Zolang er nog hoop is 

zolang is er ook bidden, 

en zolang zal God je 

in zijn handen houden. 
 

                                    En mij inspireerde het woord  

                                    en de wereld van nu eveneens…. 

 

Hoop 

een ommekeer na duisternis, 

dat onevenaarbaar oergevoel  

dat de mens eigen is 

als tegengas en tegenslag het 

uitzicht bedekken; 

in de diepte van de ziel 

zijn onmiskenbaar verlichte plekken 

die groeien naar gelang 

verstikkende stof verdwijnt, 

het wonder van hoop kan 

bloeien als het goddelijk –   

en mensenlicht 

door troebelgrijs heen schijnt 

                                     Christianne van de Wal 

 

 

 

 

 

 

DOPELINGEN OIRSCHOT en SPOORDONK 

22-12-2024: Dorian Smolders. 28-12-2024: Zeno van Overdijk. 29-12-2024: Sophie Verweij. 

 

JUBILEA OIRSCHOT en SPOORDONK 15-11-2024: 50-jarig huwelijk Bart Lips en Mariken Priem. 

OVERLEDENEN OIRSCHOT  

en SPOORDONK 

 

14-11-2024: Annie van Straten, 

echtgenote van Peter Schilders, 70 jaar. 

 

19-11-2024: Sjaan v.d. Schoot,  

weduwe van Jan van Esch, 86 jaar. 

 

23-11-2024: An v. Antwerpen,  

weduwe van Bernard de Kroon, 94 jaar. 

 

10-12-2024: Rinus van der Sande, 

echtgenoot van Annie Smits, 82 jaar. 

 

16-12-2024: Suze Dijkhuijs,  

weduwe van Ton Dorssers, 90 jaar. 

 

30-12-2024: Luus van Hout, 95 jaar. 

 

30-12-2024: Corrie van Loon, weduwe 

van Adrianus Verkooijen, 83 jaar. 

 

 

03-01-2025: Hans Smetsers, 61 jaar. 

 

03-01-2025: Lenie Heijms,  

echtgenote van Carel v.d. Berk, 73 jaar. 

 

04-01-2025: Gerarda van Rulo,  

weduwe van Janus van Rijzewijk, 95 jaar. 

 

14-01-2025: Martien Swaans, weduwnaar  

van Bertha Vermeulen, 92 jaar. 

 

14-01-2025: Ad van Gerven, 83 jaar. 

 

16-01-2025: Adriënne Peeters, echtgenote  

van Cees van de Schoot, 73 jaar. 

 

17-01-2025: Andrea van Gils,  

weduwe van Nic Klaver, 91 jaar. 

 

24-01-2025: Toos van Kroonenburg,  

weduwe van Piet Raaijmakers, 90 jaar. 

 

02-02-2025: Truus Schreurs,  

weduwe van Sjef Priem. 93 jaar. 

 

08-02-2025: Riet Kemps,  

weduwe van Theo van de Ven, 80 jaar. 

 

15-02-2025: Theo Liebregts, 87 jaar. 

 

18-02-2025: Harrie van Nunen,  

echtgenoot van Martha Smits, 80 jaar. 

 

23-02-2025: Kees Swaanen,  

weduwnaar van Marie van Hout, 93 jaar. 

 

27-02-2025: Maria Verschuuren,  

weduwe van Piet van Hersel, 90 jaar. 

 

28-02-2025: Jo Verhagen,  

weduwe van Walter van Oirschot, 87 jaar. 

 

03-03-2025: Riek Saris,  

echtgenote van Jan Rooijackers, 87 jaar. 

 


